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@aveerne de Bijland

“Grand” café - a la carte restaurant - zaal accommodatie

Kermismaandag en -dinsdag:

vanaf 16.00 tot 19.00 uur

Kermismenu (uitsluitend reserveringen)
Bouillon- of tomatensoep, schnitzel of haasduo.
Dit alles met sauzen e.d. €16,50 p.p.

Vooraf reserveren op telefoonnr. 541620

e Dinsdagmorgen:
gezellig borrelen vanaf 10.00 uur
m.m.v. D.J. Henk Pouwels
putters
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Tolstraat 10 - 6916 BC Tolkamer 0 a0 @aﬂ‘:“'
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www.taveernedebijland.nl ;g\*“ & é’ﬁ‘q’
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Verborg & Withofs
wernsen U pretige kermis 2076

Verborg & Withofs b.v. is partner van
NPI instituut voor Organisatieontwikkeling
www.npi.eu




VAN DE REDACTIE

De klok is nog maar amper een uur vooruit gezet, of de Lobithse Kermis komt met rasse schre-
den dichterbij. Wat vroeg dit jaar, zeg. Menigeen is al aan het aftellen. Donderdag 5 mei zitten
(bijna) alle schutters al bij elkaar om één en ander door te nemen.

De redactie is dit jaar dan ook al vroeg begonnen met het benaderen van mensen om een stukje
voor het programmaboekje te schrijven. Wij kunnen u verzekeren, dat dit gelukt is. Wat mooi, dat
er zoveel mensen betrokken zijn bij ons Gilde.

De stukjes in het boekije zijn zeer divers van aard. Naast de vertrouwde stukjes van onder andere
de president, de pastoor, oud-koning en burgemeester krijgen we dit jaar ook antwoord op
vragen als:

Hoe werd het Koningschap 20 jaar geleden beleefd?

Wie komen de Senaat versterken?

Hoe beleven kelners de Kermis?

Wat is een Mauser?

In welk jaar werd voor het eerst de processie gehouden?

Wat brengt Summerland ons in 20167

Wat speelt er zich af aan tafel 14?

Wat gebeurt er met je als je prijsschiet?

Wie was er in 2015 beduusd en sprakeloos?

Wat werd er in het diepste geheim besproken door oud wijkagent Rick van Aalst en
Michiel Wilde?

Natuurlijk ontbreken ook de wetenswaardigheden over Senaat, officierenkorps en ons Gilde niet.
Langs deze weg willen we alle schrijvers en adverteerders (bijna allemaal lid van ons Gilde)

heel hartelijk bedanken voor hun medewerking. Zij hebben er mede voor gezorgd, dat dit boekje
wederom zeer de moeite waard is om te lezen.

Wij wensen u veel leesplezier en gen fijne, gezellige kermis toe.

De redactie




VOOR EEN LEKKERE SNACK NAAR
CAFETARIA MINI-RESTO VISSALON

Schoolstraat 6-b - 4911 AZ Pannerden - Telefoon (0316) 371770

Broodje warm vlees, broodje shoarma, salades,
loempia‘s, nieuwe haring, kibbelingen, lekkerbekijes

Mini Resto Knaven

Specialiteit:
diverse hamburgers
kroketten uit eigen keuken
div. schnitsels

Markt 3, Lobith
Tel.: 0316-528400

Wij wensen iedereen
een fijne Kermis!

Uw specialist

in vliees & \ 5

vleeswaren ~
/A G

KEURSLAGER

Marc Voss, keurslager =——xg
Rijnstraat 10, Tolkamer van lekker
Tel. 0316-541317 VLEES

www.voss.keurslager.nl

Komstraat 14 - 6915 AG Lobith
Tel. 0316-541345




VAN DE PRESIDENT
Beste dames, heren schutters, vrienden en vriendinnen van ons Gilde,

Met het prachtige Koningspaar Hein en Henny Janssens en hun hofhouding kunnen we met volle
tevredenheid terugkijken op het afgelopen gildejaar. Een jaar met kleine munitie en kleine vogels
maar grote prijzen en in de persoon van onze secretaris Michiel Wilde een erelid rijker!

Ook een gildejaar waarin we helaas afscheid hebben moeten nemen van een zeer betrokken toe-

zichthouder van onze stichting gilde-attributen, burgemeester Mark Slinkman. Gelukkig zijn we er

als Senaat inmiddels getuige van geweest dat hij zijn enthousiasme voor deze functie met succes

heeft overgebracht op zijn opvolger. We kunnen er dus alle vertrouwen in hebben dat deze erebaan

ook met onze nieuwe waarnemend burgemeester Ella Schadd-de Boer een goede invulling krijgt.

Naast een nieuwe toezichthouder verwelkomen we dit jaar eveneens twee nieuwe senatoren. John

Jansen (de kapper) en Edwin Wienhoven komen de Senaat versterken. Beiden wensen we vegl

succes en plezier in hun nieuwe functie binnen ons schuttersgilde.

Ditis nog niet alles, dit jaar worden voor het schuttersfeest namelijk nog meer veranderingen

doorgevoerd:

e De muziek wordt dit jaar verzorgd door het ervaren allround orkest Summerland.

e De veiligheid van het Gildehuis wordt vergroot met nieuwe nooduitgangen.

e De baropstelling achter in de zaal wordt gewijzigd.

e De dames en de schutters van ons Gilde worden allemaal de trotse bezitter van een prachtig
EMM-pasje, waarmee we de toegangscontrole gaan verbeteren.

Door deze laatste veranderingen zal tijdens het komende schuttersfeest mogelijk niet alles viekke-
loos verlopen. We vragen hiervoor uw begrip. Tevens
vragen wij U uw ervaringen met deze veranderingen

op een positieve manier met ons, de Senaat, te delen.
Vergeet daarbij vooral niet er ook dit jaar weer een
fantastisch schuttersfeest van te maken en dat we dit
met elkaar moeten doen.

Een schuttersfeest vier je immers niet alleen, eens
schuttersfeest vier je samen!

lk heb er alle vertrouwen in dat dit ons ook dit jaar weer
gaat lukken.

Een fantastisch schuttersfeest 2016 toegewenst!
Met Gildegroet,

Theo Boerhof
President




VAN DE BURGEMEESTER

Onlangs heb ik kennisgemaakt met het bestuur van schuttersgilde Eendracht Maakt Macht. Zij
verzochten mij om een voorwoord te schrijven voor het programmaboekije voor de kermisviering.
Met veel genoegen geef ik daar gehoor aan. Tijdens de kennismaking hebben zij mij verteld over
de tradities rondom de kermis. Ik kijk er nu al naar uit om hierbij aanwezig te zijn.

Eén van de tradities in de dagen voorafgaand aan de kermis, is het poetsen van het zilver op de
woensdagavond. Natuurlijk ben ik die bewuste avond aanwezig in huize Naterop in mijn rol als
toezichthouder op de gilde-attributen. Op de Hemelvaartsvergadering daags daarna breng ik
hiervan verslag uit aan de leden van het Gilde.

De aftrap van de kermis van het Gilde is op de zaterdagavond met een feestavond in het
Gildehuis. Op de zondag vindt de processie plaats, waar ook de schutters van E.M.M. in meglo-
pen. Samen met de collegeleden en oud-burgemeesters loop ook ik graag mee. Ik verheug mij er
op om leden van het schuttersgilde en bezoekers van de kermis te ontmoeten tijdens de dag van
het prijsschieten. En natuurlijk mis ik niet de strijd om het koningschap van het Gilde. Net als u
ben ik benieuwd wie de vogel neerhaalt en daarmee koning van E.M.M. in 2016 zal worden.

Mijn voorganger heeft mij enthousiast verteld over de feestelijkheden en tradities rondom de
kermis. Van hem begreep ik dat ieder jaar weer ook vele oud inwoners hun weg terugvinden naar
Lobith en Tolkamer om de kermis mee te vieren. Wat een mooie traditie.

lk wens het bestuur en de vrijwilligers van E.M.M. succes met
alle voorbereidingen. Ik hoop dat iedereen straks kan terug-
kijken op prachtige kermisdagen!

Ella Schadd-de Boer
Burgemeester van Rijnwaarden




Broodjeszaak Rijnterras Brasserie — Rijnterras

Kade 5 Kade 7

Compleet ontbijt Op Hemelvaart en Kermisdinsdag
8:00 tot 11:00 uur
Voor € 6,50 per persoon Live Muziek

Diverse soorten broodjes
o.a. Duitse broodjes en bums

Europakade 5 Europakade 7
www.kade5.com www.kade5.com
Openingstijden: Openingstijden:

elke dag 08:00 - 17:00 uur elke dag 10:00 - 00:30 uur

Telefoon: 0316 - 547 229

Team Kade 5 en Team Kade 7
wensen iedereen prettige Kermisdagen




KONINGSPAAR 2015 AAN HET WOORD

Wie mij, Hein Janssens, 8 mei
1989 voorspeld zou hebben dat ik
0oit nog eens schutterskoning van
E.M.M. zou worden had ik voor
gek verklaard. Het was mijn eerste
kermismaandag. Mijn toenmalige
collega’s Joore en Krol beschouw-
den het als een soort ‘verplichte’
inburgeringeursus na mijn vaste
aanstelling als huisarts in dat

jaar. Daarbij, was mijn voorgan-
ger, dokter Wilde, een meer dan
vooraanstaand E.M.M.-lid. Dus, ik
moest alle géne en excuses maar
opzij zetten ...

Na alleen maandag overdag, met af en toe 's avonds (steeds vaker en langer) achter en later aan
een vooraanstaande kermistafel in de zaal (met 4 oud-, 2 *hos™-koningen) en twee maal als lid
van een hofhouding aan de troon meen ik met het behalen van het koningschap in 2015 ruim
geslaagd te zijn voor het E.M.M.-onderdeel van mijn inburgering in Lobith. En dan juist in 2015
wat voor mij een veelzijdig lustrumjaar was (60 jaar oud, 30 jaar huisarts, 25 jaar schutter en 5
jaar na belangrijke privégebeurtenissen).

De Senaat meende er goed aan te doen op het laatste moment nog met twee schijntegenkandi-
daten op de proppen te moeten komen, maar vriend en kermisploeggenoot Theo Timmermans
bleek de enige tegen/medestander. Eén van ons beiden zou de nieuwe Koning worden met

onze gezamenlijke kermistafel als basis voor de hofhouding. Ik had er overigens uitstekend

mee kunnen leven als Theo het werd, zeker omdat hij zich eerder (2010) in verband met ons om
persoonlijk indrukwekkende redenen als koningskandidaat had terug getrokken. Ondanks deze
sterke gunfactor was ik niet van plan om niet tot het uiterste te gaan. Hij was ten slotte de ervaren
schutter, terwijl mijn schietervaring zich beperkte tot het jaarlijkse schot bij het prijsschieten

op maandag. Gelukkig kwam mijn basketballverleden me te hulp. Want opeens, na vijf a zes
schoten, leek het op ‘vrije worpen nemen’, steeds in dezelfde houding, steeds op dezelfde manier.
Toen hing er nog een halve vogel... Een schot voor ‘open doel’, of beter alsof de basketballring
twee keer groter was dan normaal.. ..

Dan opeens ben je gewone burger af en word je bejubeld alsof je goud hebt behaald voor een
bijzondere sportprestatie. Je krijgt voor het eerst het eeuwenoude koningszilver omgehangen
(bijna 5 kg). Hoe indrukwekkend daarna onze binnenkomst in de zaal als het nieuwe koningspaar
van E.M.M. Onvergetelijk het steeds stijlvol ophalen van ons als Koning, Koningin en hofhouding




bij onze eigen residentie, het oude ‘Trefpunt’ (als een ‘herstelde E.M.M.-traditie’), de binnenkom-
sten daarna in de zaal, het vendelen, de speciale drumserenade door Rob Barten en zijn maten,
het "You never walk alone’ door vriend en kermismaat Mees Korving, de erehaag op het eind van
de avonden met het applaus en scanderen tot slot (er leek op de dinsdagavond geen eind aan te
komen).

En wat voor geweldige hofhouding hadden wij tot onze ‘beschikking’. Een meer dan gezellige
mix. Van onze eigen bloedjes van kinderen tot alle andere zeer dierbare personen. Van Groessen,
Veenendaal tot Den Bosch. Van 21 jaar oud tot 75 jaar jong. Van rasechte Lobithenaren tot hun
ogen uitkijkende kermisvreemde broers. Van uitmuntend in smoking passende heren (wat extra
veiligheidspelden daargelaten) tot oogstrelende dames in het lang (mede dankzij hun ‘lange-jur-
ken-app’). Van stille genieters tot uitbundige sfeermakende feestvierders. Logisch dat we veel
positieve reacties hebben ontvangen.

Nog één avond te gaan. Wij nodigen alle schutters van E.M.M. en hun partners uit om ons
koningschap met een spetterend feest op 7 mei te komen afsluiten.

Hein Janssens en Henny van der Meijden

Koningspaar 2015
Schuttersgilde Eendracht Maakt Macht Lobith




GOD IN NEDERLAND - GOD IN LOBITH ANNO 2016

Op het moment dat ik dit woord voor uw kermis-programma 2016 schrijf, verschijnt het tienjarig
rapport over ‘God in Nederland’. TV, kranten en sociale .
media schenken er aandacht aan. De teneur is: minder
leden, minder kerkgangers, minder vrijwilligers, minder
middelen, minder pastores. Maar ook minder geloof en
minder religie.
Eerlijkheidshalve had ik deze conclusies wel verwacht. En
toch raken ze me en maak ik me zorgen om de toekomst
van onze kerken. En wat te zeggen over de opnieuw opge-
rakelde discussie over verdergaande scheiding van
kerk en staat. Selfie van pastoor Thanh Ta

en burgemeester Ella Schadd-de Boer
Wat die scheiding tussen kerk en staat betreft: In de Liemers,
waar Lobith toebehoort, zal dat wel meevallen. Gelukkig! Hoewel er een strikte scheiding is van
kerk en staat vinden inwoners van de Liemers dat kerk en staat juist met elkaar moeten samen
werken en broederlijk en zusterlijk met elkaar optrekken ten behoeve van het welzijn van de
mensen, in het bijzonder de noodlijdenden.
Dienstbaarheid, verbondenheid, verbinding, gemeenschapsopbouw zijn overigens waarden die
schutterijen als E.M.M. nastreven. Ze zijn dienstbaar aan God en vaderland! Hoewel steeds meer
mensen steeds minder naar de kerk gaan, zijn er gelukkig toch velen die hun geloof beleven door
zich, veelal ongezien, dienstbaar op te stellen daar waar ze wonen en werken. In die anonieme
weldoende kleine kerk geloof ik, ook in Lobith!

Het doet me deugd in de processie dit jaar burgemeester Schadd-de Boer voor het gerst te
verwelkomen. Tijdens de processie zullen kerk en staat broederlijk en zusterlijk samen optrekken.
Toch zal de burgemeester er aan moeten geloven en zullen kerk en staat weer tegenover elkaar
staan tijdens de bielemannenstrijd bij de buren (schutterij Excelsior). De kerkelijke overheid is
namelijk voornemens de eremedaille hiervan weer terug te veroveren nadat haar voorganger er
mee vandoor is gegaan naar Berg en Dal.

Tot slot wil ik dank zeggen aan ieder van u, in het bijzonder aan de leden van schuttersgilde
E.M.M. voor de goede samenwerking en de jaarlijks terugkerende medewerking aan de schutter-
smis en processie. lk hoop velen van u ook dit jaar te mogen ontmoeten als deelnemer, toe-
schouwer of kermisganger. Gods zegen en een fijne kermis toegewenst,

Thanh Ta,
Pastoor parochies St. Willibrordus en Heilige Vier Evangelisten




20 JAAR GELEDEN

Het is alweer twintig jaar geleden dat ik het koningsschot loste. Het was nog op die grote vogel
zonder kogelvanger en met de leer. Het schieten doe je zelf, maar de rest doe je samen met je
partner. De voorbereiding was al een hele gebeurtenis. Met de kermistafel gezellig bij elkaar de
boel bespreken tot in de late uurtjes. Aanmelden bij de president voor het koningsschot (op
maandag).

Koeaingspesr
Schuitersgilde

‘Headracht Maski Machi”
. Leditd

1668 - 1857 ‘:%9
ACIM Mustezs (D]

e & /
GE vaz Sinsien

Kermis zondag was als ieder jaar gezellig en zonder zenuwen. Maandag de vogel ophalen en
prijsschieten, daarna begon het wel een beetje te krigbelen. Na het prijsschieten aantreden voor
het koningsschot. Toen werd het pas echt leuk! Met de officieren naar beneden en veel belang-
stelling van de schutters. De vogel werd op de stang gemonteerd en gehesen, de voorlader
geladen, aanleggen op de leer, de trekker overgehaald maar dat ding weigerde. .. Een nieuw
slaghoedie er op en weer de trekker overgehaald. Nu ging het geweer wel af. En tot mijn grote
vreugde kwam de hele vogel naar beneden gedonderd.

Luid gejuich van de vele aanwezigen en natuurlijk de nodige felicitaties.




Toen begon het feest heel leuk te worden, dat verzeker ik jullie. Dinsdag naar Tolkamer: ontvangst
bij café De Boei. Dat was een zeer gezellige boel. Vendelhulde op het pleintje en aansluitend de

hoffoto maken door Bouchier op de trap. Zoals altijd een feest (hei-ja Bouchier) en daarna in
optocht weer terug naar het Gildehuis.




Hier werd het feest voortgezet tot een uur of vijf. Om half acht weer aantreden bij Gert Barthen
zoals iedere avond. Wij werden daar wederom opgehaald door de Senaat en de officieren. En
natuurlijk begeleid door een voortreffelijk stuk muziek van de Leo-Harmonie, die overigens het
hele feest opluisterde en dat nog steeds voortreffelijk doet. Op naar de feestzaal, waar het feest
doorging tot in de kleine uurtjes, met echte dansmuziek van het dansorkest Liberty. Dan hebben
we nog de woensdagavond om het een beetje af te leren, voordat er een heel jaar voorbij gaat .

Een jaar later op zondag nog in de processie met het Gilde. Dan is de laatste periode van het
koningschap echt aangebroken, want als ‘s avonds om twaalf uur het Wilhelmus klinkt is dat het
officiéle einde van het koningschap. Op woensdag nog oud-koning huldigen door het officieren-
korps. Dat was een heel spektakel. Wij ontvingen een heel mooi cadeau: een kikker voor bij de
vijver. Hij doet het 19 jaar later nog steeds prima. Schutters, Schutteressen, Senaat, officieren
en Leo-Harmonie, en niet te vergeten de hofhouding; het was een geweldig feest om nooit te
vergeten. Hartelijk dank allemaal. Wij wensen het Gilde en jullie allen nog veel gezellige fegsten
toe en houdt vooral ook de tradities van ons Gilde in ere.

Nol en Truus Muskens
Koning en Koningin van 1996




BEDUUSD EN SPRAKELOOS

Ja, en daar sta je dan. Beduusd en sprakeloos.

Denk je dat je zoals gebruikelijk na binnenkomst van het Koningspaar op zondagmiddag de Koning
voor het laatst het koningszilver af kunt nemen, moet eerst de President nog even wat zeggen. In

de regel ben ik als secretaris op de hoogte van hetgeen hij gaat zeggen, maar nu was ik toch totaal
verrast. Pas toen hij na enige tijd zei dat de persoon in kwestie zijn helaas te vroeg overleden vader
opvolgde, realiseerde ik me dat het over mij ging. Toen ik tenslotte aan het eind van zijn lofzang tot
erelid van het Gilde benoemd werd, had ik het toch wel even moeilijk. Mijn gezin, familie en vrienden
aanwezig, een aangetreden officierenkorps en een aanhoudend applaus. Deels door emoties over-
mand kon ik het ook niet helemaal bevatten. Er gaat op dat moment ook wel even wat door je heen.
Besluiten van welke aard dan ook worden normaliter door de voltallige Senaat genomen. Dit besluit
was blijkbaar al eind 2014 genomen tijdens een senaatsvergadering die ik wegens vakantie heb
gemist. Door de tweede secretaris Mark Lamers waren de notulen van die bewuste vergadering keurig
verzorgd met dien verstande dat de passages over de benoeming tot erelid in aparte notulen waren
verwerkt. Ik was blijkbaar de enige binnen de Senaat die van het bestaan van die notulen tot zondag-
middag 17 mei 2015 niet op de hoogte was.

Het toekennen van het erelidmaatschap is een
blijk van waardering van het Gilde voor hetgeen
een individu voor de vereniging gedaan heeft.
Voor mij heeft het erelidmaatschap echter ook een
omgekeerde betekenis. Ik beschouw het als een
eer om in het rijtje van overleden en nog levende
ereleden genoemd te worden. Het is toch mooi
als je het uitoefenen van je hobby en inzet voor

de vereniging zo (letterlijk) bekroond mag zien
worden.

Als samenloop van omstandigheden kwam dit
eerbetoon op een moment in mijn leven, waarbij
een positieve impuls meer dan welkom was. De
toekenning van het ere-lidmaatschap kon voor
mij wellicht niet op een beter moment plaatsvin-
den. We zijn inmiddels gelukkig weer in rustiger
vaarwater gekomen en ik hoop dat ik me nog vele
jaren op welke manier dan ook voor het Gilde kan
blijven inzetten.

Michiel Wilde




DE LOBIETSE KERMIS...

De Lobietse kermis is een jaarlijks feest waar wij als kelners jullie van de benodigde drankjes
voorzien. Hoe wordt dit feest door ons beleefd? Dat is een vraag die veel schutters waarschijnlijk
bezighoudt, of niet natuurlijk. .. Wij vinden het een bijzondere kermis om daar te mogen werken.
Dat komt doordat tradities en respect hoog in het vaandel staan. De vraag om een stukje te
schrijven kwam uiteraard vanuit het bestuur. Onze wedervraag was: is er een kader of zijn er
richtlijnen? De vraag was even concreet als simpel: hoe beleven jullie als kelners de kermis? Dit
kenmerkt het vertrouwen en het karakter van de vereniging.

Even voorstellen:

Manuel Brinkhuis Sjoerd Gores Cyriel Peters Fred Verhoeven

Sinds een aantal jaren zijn wij de vaste kelners op jullie kermis. Wij hebben ieder een eigen wijk,
dat is voor ons prettig zodat wij precies weten wat iedere tafel nodig heeft. Dat is erg handig

voor de zaterdag- en zondagavond, op die dagen is het erg druk in de feestzaal. De sfeer op die
avonden is top, er is goede muziek en iedereen gaat los! De maandag ervaren wij als een lange
maar bovenal “mannelijke” dag. 's Ochtends om negen uur zijn wij present en dan duurt het niet
lang voordat de eerste schutters komen. Het bier vioeit om half tien al rijkelijk en de schutters
spreken de strategie door die tot het winnende schot moet Ieiden (je zou maar winnen, moet je de
hele sectie een rondje geven). De hele dag door zien wij de secties onder luid gejuich binnenko-
men en triomfantelijk rondjes lopen met een stuk van de vogel als jachttrofee. De middag eindigt
altijd te gezellig, waardoor de avond lekker stroef op gang komt.

Tot slot willen wij met u delen dat de kermis bij E.M.M. door ons als zeer prettig ervaren wordt.
Een fijn publiek dat waardering en respect toont voor het (soms) hectische werk dat wij moeten
verrichten. De tradities en de loyaliteit van de schutters aan E.M.M. maakt dit feest in onze ogen
tot een mooie, gezellige en bovenal feestelijke gebeurtenis. Het zal u dan ook niet vreemd in de
oren klinken dat wij graag op jullie kermis werken en dit ook nog jaren hopen te doen.

Wij wensen jullie een gezellige kermis toe met op zijn tijd een heerlijk drankje.

Cyriel, Fred, Manuel en Sjoerd







P\ Pieter Hendriks

|\ ‘t Laantje 17

| 6916 CD Tolkamer
/] tel: (0316) 542372

" e‘ > opifextolkamer@hotmail.com

Sieraden & Reparatie sieraden




Gore & ne

* Uw adres voor gelegenheidsbloemwerk.

* Tevens verzorgen wij uw bloemengroet
elders.

* Qok kunt u bij ons terecht voor

Meststoffen

- Tuingereedschap

- Bestrijdingsmiddelen
- Bloembollen

BLOEMEN - PLANTEN - DIERVOEDERS - DIERBENODIGDHEDEN - HENGELSPORT
'

Mulder Beheer B.V.
Ademlucht en Safety Service

Kwekerstraat 2a - 6915 BG Lobith
Telefoon 10316 — 543843

www.muldersafety.nl

* Ademlucht, Leveringen en onderhoud,
Persoonlijke bescherming etc.

* BHV en AED opleiding

* Bedrijfsnoodplannen / R 1 & E rapportage

R e R R |

W

»De Raai 3,6916 D) Tolkamer

Voor al uw verzekeringen,
hypotheken en financieringen

» Telefoon 0316 54 || 65

» e-mail info@mulderassurantien.nl

Autobedrijf
Henk Goris

Verkoop en onderhoud
van jonge

Mercedes

Halve maan 12 6915 SW Lobith
Telf. 0316 541938 Mobiel 06-55733140
Int. www.henkgoris e-mail hwgoris@gmail.com

Meer dan 50 jaar techniek en
ervaring in huis




43 JAAR SCHUTTER: GERARD GERRITSEN

Al'43 jaar ben ik schutter bij ons mooie schuttersgilde, Eendracht Maakt Macht. In het jaar
1973 ben ik lid geworden van de schutterij, waar ik erg trots op was. Mijn ooms Ome Henk en
ome Gerard Fransen waren al jaren van de rood-witte en nu hoorde ik daar ook bij.

Het eerste jaar was proefdraaien voor mij, na de processie naar Bisseling, waar veel mensen
elkaar weer zagen. Het was er bere gezellig. Het was ‘n hele ervaring dat eerste jaar, maar ik
wilde er toch meer van weten en gaf me op voor het officieren korps. Ik heb dat drie jaar met
veel plezier gedaan. Het was ‘n gezellig korps, die officieren. We trokken als één familie alle
kermisdagen samen op. In die jaren vormde zich ook onze vriendengroep van tafel 16, waar we
nog steeds kermis mee vieren.

Door de jaren heen is het een hechte vriendengroep
geworden, veel lief en leed met elkaar gedeeld en vorig
jaar hebben we ons 40 jarig jubileum gevierd.

Aan onze tafel zijn drie personen schutterskoning geweest:
Popko Snip, Jos Wieggers en ik.

Wat was 1988 een geweldig mooi kermisjaar. Zes perso-
nen hadden zich opgegeven om koning te gaan schieten.
De andere koningskandidaten werden die maandag op
water en fris gezet door de tafelgenoten.

Ik heb gewoon mijn pilsje gedronken. Toen we beneden
waren heb ik zes keer geschoten en bij het zesde schot
viel de vogel. Er waren 36 schoten voor nodig om de vogel
naar beneden te krijgen.

Ik was koning, geweldig, een aanrader om dit mee te mogen maken. Het koningszilver om,
het geweer in de hand en samen met koningin Trees Heebing naar boven. Tijdens het naar
boven lopen even bedenken wat ik zou gaan zeggen, in ieder geval GEEN Tollemennekes en
Tollewiefkes. U raadt het al; ik begon met prettig carnaval, dit tot grote hilariteit van de hele
zaal.

Ondanks dit voorval denk ik nog vaak en graag terug aan mijn koningsjaar.

In het jaar 1990 zijn we gestart met een commissie voor het 350-jarig bestaan van E.M.M.
Daar heb ik op zaterdag een kinderspelmiddag geregeld en een nostalgische kermis voor alle
dagen, en voor zover mogelijk allemaal in klederdracht.

Sinds 11 jaar woon ik nu in Lichtenvoorde, maar deze dagen zal ik zolang ik kan samen

met mijn vrienden en de schutters dit mooie feest blijven vieren. En natuurlijk ook de proces-
sie. Toch mis ik wel de voorbereidingen voor dit grote feest in (nog altijd) ONS mooie dorp.

Voor iedereen; heel prettige kermis 2016
Schuttersgroeten van Gerard Gerritsen.




UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING
“Schuttersgllde

Eendracht Maakt Macht” HEMELVAARTSDAG 5 MEI 2016
bith
Opg::cl'ln: 1648

Hierbij heeft de Senaat het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering op
Hemelvaartsdag 5 mei a.s. om 20.00 uur in het Gildehuis te Lobith.

AGENDA.

¢ Opening, mededelingen.
¢ Ingekomen/ uitgaande stukken.
¢ Notulen van de Algemene ledenvergadering op 4 maart j.l.
¢ Verslag Stichting Gilde-attributen.
¢ Kermisviering 2016.
- Huisregels en overige huishoudelijke mededelingen.
- Uitleg toegangscontrole tijdens schuttersfeesten.
- Benoeming begrafeniscommissie.
- Benoeming hoogwaardigheidsbekleders.
- Schieten.
¢ Kermisprogramma.
* Rondvraag en sluiting.

Lobith, April 2016. De president van het Gilde
N.b
1. U wordt vriendelijk verzocht om tijdens de Hemelvaartsvergadering (alleen) uw lidmaatschapsmedaille
te dragen.
2. Een gedetailleerd kermisprogramma vindt u op onze website http://www.emm-lobith.nl en onze
facebookpagina.

Tevens uitnodiging voor :

EVALUATIE-VERGADERING OP VRIJDAG 3 juni 2016 Aanvang: 20.00u
Lokatie : Gildehuis, Dorpsdijk 16 te Lobith.
Agenda:
- Opening, mededelingen.
- Evaluatie kermisviering 2016.
- Rondvraag + sluiting

Vereniging Schuttersgilde “Eendracht Maakt Macht”
Onderscheiden met de Secretariaat : Hoofdstraat 14, 6916 AC TOLKAMER
Koninklijke Erepenning Website : www.emm-lobith.nl

Email : info@emme-lobith.nl




LOBITHSE KERMIS BlJ LIEMERIJE

DIJKZICHT IN TOLKAMER
Het is een traditie van de schutterij om in de binnentuin met een Liemerije
select groepje ons mee te laten genieten van de jaarlijkse kermis. Deskundige zorg voor ouderen

Zowel de bewoners van Dijkzicht als wij verheugen ons zeer op het bezoek van het konings-
paar en het optreden van de muziek.

De muziek nodigt uit voor een spontaan dansje en een lekker drankje. Daarna is er een ker-
mismaaltijd en s middags gaan de voetjes weer van de vloer met muziek van 't ZOOTJE.

Namens al onze bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers wensen wij iedereen heel
gezellig kermisdagen toe en hopen dat we nog vele jaren mogen genieten van jullie bezoek aan
Dijkzicht.

Groeten namens de bewoners,

Ineke Berntzen & Dianne Hendriks




HET GEWEER

Na een aantal jaren geleden een stukje over de vogels te hebben geschreven, leek het mij

wel leuk om nu iets over het wapen te schrijven waar al menig schutter eeuwige roem mee
vergaard heeft en dat ons de Koning brengt die we tijdens het schuttersfeest nodig hebben.
Maar eerst de heugelijke mededeling dat we dit jaar weer mogen schieten met groot kaliber
geweer (zo als het altied is gewis) en dit hebben we vooral te danken aan de inspanningen van
onze schuttersvriend Paul de Vries van Vrede en Vriendschap uit Herwen.

Na het verhaal over de vogels waar de invloe-
den van onze oosterburen nadrukkelijk aan-
wezig waren, is dit bij het wapen niet anders.
Het betreft hier namelijk een Mauser waarvan
het eerste exemplaar in 1889 het daglicht zag.
De gebroeders Mauser waren de uitvinders en
werden zelfs in de adelstand verheven door de
toenmalige Keizer Wilhelm.

In 1905 werd het kaliber aangepast van 8x57
mm naar 7,92x 57 mm en de lengte ging van
1.25 meter naar 1.11 meter

Ook kon er een patroonhouder geplaatst worden met daarin vijf kogels en door het grendelsys-
teem kon men een nieuwe kogel plaatsen zodat er weer snel geschoten kon worden.

Veel onderhoud was ook niet nodig en het grendelsysteem om een nieuwe kogel te plaatsen
was zeer betrouwbaar.

Deze versie deed dienst in zowel de Eerste- als de Tweede Wereldoorlog en was het standaard
wapen voor de Duitse landmacht.

Er zijn er in totaal bijna 5.000.000 van gemaakt en werd er na duits voorbeeld de geweren ook
in Spanie, Belgié en zelfs tot in China geproduceerd. De kogel was 0ok voorzien van een spitse
punt en op het wapen was vrij eenvoudig een vizier te monteren wat voor scherpschutters een
pré was. Het kaliber is nog steeds hetzelfde, maar de spitse punt is vervangen door een loden
ronde kop en het vizier laten we maar helemaal weg anders zijn de vogels en de prijzen niet
aan te slepen .

De kogels die we nu gebruiken worden door de schutterij in Herwen zelf gemaakt, daardoor
kan de huls opnieuw gebruikt worden en wordt er alleen nieuw kruit in gedaan met een slag-
hoedije. Ondanks de leeftijd is het een zuiver wapen en het niet behalen van een prijs tijdens
het schieten is dan ook vaak te wijten aan de schutter, wat natuurlijk moeilijk te aanvaarden is.
De termen die wij als schietcommissie dan ook horen tijdens het schieten van ‘hij steet niet
zuuver’, ‘deet die het al’ of ‘zit er wel een kogel in’ raken dan ook kant noch wal, want het

geweer is gewoon perfect.




Nu gaan de geruchten in Herwen dat Paul de Vries de geweren zelf athandig gemaakt zou
hebben van de Duitsers. Dit lijkt mij wat overdreven ook al om zijn leeftijd maar het postuur
van Paul is ook nou niet van één van de grootste.

Wij, als schietcommissie, hopen dat jullie weer een mooie dag hebben op maandag onze
schietdag. Wij wensen een ieder het geluk om iets van de vogel naar beneden te halen.

Schuttersgroet,

Joop Wieland

AFSCHEID
Beste schuttersvrienden en —vriendinnen van Eendracht Maakt Macht,

Kermis Lobith 2016 komt er weer aan. Een feest waar jullie als
schuttersgilde altijd op een bijzondere manier invulling aan
weten te geven. En dat is jullie als schuttersgilde met een rijke
historie en vele tradities wel toevertrouwd.

Kermis bij E.M.M. is altijd om naar uit te zien omdat jullie,
bestuur, leden en overige bezoekers, vanuit een hoge mate van
verdraagzaamheid en respect jegens elkaar er altijd weer een
paar onvergetelijke dagen van weten te maken.

Z0 heb ik dat ook al die jaren ervaren tijdens mijn barwerkzaam-
heden bij jullie.

i/
En toch komt er dan iets op je pad wat deze prettige samenwerking doet begindigen.
Dat laatste betreur ik uiteraard, maar de uitdaging om voor jullie zustervereniging Excelsior
vanaf heden de exploitatie van de kermis voor rekening te nemen is er voor mij een waar ik na
rijp beraad ‘ja’ tegen heb gezegd. Tussen de beide schuttersverenigingen is sprake van een
goede verstandhouding. Dat bepaalt mede het succes van de Lobithse kermis. En dat maakt
dat ik velen van u zeker nog eens ergens zal treffen tijdens de kermis.

Ik wil jullie allen van harte bedanken voor de mooie en plezierige jaren die ik bij jullie tijdens de
kermis werkzaam mocht zijn. Wellicht dat we nog eens met elkaar hierop kunnen proosten als
we elkaar één dezer dagen ergens ontmoeten.

Ik wens iedereen een prettige kermis toe.

Hartelijke groet,

Gerrie Sommers




FRIETKRAAM JANSSEN STILT DE “KERMIS-HONGER”
AL BIUNA EEN KWART EEUW !

Beste mensen uit Lobith en Tolkamer. Wij zijn de gebroeders Berry en Toby Janssen. Samen
exploiteren wij het Cafetaria, Mini-Resto en Vissalon aan de Schoolstraat 6b te Pannerden.
Vanaf 1993 verzorgen wij vanuit onze “Frietkraam” - staande voor het Gildehuis van
Schuttersgilde Eendracht Maakt Macht - de inwendige mens van de schuttersvrienden en
vriendinnen en bezoekers aan de Lobithse Kermis.

Aanvang

De eerste 2 jaren leverden wij de warme hapjes vanuit een oranje wagen, die we hadden over-
genomen van Henk Damen uit Hengelo. Daarna stilden wij jullie kermis-honger vanuit onze
eigen frietwagen. Naast het normale cafetaria-assortiment, kan bij ons ook een haring worden
gehapt.

Nerus Jansen

Gedurende een reeks van jaren zijn wij in de frietwagen

op voortreffelijke en humorvolle wijze geassisteerd door
Nerus Jansen. ledereen in Lobith & Tolkamer kende
Nerus. Als “rijdende vishandelaar” maakte hij voorheen
zijn wekelijkse rondjes. Hard toeterend op zijn scheepstoe-
ter wist hij de klandizie naar zijn viskar te lokken. Dat deed
hij ook in Pannerden. Daar was hij toendertijd een collega/
concurrent van onze opa (bijnaam: Bokke-Wimke) en onze pa (bijnaam: Bart van de Fileman).
Ruim 5 jaar geleden is Nerus vrij plotseling overleden. Zijn persoonlijke aanwezigheid missen

wij nog steeds.




Kermistraditie

De kermis in Lobith was aanvankelijk vanaf zondagmiddag tot en met woensdagavond. Enkele
jaren geleden is er gekozen voor het starten van het kermisvieren op zaterdagavond. Het
afsluiten vindt plaats op dinsdagavond. Op zaterdagavond beginnen vooral de jongeren zich
alvast “in te drinken “ op het jaarlijkse kermisgebeuren. Op zondagochtend wordt in het oude
centrum van Lobith een prachtige traditionele Processie gehouden. Voor de ietwat ouderen
wordt het moment nd afronding van de Processie als formele begin van de Lobithse Kermis
grvaren.

Secties

Binnen Schuttersgilde E.M.M. zijn springen enkele secties bijzonder in het 0og. Naast de ver-
schillende mannensecties is er sinds 2012 ook een officiéle vrouwensectie. De vrouwensectie
genaamd Sectie Perfectie is te herkennen aan hun speciale kledij. Alle Secties blinken uit in
saamhorigheid, gezelligheid en positieve uitstraling. Naast het gezamenlijk drinken houden zij
ook van gezamenlijk eten. Door één van de leden van Sectie Piek wordt er tijdens de kermisda-
gen een gezamenlijke bestelling doorgegeven van 50 broodjes haring en 50 broodies frikadel-
len. Sectie Perfectie zorgt met hun aanwezigheid en presentatie voor onze frietkraam voor een
speciale toestroom van (mannelijke) belangstellenden voor onze overheerlijke etenswaren.

Bijzondere gast

Onze frietkraam werd gedurende meerdere jaren bezocht door een bijzondere gast. Hij vroeg
ons twee keer op één avond om enkele rauwe frikadellen met mayonaise. Hij kon daar smaak-
vol van genieten.

Ludiek afscheid van Schutterskoning

Dr. Hein Janssens heeft zich in 2015 tot koning geschoten. Hij is daarmee sinds de oprichting
in 1648 de 240ste koning van E.M.M. Het is gebruikelijk dat er op ludieke wijze afscheid wordt
genomen van de oud-koning. De daarbij gekozen uitdossing past bij het beroep van de oud-
koning en zijn kenmerkende verschijning en hobby’s. Door de officieren worden de punten van
hun sabels meestal versierd met een stuk ontbijtkoek of sinasappel.

Slotwoord

Wij wensen iedereen een hele fijne, gezellige en sfeervolle kermis toe. Deze wensen willen wij
graag tijdens de Lobithse Kermis - met het geven van een handje - persoonlijk overbrengen.
Wij bedanken iedereen voor het in ons gestelde vertrouwen.

Ons uitgangspunt voor de toekomst; “Samen Verder”!

Berry en Toby Janssen




Totaalbouw

Bouw - Verhouw - Onderhoud
Badkamers
Interieur timmerwerk
Kunststof kozijnen - rolluiken - zonwering

Tel : 0316 - 544249 Huizz .com

Huizz - Hertog Eduardstraat 22 - 6915 XS Lobith - Web. Huizz.com - Email. huizzinfo@aol.com
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SUMMERLAND IN LOBITH 2016

Aan mij is gevraagd een mooi stukje te schrijven over de band Summerland, omdat deze band
aankomend jaar weer op de kermis in Lobith muziek komt maken. Met de nadruk op weer,
want Summerland heeft reeds ruim 12 jaar in Lobith gestaan op de kermis na een enerverende
periode van de band LIBERTY. Nadat deze band gestopt was heeft Summerland, toen nog

met 4 personen, de kermis overgenomen en met de extra blazer Albert Theunisse en daarna
Erwin Schoemaker diverse jaren de kermis verzorgd, toen nog op het mooie balkon! (gelukkig
hadden we in die jaren goed gezelschap van onze collega muzikant Mees Korving, die elke
pauze een borrel kwam drinken boven)

Over Summerland

Jan van Rijswijk, drummer
en oprichter van de band in
1976, heeft altijd vanaf die
tijd maar één ding voor ogen
gehad: mensen vermaken

en zorgen dat zij plezier
hebben. In dat opzicht is

dat zeer goed gelukt mag

ik wel zeggen. Als je het 40
jaar volhoudt en eigenlijk
alleen maar een volle agenda
hebt gehad in al dig jaren
(buiten de crisis om tussen
2009-2014, deze waren

iets minder, met name in de winter). In die tussentijd veel meegemaakt en gezien, vier singles
gemaakt met als grootste bekendste hit “ALOOSIE”.

Uiteraard is de band wat ouder geworden in de jaren en zijn er diverse wisselingen geweest
de laatste tien jaar. Momenteel is de band waarschijnlijk wel op z'n best, tenminste dat vind ik.
Natuurlijk zitten we ook in een totaal andere tijd en zijn de verwachtingen etc. van het publiek
ook anders geworden; veel gezellige muziek zijn wij blijven spelen. Dat is wat op dit moment
deze band zo anders maakt dan de meeste bands van deze tijd. Door een spetterende zangeres
er bij te halen, nadat de band ruim 36 jaar zonder gedaan had, is het repertoire verder uitge-
breid. Wilt u een lekker Duits nummer van Helene Fisher of een mooie ballad van Claudia de
Brei. Van Marianne Weber tot de lekkerste rockmuziek van Anouk, Marloez kan het allemaal
vol overgave en plezier. Summerland speelt met name op de kermis zijn leukste en beste
nummers van Rock tot de Veleta, al wordt dit vrijwel niet meer gevraagd. Ook trompet muziek,
egerlander of het Il Silenzio zit er nog in.

Het hedendaagse Summerland is van alle markten voorzien en dat zie je ook terug op hun




Facebookpagina. Zo spelen we op het Mega Piaraten Festijn in alle shows waar meer dan
7000 mensen zijn. We begeleiden daar diverse artiesten zoals Jan en Annie (BZN), maar ook
in de kleinste zalen, de leukste personeglsfeesten, dorpsfeesten en de grootste feesttenten.
Summerland is Summerland, niks aparts, gewoon normale hardwerkende muzikanten, geen
clowns maar een beetje gek doen hou ik wel van, Sjaak daarentegen niet, en hij is altijd zich-
zelf, maar dan ook al 40 jaar! De band bestaat uit:

Jan van Rijswijk, drums en zang,

Frans Hondijk, zang en doedelzak

Marloez Lamers zang

Gary Massarella, basgitaar en zang

Sjaak van den Heuvel, leadgitaar en zang

Jody van Zoelen, toetsen en zang

lk hoop met dit schrijven een leuk inzicht te hebben gegeven in Summerland. Laten we er
een mooi feest van maken met elkaar en vooral plezier hebben en de zorgen vergeten, er is al
genoeg ellende om te zeuren.

Jan van Rijswijk
Bandleider Summerland

JUBILARISSEN

65 jaar 40 jaar

F.G.B. Janssen TH.M. Barten

H.G.A. Mulder R.W. Droste
A.J.M. Dunselman

60 jaar B.J.M. Lamers

G.J. Claassen ATH.B.A. Sloot jr.

TH.G.J. Degen R. Snijdoodt

F.E. Gerritsen G.A. Sterrenburg

B.Langenhof AW. Tiemessen
[.A.J. Verborg

50 jaar T.J.M. Verhoeven

J.F. Lamers J. IJsveld

40 jaar combinatie 25 jaar

Senaat/Officier PB.R. Mulder

TH.J.M. Boerhof ET.M. Lamers




TOEZICHTHOUDER: MARK SLINKMAN

Met mijn vertrek als burgemeester van Rijnwaarden komt automatisch
ook een einde aan één van de nevenfuncties die daaraan verbonden zijn:
het toezichthouderschap binnen de Stichting Gilde-attributen van E.M.M.
Lobith. Misschien wel de functie waaraan ik het meest gehecht ben!

Ik was een klein half jaar burgemeester, toen ik voor het eerst aan de
slag mocht, in de dagen voorafgaand aan de Lobithse kermis. Aangezien
de nieuwe koning niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk moet kunnen
schitteren, wordt in de week vaor Hemelvaart ons oude gildezilver uit het
Liemers Museum gehaald om te worden gepoetst. In de loop der jaren

is de traditie gegroeid, dat de voltallige zilvercommissie, aangevuld met
enkele actieve officieren, dit poetsen voor haar rekening neemt, onver-
anderlijk ten huize van let Naterop. Op deze avond ook laat de koning bij wijze van sneak preview
vast het schild zien, dat aan de zilverschat van het Gilde zal worden toegevoegd.

Die eerste avond meldde ik mij bij de familie Naterop, uiteraard met een bloemetje in de gildekleu-
ren rood-wit. Het was die avond meteen ook het afscheid van Stoni Scheurer als toezichthouder.
Bij die gelegenheid kreeg zij als eerste de vergulde toezichthoudersmedaille opgespeld, die ik ver-
volgens een dag later formeel in de Hemelvaartsvergadering mocht ontvangen. Een mooi eerbe-
wijs, en welverdiend, want het was immers ‘onder Stoni’ dat het gildezilver uiteindelijk in eigendom
terug is gekomen bij het Gilde.

Gedurende de poetsavond zijn de activiteiten van de toezichthouder beperkt. In géén geval mag hij
meedoen met poetsen; wel wordt hij geacht er goed toezicht op te houden... Aan het eind van de
avond pas blijkt dat de functie wel degelijk verplichtingen meebrengt. Na het poetsen immers komt
de inventarislijst tevoorschijn, en moet van elke medaille de aanwezigheid worden vastgesteld. Tot
het ontgroeningsritueel behoort —uiteraard- het “ontbreken” van één van de schilden. In mijn geval
het koningsschild van Eddy Dietz, com van mijn vrouw, uit 1969. Een behoorlijk groot schild, met
het Dietzenwapen er prominent op. En toch niet te vinden. .. De zilvercommissie liet me niet al te
lang spartelen, en na enig zoeken kon de lijst dan toch akkoord worden verklaard en kon ik één dag
later op mijn eerste Hemelvaartsvergadering naar waarheid verklaren dat het gildezilver compleet
was. Die eerste vergadering blijft me ook nog bij, omdat ik in een opwelling van grootmoedigheid
mijn beste zijden rood-witte das aan president Jos Lamers heb overhandigd, en nooit meer zo'n
mooie heb kunnen vinden. ..

E.M.M. heeft in Stoni Scheurer een toegewijd toezichthouder gehad, en ik heb die traditie graag
voortgezet. En, zoals dat hoort bij levende tradities, heb ik die ook een klein beetje uitgebouwd. Zo
mag ik mijn opvolger als erfenis een fraaie bolhoed en een rotting doorgeven, als uiterlijke tekenen
van waardigheid. Ik heb er alle vertrouwen in dat ook Ella Schadd - de Boer snel een warm klop-
pend rood-wit hart zal ontwikkelen en met groot plezier het toezichthouderschap zal uitoefenen!

Mark Slinkman




NIEUWE OFFICIEREN GEZOCHT

De ultieme kermisbeleving heb je als officier van het officierenkorps van E.M.M.

Nu weet ik dat ik hier zeer waarschijnlijk niet de meest objectieve kijk op heb, maar ik meen het
wel. Het officierenkorps is een groep van jong en oud door elkaar, die het Gilde, het schutters-
feest en de kermis een warm hart toedraagt. Inmiddels is er weer ruimte binnen het officieren-

korps voor uitbreiding. Heb je interesse om officier te worden? Laat het dan even weten, zodat

je volgend jaar misschien als officier de kermis kunt vieren.

Met vriendelijke gildegroet,

Wilbert Stapelvoort,
Voorzitter officieren vereniging

HET OFFICIERENKORPS BESTAAT UIT:

Commandant
Kapitein

Adjudanten

Ordonnansen

Vendeliers

Piet Mulder Luitenanten

Wim Buil

Erik-Jan Langenhof
Theo Lintsen
Vaandel Officieren
Mart Bodde
Fedor Naterop

Rob Wilde

Hans van de Weijer
Robin Seising
Bjorn Verhey

Daan ter Berge
Dave Banning

Vogeldrager

Sjaak Geurds
Bennie Heebing
Tom Klutman
Hans Smeeten
Rene Janssen

Wilbert Stapelvoort
Peter Verkammen
Roel Peters

Robert Jorna

Daan Verborg
Timmy Eveleens

Werner Derksen




PRIJSWINNAARS 2015

Prijsschieten 1e vogel:

1e prijs - kop

2e prijs - re vleugel
3e prijs - li vleugel
4e prijs - staart

Toon Sterrenburg
Henri Berns
Peter Tittse

Theo Boerhof

Prijsschieten 2e vogel:

1e prijs - kop

2e prijs - re vleugel
3e prijs - li vleugel
4e prijs - staart

Roy Verhoeven
Geert-Jan Boerhof
Maurice Hendriks
Theo Verhoeven

Prijsschieten 3e vogel:
1e prijs - kop

2e prijs - re vleugel
3e prijs - li vleugel

Michel Bakker
Max Prosch
Sietse van den Elzen

Vogelknuppelen 1e vogel:

1e prijs - kop

2e prijs - re vleugel
3e prijs - li vieugel
4e prijs - staart

Marloes Lamers
Diana Janssen
Anne-Roos Lamers
Danique Jansen

Vogelknuppelen 2e vogel:

1e prijs - kop

2e prijs - re vleugel
3e prijs - li vieugel
4e prijs - staart

Emma Feijen
Kim van Workum
Paulien van Hall
Maaike Janssen

Vogelknuppelen 3e vogel:

4e prijs - staart

Nicky
Timmer-Ariessen




theo.timmermans@t-online.de
of bel
M 06-50897504
T 0049 2822538807

CP Grafimedia Groep
Lichtenhorststraat 35
6942 GS Didam

T0316-2944 26
E info@cpgrafimedia.nl
GrafiMedia®Groep I www.cpgrafimedia.nl

Voor een paardenstal
en veel rijplezier

in de Rijnstrangen

Jos Lamers

Ossenwaard 4 - 6914 KA Herwen Tel: 0316 54 12 54




HUISREGELS SCHUTTERSGILDE
EENDRACHT MAAKT MACHT

Algemene Regels

1. ledere schutter is verplicht tijdens de kermisviering zijn schuttersmedaille te dragen.

2. ledere schutter, zijn partner en Dame van het Gilde is verplicht zijn/haar ledenpas op de
dansavonden bij binnenkomst te tonen.

3. Alcoholhoudende drank wordt niet verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar*,

4. De schutter is verantwoordelijk voor zijn introducé.

5. Het Gilde is niet aansprakelijk voor schade aan kleding, verloren voorwerpen of zoekge-
raakte kledingstukken.

6. Schutters van het Gilde worden geacht op een stijlvolle wijze met elkaar om te gaan.

7. De toegang tot het Gildehuis is onder voorbehoud; op verzoek dient u zich te legitimeren.
Tijdens dansavonden is er geen toegang onder 16 jaar.

8. De zaterdagavond is alleen toegankelijk voor leden met hun partners en Dames van het
Gilde.

9. Op alle avonden zullen toegangsbandjes worden verstrekt. Nog geen 20 jaar? Laat dan je
legitimatie zien.

10. Gevonden voorwerpen dienen bij de zaalwacht of het bestuur te worden afgegeven.

11. U dient zich aan de instructies en aanwijzingen van de beveiliging, zaalwacht of bestuur te
houden.

12. De wettelijke regels en voorschriften betreffende drank, roken, drugs, wapengebruik en
legitimatieplicht zullen strikt worden gehandhaafd.

13. Kom veilig thuis: Rij alcoholvrij!

14. Het onrechtmatig dragen van een lidmaatschapsmedaille of toegangsbandie heeft tot gevolg
dat de persoon in kwestie uit de zaal wordt verwijderd.

15. Inalle gevallen, waarin deze huisregels niet of niet in redelijkheid voorzien, beslist het
bestuur (artikel 15 HR).

* Op verzoek van de beheerder dient u zich bij aankoop te legitimeren.

Het is niet toegestaan:

Zelf meegebrachte drank en etenswaren mee het Gildehuis in te nemen;
Jassen en paraplu’s mee de feestzaal in te nemen (afgeven bij de garderobe);
Glazen mee naar buiten te nemen (met uitzondering van het terras);

Zich tijdens het dansen met glaswerk op de dansvloer te begeven;
Vernielingen aan te richten in en rondom het pand.

HET GILDEHUIS IS EEN ROOKVRIJ GEBOUW!
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LOBITHSE SCHUTTERSMARS

Goede kameraden willen wij steeds zijn
Blijven troww aan 't vaandel van onze schutterij
Daarom Lobith's schutters, reikt elkaar de hand,

Want Eendracht Maakt Macht, hoezee

In ons Vaderland.

Blijven wij volharden in dit schoon devies,
Kan ons niets gebeuren, dat is ons gewis
Daarom willen wij zingen samen vrij en blij,
Lang leve de President

En de Schutterij.




OVERZICHT SCHUTTERSKONINGEN VAN HET GILDE SEDERT 1970

JAARTAL

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

KONING

GEURTS JTH.M
WESTERMAN H.G.M.
WILDE AW.M.
HENDRIKS W.H.
MULDER H.G.A.
PASTOOR G.J.
PASTOORAT.
SMEENK H.
LANGENHOF J.E.M.
NATEROP T.J.
RUTJES W.J.
GIELEN M.A.W.
BUIL W.J.A.
WIEGGERS J.G.D.
GERRITZEN A.M.
WIEGGERS J.D.T.
HESSELING A.R.M.
LAMERS J.F.
GERRITSEN G.H.A.

TEN VAARWERK R.S.M.

DERKSEN H.J.T.
VOSS AMW.T.
MERTENS A.M.J.A.
SMEETEN W.H.
VAN HALL G.J.M.
LANGENHOF H.JT.M.
MUSKENS A.G.J.M.
OVERDREEF J.F.
LAMERS J.A.M.
VERHEN F.

SNIPP.

GERRITZEN H.J.M.
ROOSENDAAL A.J.W.
HULSHOF H.G.A.
KORVING M.
JANSEN J.M.H.
VERBORG I.A.J.
GEURTSWHT.L.

JAARTAL

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

KONING

Van HALTEREN J.A.
HENDRIKS P.G.J.
TONISSEN E.G.
LAMERS B.J.M.
JANSSEN R.FW.M.
HEEBING B.M.
GERRITZEN R.E.
JANSSENS H.J.EM.



EROROSHEGNINENIEESHESEEEEREREEIEE

kkkkkk

I NS TALLATIEBEDAR RIUJTF ”"‘“’"’"'8

H. van Megen iz o

Telefoon: (0316) 54 10 35

...wenst iedeneen prettige keumivdagew,  Fax: (0316) 54 1297

G P
S
oA

Voor brood en banket
Bakkerij C. Heebing

Dorpsdijk 2, 6915 AD Lobith
Telefoon (0316) 54 14 81

L

STICHTING SPORTHAL LOBITH \
H—— JJ&N%@!_J@FMAN
‘__,..LILDIZ_Q.
onderhoud
BURG. HABESHAL e
HET HELE JAAR DOOR wandafwerking
MOGELIJKHEDEN VOOR )
BINNENSPORT EN TENNIS, advies
Voor informatie over vrije uren: HOOFDSTRAAT 21
©916 AB TOLKAMER
(0316) 54 18 82 TEL. 0316 543479
Mobiel: 06 55792142
WWW.HABESHAL.NL




VAN DE PENNINGMEESTER

Op het moment van dit schrijven is het goed om ook even terug te kijken en daarbij te conclu-
deren dat wij in de aanloop naar de kermis op een aantal verschillende vlakken druk bezig zijn
geweest. Als eerste kan ik u noemen dat er een aanpassing is gemaakt aan het Gildehuis. Om
unuen in de toekomst een veilige kermis te kunnen bieden, was het noodzakelijk om kritisch

te kijken naar de viuchtwegen. Onze conclusie was daarbij dat een aanpassing van de situatie
nodig was. En in goed overleg met het bestuur van Salt zijn er inmiddels twee extra nooddeuren
gerealiseerd aan de “Lobithse zijde” van het Gildehuis.

Het directe gevolg van deze aanpassing is dat de kelnerbar verplaatst diende te worden. De
kelnerbar zou anders precies voor de nieuwe nooduitgangen komen te staan en daarbij dan het
opgedane voordeel teniet hebben gedaan. In de nieuwe situatie is de kelnerbar direct naast de
vaste bar gesitueerd, bij binnenkomst van de zaal aan uw linkerhand. Er komt daarbij tevens

gen extra voorziening (barmedewerker staat hierbij “tussen de latten”) voor de verkoop van de
consumpties voor onze bezoekers die achterin de zaal staan. Een bijkomend voordeel van deze
oplossing is dat er beter ingespeeld kan worden op de bezoekersaantallen in combinatie met het
barpersoneel.

Onze zustervereniging, Schutterij Eensgezindheid in Aerdt, is vorig jaar opgeschrikt door een
zeer vervelende gebeurtenis. Dit heeft ons genoopt om eens kritisch te gaan kijken naar onze
gigen situatie. U zult begrijpen dat wij uit veiligheidsoverwegingen u niet kunnen vertellen hoe
wij één en ander hebben geregeld. Daarnaast is het wel zo dat we de hoeveelheid contant geld
willen gaan reduceren. U kunt vanaf dit jaar ook consumptiemunten kopen met uw pinpas.
Vanzelfsprekend kunt u daarnaast ook nog gewoon betalen met contant geld. Aan tafel dient
trouwens nog wel gewoon contant afgerekend te worden.

Dan wil ik u nog even ons introducébeleid onder de aandacht brengen. Indien een niet-lid één
van onze kermisavonden op de zondag, maandag of dinsdag (zaterdagavond is alleen voor leden)
wil bezoeken, dan kan dat alleen als deze wordt geintroduceerd door een schutter. Dit houdt

in dat de schutter de introducé bij binnenkomst moet aanmelden voor 21:30 uur bij één van

de senatoren bij de ingang van de zaal. Pas nadat dit gebeurd is en de verschuldigde entree is
betaald heeft de introducé toegang tot ons avondfeest. De schutter die iemand introduceert is en
blijft de hele avond verantwoordelijk voor het gedrag van de introducé.

Een grote ergernis is dat er nog steeds te veel bezoekers met glaswerk op de dansvloer staan.
Van ons als Senaat wordt vaak verwacht om hier tegen op te treden, echter hierin hebben wij alle-
maal een gezamenlijke verantwoordelijkheid, de senaat, de zaalwacht en zeker niet in de laatste
plaats u als bezoeker. Door het verplaatsen van de kelnerbar komt er veel extra ruimte achter

in de zaal vrij. Hopelijk dat deze extra ruimte ook gebruikt gaat worden, zodat er minder op de
dansvloer gestaan hoeft te worden.

Verder wens ik u allen een prettige voorbereiding toe en hoop u allen tijdens de kermisviering te
mogen begroeten.

Roy Gerritzen




TOEGANGSSYSTEEM

Een pasjessysteem is vorig jaar geintroduceerd als één van de plannen om de komende jaren
op verschillende fronten professioneler met ons florerende schuttersgilde om te kunnen gaan.
Z0als we aangaven heeft veiligheid daarin een doorslaggevende rol.

Meer dan ooit wordt van ons verwacht dat wij weten hoeveel dames en heren in ons Gildehuis
aanwezig zijn tijdens (met name) de balavonden.Het pasjessysteem zal ons hier alleen maar
mee helpen. Om de veiligheid te kunnen waarborgen zijn er ook aanpassingen gedaan aan het
gebouw.

Terug naar de invoering van het toegangssysteem;
Al'met al is dit zoals verwacht een hele operatie
waarbij het zwaartepunt in eerste instantie lag bij
het verzamelen van de gegevens. Op het moment 'l.lll
van schrijven van deze tekst zijn we een heel

eind opgeschoten en bedanken daarom bij deze

alle schutters (en hun dames) die ons al voorzien
hebben van hun wijzigingen.

Lidnummer: 1113

Op mail hebben we ongeveer 290 reacties Naam: EE.G. Geurts
Geboortedatum: 28-10-1994

mogen ontvangen en op papier nog eens onge-
veer 165!

Het aantal toegestuurde digitale foto’s bedraagt
330 stuks (!) en het aantal geregistreerde part-
ners ligt op het moment in de buurt van de 225
personen. We verwachten er in de tussenlig-
gende periode tot de kermis nog veel te mogen
registreren.

Eén van de resulterende opstekers is dat we nu
van 77% van onze leden beschikken over hun emailadres. In de nabije toekomst zullen we daar
dankbaar gebruik van gaan maken.

Ook allerlei andere zaken zoals adresgegevens, telefoonnummers, bankrekeningnummers
enzovoort zijn massaal door u gelipdatet.

Kortom; ons ledenbestand is dadelijk in optimale staat en kan als zodanig dienen voor het
systeem dat we voor ogen hebben. Of dit systeem op het komende schuttersfeest voor de volle
100% operationeel zal zijn, hangt van een aantal factoren af maar hoe dan ook: aan uw welwil-
lende medewerking heeft het niet gelegen!!!

Nogmaals dank en heel fijne kermisdagen gewenst.

Namens de Senaat;

Ricardo Tankink en Wim Geurts




TAFEL 14

lk denk dat bijna iedereen bij E.M.M ons wel
kent. Wij zijn tafel 14,de een na laatste tafel in
het middenpad. Onze tafel bestaat uit een bont
gezelschap, waarvan de mannen al meer dan 35
jaar met elkaar bevriend zijn. We kennen elkaar
ook allemaal van SC Rijnland, waar we met
elkaar hebben gevoetbald.

In 1981 zijn de eersten van ons schutter gewor-
den bij het schuttersgilde E.M.M. Dit waren Peter (Pietje) en Frans Janssen, daarna volgde de
rest waarvan de laatste in 1987 schutter werd.

We zijn begonnen achterin de zaal bij de bar, maar na lang aandringen van onze dames hebben
we in 1990 ons de tafel toegegigend waar we nu nog aanzitten. Hier hebben we vroeger wel
keihard voor moeten rennen.

In deze periode werd de kermis nog van zondag tot en met woensdag gevierd. De zondag begon
met de processie waarna we via onze vaste route, Barthen en dan Bisseling, we eindigden in het
schuttersgebouw. De maandag begon met het bij elkaar ontbijten (dit doen we nu nog steeds,
maar nu met sectie Ben bij zaal het Schipperspoortje) en daarna schieten, via de officieren Johan
en Krik schieten we nu bij sectie Ben. Op dinsdag was het wederom ontbijten, waarna we naar
Tolkamer vertrokken, hier trad Jos als eerste paardenfluisteraar in Nederland op. We eindigden
de kermis op woensdag met het slotbal.

In deze tijd hebben we veel hoogte-, maar ook dieptepunten meegemaakt. De dieptepunten waren
het verlies van Frank Janssen en Erik van Woesik, onze vrienden en tafelgenoten van het eerste
uur.

Wat door iedereen van ons als hoogtepunt genoemd wordt is het 350 jarig bestaan van de schut-
terij in 1998, waarbij de gehele schutterij in klederdracht rondliep.

We staan binnen het schuttersgilde zeker niet bekend als scherpschutters, maar zo nu en dan zijn
we door een afzwaaier toch nog in de prijzen gevallen (onze dames zijn bij het vogelknuppelen
succesvoller).

In de loop der tijd zijn er wel een aantal zaken veranderd, de kermis begint op zaterdag en eindigt
op dinsdag en waar we vroeger iedere avond nog wat gingen napraten onder het genot van een
borrel (of zoals Frans Janssen de 100m sprint in een trouwpak lopen) en desondanks ‘s morgens
om negen uur toch fris en fruitig aan het ontbijt zaten, is het nu rap naar bed anders redden we
het de volgende dag niet meer. Hoewel het ons niet echt aan te zien is, worden we toch echt wel
gen dagje ouder.

Zoals het ook bij een topclub gebeurt, hebben ook wij een aantal transfers gehad, maar is onze
jeugdopleiding ook goed georganiseerd want onze opvolgers zijn nu ook al lid van ons schut-
tersgilde. Maar alle gekheid op een stokje: voor ons blijven de dingen die er echt toe doen het
belangrijkst, namelijk gezondheid, vriendschap en samen de Lobithse kermis vieren.Dit hopen
we nog vele jaren met elkaar te doen.

Tafel 14 wenst iedereen een fantastische kermis toe.




Schoonhuidssalon

Noortje

Een moment van rust
een moment van verzorging

dantalleen

Schoonhuidssalon Noortje
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KERMIS IN LOBITH DOOR RICK VAN AALST
Beste schutters,

Een paar weken geleden werd ik benaderd door
gen lid van de redactie of ik maar even een stukje
wilde schrijven over hoe ik als voormalig wijk-
agent de kermis in Lobith/Tolkamer heb beleefd
(en nog steeds mag beleven).

Natuurlijk wil ik daar iets over schrijven. Graag
zelfs, want bij de woorden ‘kermis in Lobith’ krijg
ik nog steeds een glimlach op mijn gezicht omdat
ik als wijkagent het jaarlijkse schuttersfeest jaren
van dichtbij mee heb mogen maken. Ik heb daar
mooie diensten gedraaid en heb er mooie herin-
neringen aan.

Toen ik in 1992 in Lobith werd geplaatst, werd mij door mijn collega’s die daar al langer werkten
al direct duidelijk gemaakt dat de politie meeliep in de jaarlijkse processie op de kermiszondag.
Dat hoorde er gewoonweg bij. Als wijkagent heb ik die traditie dan ook met heel veel plezier
voortgezet. Want wat is er mooier dan op de zondag na Hemelvaart tegen een uur of 11.00 uur
naar Frans Janssen en Popko en Maria Snip aan de Dorpsdijk lopen, daar koffie drinken, tegen
11.30 uur naar het kerkplein lopen en stipt om 12.00 uur de processie lopen. Na afloop naar de
pastorie om de daar aanwezigen, waaronder de koningsparen van Excelsior en E.M.M., een heel
prettige kermis te wensen. Ik heb de eerste paar keer wel moeten wennen aan die speciale pas
waarmee de processie gelopen wordt, maar gelukkig liep Jan Booltink voorop. Hierdoor kon ik de
pas maar ook de maat houden. Zonder Jan was dat zeker niet gelukt!

Toen ik in verband met een vakantie een keer verstek moest laten gaan, heb ik dat een jaar
moeten aanhoren. Dat had ik volgens veel mensen niet kunnen maken, het niet meelopen in

de processie. Vakantie vieren was geen excuus. De daaropvolgende jaren heb ik wijselijk mijn
vakantie maar aan de kermis aangepast.

Tijdens de kermisavonden deed ik met uitzondering van de maandagavond altijd dienst tot een
uur of 02.00. Afen toe een incidentje dat meestal met een ‘goed gesprek’ opgelost kon worden,
maar meest van de tijd was het gewoon een bar gezellig feest. Elke avond even langs bij ‘de
groenen’ in de lappentent en ‘de rooien’ aan de dijk. Praatje maken, colaatje drinken en veel
bekenden zien, waaronder natuurlijk Dien en Toon Seising en de dames van de garderobe bij
E.M.M. Anouk en Rozemiek. Altijd gezellig. Na afloop van de feestavond een patatje eten met de
kelnerploeg was ook al zo'n feest.

Regelmatig heb ik voor taxichauffeur gespeeld en heb schutters die op dat moment wat wankel
op de benen stonden naar huis gebracht, zodat ze in ieder geval zonder kleerscheuren thuis




kwamen. Ik zal geen namen noemen, maar degenen die het aangaan weten het wel. Als dank ook
daar vaak een broodje gegeten en een bak koffie gedronken en daarbij heel veel sterke verhalen
aangehoord. Hierdoor liepen de diensten meestal ook uit en was ik rond een uur of 03.00 terug
op het bureau.

Op de maandag altijd de uitnodiging van E.M.M. om bij het prijsschieten aanwezig te zijn. Wel
mee schieten, maar helaas nooit een vleugel of ander onderdeel van de vogel naar beneden
geschoten.

Toen ik als wijkagent afscheid van het mooie Rijnwaarden moest nemen, heb ik de traditie van
het meelopen in de processie in ere gehouden en dat doe ik nog steeds met heel veel plezier! Met
dank aan de jaarlijkse uitnodiging hiervoor van Henk van Aalten.

Waar ik wel mee zat, was het feit dat ik als oud wijkagent geen uitnodiging meer zou krijgen om
bij het prijsschieten op de maandag aanwezig te zijn, dit is immers voorbehouden aan de huidige
wijkagent. Ik was toen ook blij verrast toen ik het met Michiel Wilde op een akkoordije kon gooien.
Michiel zei: “Zo lang jij de processie loopt, krijg je van ons een uitnodiging voor de maandag,
maar dan moet je wel in ‘burger’ komen want dan kun je een potje bier meedrinken’. Sinds die tijd
valt er elk jaar weer een uitnodiging in mijn brievenbus en ik maak daar heel graag gebruik van.
lk kan nog wel vellen volschrijven over de kermis in Lobith/Tolkamer, maar de ruimte is helaas
beperkt. Ik wil u allemaal bedanken voor de fijne tijd die ik in Rijnwaarden heb gehad en wens u
allen op voorhand een heel fijne kermis-schuttersfeest toe en heel graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Rick van Aalst.
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PRIJSSCHIETEN, WAT EEN MOMENT!

Een half jaar van tevoren vrij gevraagd voor het feest van het
jaar, het schuttersfeest. Wordt het weer net zo gezellig als vorig
jaar, wat zal het weer doen, wie gaan er dit jaar koningschieten
en wat zijn de nieuwe ontwikkelingen binnen onze vereniging?
Allemaal vragen die een schutter bezighoudt in de aanloop naar
het feest. Maar wat de schutter zich het meest afvraagt; “Zal ik
prijs schieten?”

Op maandag 18 mei 2015 was het weer zover. De leden van de
verschillende secties maken zich op om een schot te wagen.

De kans op een prijs is niet zo groot, omdat er veel schutters
zijn. Het is maar afwachten of de vogel al beschadigd is en het
nodige drankgebruik komt het raak schieten niet ten goede. Als ik maar houtsnippers naar
beneden zie komen, dan kan ik in ieder geval zeggen dat ik de vogel geraakt heb.

Als sectie “APK™ hoefden wij gelukkig niet als eerste te schieten. Dan krijgen we namelijk een
nieuwe vogel en de kans op een prijs is dan ook minder. In de loop van de dag kreeg ik te
horen dat wij moesten aantreden om als individuele schutter een schot te lossen op de vogel.
Dit is het moment dat wij zelf kunnen schitteren. Wie wil er nou niet naar binnen gedragen
worden en een medaille in ontvangst nemen?

Tijdens het schieten zag ik al dat de kop van de vogel aardig kapotgeschoten was. De kop is

de eerste prijs! Ik had mijn zinnen gezet op de kop en wist dat ik bijna aan de beurt was. Ik zag
meerderen voor mij raak schieten maar er kwam nog niks uit de lucht vallen. Op een gegeven
moment hoor ik mijn naam. In één teug drink ik mijn glas leeg en stap ik vol goede moed naar
voren om een schot te wagen. Ik zag mijn voorganger nog een schot lossen, maar deze miste
de vogel. Nu is het mijn beurt! Nu kreeg ik de kans op de prijs waarvoor wij daar allemaal
stonden. Ik wist dat ik in de halsstreek moest schieten omdat daar de hechting zit van de kop
naar de romp. lk hield de “keep-korrel” gestreken en mikte daarmee in het midden van de hals.
Ik haalde diep adem en trok de trekker langzaam naar achteren. Dit duurde een eeuwigheid,

Ik weet nog dat het zonnetje tussen de stapelwolken scheen en dat er een fris windje stond.
Boem!...., daar ging mijn schot. Ik zag een stukje naar beneden vallen en hoorde een hoop
gejuich achter mij. Ik was zo gefocust op de “keep-korrel” dat ik niet zag wat er naar beneden
was gevallen. |k keek naar boven en zag dat de kop verdwenen was. Ik riep nog naar de jury “Ik
heb prijs, hij is er afl”. Op dat moment kreeg ik een goedkeurend knikje en hoorde ik de kat-
tenkop afgaan. Het was officieel, ik had prijs geschoten! Vol trots haalde ik de kop van de vogel
op, althans wat er nog van over was. De prijs waar lang van tevoren over gesproken werd had
ik te pakken. Ik voelde mij zo trots als een pauw. Het kostte 50 euro aan bier en ik kreeg, een
niet meer te herkennen, stukje hout mee. Maar dat was het waard!

Zoals het hoort, werd ik naar binnen gedragen en aan het eind van het schieten kreeg ik de
medaille overhandigd die mij ieder jaar weer zal herinneren aan dat onvergetelijke moment.

Veel succes dit jaar,

Michel Bakker




HET VOGELKNUPPELEN

Sinds een aantal jaren zijn mijn broer en ik verantwoordelijk voor het vogelknuppelen. Op
kermismaandag met de dames samen de wei in om de houten vogel aan stukken te gooien. Ik
zal eerlijk zijn: het was binnen de Senaat en het officierenkorps niet de meest gewilde functie
maar, zoals ik nu weet, onterecht! Als verantwoordelijken voor het vogelknuppelen krijg je over
het algemeen te maken met een stel zeer enthousiaste dames die het erg waarderen dat ook zij
actief kunnen deelnemen aan de festiviteiten van ons dierbare Gilde.

Z0als z0 vaak gezegd is ons kermisfeest
toch veelal een “Spielerei der Méanner”
maar nu worden toch ook de dames er
serieus bij betrokken. Mijn broer en ik
genieten er dan ook met volle teugen
van. Wat direct opvalt is dat er bij de
dames nog wel een gunfactor is die

er bij het schieten van de heren totaal
niet is. Meedoen is bij veel dames toch
belangrijker dan winnen terwijl bij het :
vogelschieten iedere schutter toch wel heel erg graag een keer een prijsmedaille wil winnen.
Zeker als je al meer dan 25 jaar meedoet, maar nooit het genot heb mogen ervaren, terwijl
familieleden je de ogen uitsteken met de jas vol prijsmedailles. Ik kan het weten!

Nee, de dames gaan voor het plezier en willen dat weten ook. Dansen, zingen, ja zelfs met
houten geweren komen ze de zaal in! Ze maken er hun eigen feestje van en vinden het geweldig
dat er een officier en senator dat feestje komen opleuken. Als senator krijg je dan ook van de
dames een roze stropdas voor de maandag zodat het duidelijk is wie van de Senaat verant-
woordelijk is voor het vogelknuppelen. Ik draag deze met trots. Wat ik jammer vind, is dat

er voor de verantwoordelijk officier geen dergelijk kledingstuk is bedacht. Het zijn toch de
officieren die kleur geven aan de schutterij. Daarom doe ik een voorstel aan de dames van

het vogelknuppelen. Zorg voor een roze-witte sjerp voor “onze Hans”, zodat het ook duidelijk
is wie vanuit het officierenkorps verantwoordelijk is voor het vogelknuppelen. Ik ken hem

lang genoeg om te weten dat ook hij zeer vereerd zal zijn en de sjerp met trots zal dragen op
kermismaandag. Maak er een leuk officieel momentje van zodat jullie feestje nog meer cachet
krijgt. Ik zal er dan voor zorgen dat we beginnen op de afgesproken tijd zodat alle dames die
mee willen doen ook de kans krijgen om mee te doen. Het is immers maar één keer per jaar en
daar wil je toch bij zijn.

Beste dames, tot kermismaandag 13.00 uur.
Jullie senator,

Gerard van de Weijer
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EINDELIJK!

Vrijdag 4 maart 2016. Het is zover: senator! Een

lang gekoesterde wens ging onlangs in vervulling.
Edwin Wienhoven is mijn naam. Net 50 geworden en
geboren en getogen in Lobith-Tolkamer. Mooier kan
het eigenlijk niet. Ik ben getrouwd met Karin en vader
van Eva en Iris. Sinds 1991 ben ik werkzaam bij TNT
Express en bekleed momenteel een management-
functie in de Benelux. En nu dus ook senator van dit
prachtige Gilde.

Het 25-jarig lidmaatschap vorig jaar gaf eigenlijk de
doorslag. Al'lang kriebelde het. Eerlijk gezegd begon
het al in 2007. Eens, dat is al weer even geleden. Ik
had toen de eer om ceremoniemeester te zijn van het
koningspaar Wim en Linda Geurts. Prachtig vond ik
het. De mooie tradities binnen het Gilde. Het strakke
en eveneens zo professionele draaiboek. De structuur
achter de schermen. Het klopte in mijn ogen en ik voelde dat dit was waar ik naar zocht. En toch
heeft het nog enige jaren geduurd om de overstap van ‘beneden’ naar ‘boven’ te maken. Alhoewel
dit niet zo voelt, want kermis vier je natuurlijk samen. Immers, we hebben een gezellige kermis-
tafel en het loslaten is waarschijnlijk het meest moeilijke geweest. Als kriebelen jeuken begint te
worden dan moet je de knoop doorhakken. Een keuze was het niet, alleen de vraag wanneer? Nu
dus. En ik heb er zin in. Van toegevoegde waarde zijn en een positieve bijdrage leveren aan de
saamhorigheid binnen het Gilde en de gemeenschap. En kermis vieren! Als de komende jaren net
70 gezellig worden als de voorbije jaren, dan teken ik daar meteen voor.

Ik wens iedereen een super gezellige kermis en zie jullie graag binnenkort in het Gildehuis.
Met Gildegroet,

Edwin Wienhoven
AR =[EAR
Wacht am Rhein
Tolkamer

Tevens partyzaal tot maximaal 70 personen

Veerstraat 1 0316-541917
6916 BE Tolkamer 06-12740521




NIEUWE SENATOR

Beste schutters van het EM.M.,

Als gekozen senator wil ik jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie mij geven. Ik zal mijn
uiterste best doen om samen met mijn mede senatoren het vertrouwen waar te maken. Voor nu
moet ik nog uitzoeken welke taak het beste bij mij past.

Voor degenen die mij niet kennen, zal ik mezelf even kort voorstellen. Mijn naam is John Jansen
en ben getrouwd met Ria Jansen-Ariessen, samen hebben we twee volwassen kinderen. Naast
mijn gezin, heb ik een eigen kapsalon in Tolkamer: Haarsalon John.

Wij, John, Ria en onze kinderen, feliciteren Edwin Wienhoven en zijn gezin met de benoeming als
senator.

Met zijn allen gaan we ervoor!
Rest mij jullie allemaal fijne kermisdagen te wensen.

Met vriendelijke groet,

John Jansen

H]EY| P
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SENAAT
De functies binnen het bestuur zijn als volgt:

Theo Boerhof president

Michiel Wilde secretaris

Roy Gerritzen penningmeester

Mark Lamers 2e secretaris :

Wim Geurts 2e penningmeester  §

Ricardo Tankink lid

Ed Tonissen lid

Marc Voss lid o 4!

Gerard van de Weijer lid )

Joop Wieland lid

Edwin Wienhoven lid (niet op de foto, lid sinds maart 2016)
John Jansen lid (niet op de foto, lid sinds maart 2016)

Om de bestuurs- en overige taken te verdelen zijn de volgende commissies ingesteld:

Zilver Muziek Begrafenis
Mark Lamers Geert-Jan Boerhof Gerard Claassen
Ricardo Tankink Heidi Dietz Werner Derksen
Gerard van de Weijer John Jansen Jan Geurts
Michiel Wilde Jolanda van de Meijden Stef van Halteren

Robin Seising Pieter Hendriks
Schieten René Verborg Jan Maas
Wim Geurts Gerard van de Weijer Eef Rieswijk
Marc Voss Hans Stinissen
Joop Wieland Gildehuis René Verborg (voorzitter)
Werner Derksen (Vogeldrager) Joop Wieland

Programmaboekije

Vogelknuppelen Barbeheer Erik Jagers
Robert Jorna Roy Gerritzen Mark Lamers
Gerard van de Weijer Ricardo Tankink Nardie Langenhof
Hans van de Weijer Ed Tonissen Ed Tonissen

De nieuwe senatoren John Jansen en Edwin Wienhoven zullen het eerste jaar bij de diverse
commissies meelopen.




ZAALWACHT / KANONNIERS

Wij, Henk en Edwin, zijn respectievelijk al 26 en 13 jaar verbonden aan E.M.M. Lobith als zaal-
wacht/ kanonniers. Wij zijn als zwagers super op elkaar ingespeeld en doen het werk bij E.M.M.
met veel plezier en hopen dit ook nog jaren zo te kunnen blijven doen.

Enkele weken voor de kermis worden we uitgenodigd bij senator Joop Wieland om, onder

het genot van een hapje en drankje, de gang van zaken tijdens de kermis door te spreken. De
gezelligheid wordt voortgezet tijdens de kermisdagen. De omgang met senatoren en alle andere
medewerkers die tijdens de kermisdagen werkzaam zijn verloopt altijd in goede harmonie.

Als kanonniers zijn we begonnen met het oude systeem. Dat wil zeggen we deden eerst kruit in
het kanonsgat, daarna vulden we dit met krantenpapier en dat werd flink aangeslagen. Met een
gasvlam werd een lange pin verwarmd, als deze roodgloeiend was werd er weer een klein beetje
kruit in het bovenste gaatje gedaan. De gloeiend hete pin werd erbij gehouden en zo werd het
kanon afgeschoten. In de loop der jaren is om veiligheidsredenen één en ander aangepast. Er is
gen slaghoedie en slagpen voor in de plaats gekomen. Tegenwoordig doen we een afgemeten
bekertje kruit in het kanonsgat, dan papier er in en dat wordt met een houten pin en houten hamer
aangeslagen. Daarna komt er een slaghoedije op en op veilige afstand wordt er aan een koord
getrokken.

Elke avond bij het uittrekken
van de schutterij en op het
einde van de avond wordt
er met het kanon gescho-
ten. Zondags tijdens de
processie bij de rustalta-
ren en ‘s middags bij het
koningschieten hoort u ook
de daverende kanonslagen.
Tijdens het prijsschieten en
op de dinsdagochtend in
Tolkamer zijn we ook van de
partij.

Daarbij zijn we ook nog zaalwacht. We zijn het aanspreekpunt tussen de beveiliging, kermisvier-
ders en de Senaat, want er zijn huisregels die moeten worden nageleefd. We proberen alles in de
sfeer van gezellig kermisvieren op te lossen.

Tot slot wensen wij iedereen heel gezellige kermisdagen toe.

Henk en Edwin




DE SACRAMENTSPROCESSIE

Op zondag 8 mei trekt de jaarlijkse r
Sacramentsprocessie weer door de straten
van Lobith. In 1775 werd deze processie
voor het eerst gehouden. Dat betekent dat
de processie dit jaar voor de 241e keer

door het dorp trekt. Deze traditie vormt
tegenwoordig niet meer de opening van de
kermis- en schuttersfeesten, maar is er wel
een wezenlijk onderdeel van. De schutters-
gilden zijn een niet weg te denken onderdeel
van deze plechtige stoet, die jaarlijks door veel belangstellenden van binnen en buiten het dorp
gevolgd wordt.

De processie is niet alleen een plechtig onderdeel van de schuttersfeesten, maar wordt ook
gehouden ter herinnering aan de inwijding van de kerk. In 1771 gaf Koning Frederik 2 van
Pruisen aan de rooms-katholieken van Lobith toestemming om een kerk te stichten en een pries-
ter in dienst te nemen. Ter inwijding van de kerk werd in 1775 een eerste processie gehouden,
maar er werden door andersdenkenden direct bezwaarschriften ingediend. Dat leidde er toe dat
de processie, op last van de koning van Pruisen, alleen gehouden mocht worden op de direct
rond de kerk liggende grond en het kerkhof. In de praktijk veranderde er echter niets en tot op
heden is de oorspronkelijke route gehandhaafd gebleven.

Dat de Sacramentsprocessie nog steeds
een voorname plaats inneemt bij de bevol-
king is ieder jaar weer merkbaar. Een groot
aantal verenigingen en inwoners neemt
deel aan de processie. Daaronder bevinden
I zich ook de beide schuttersgilden E.M.M.

4 en Excelsior, die met hun officierenkorp-
sen, koningsparen en de Senaat acte de
presence geven.

Om precies 12.00 uur vertrekt de processie vanuit de kerk van de geloofsgemeenschap.

De stoet trekt langs vier rustaltaren, waar telkens door de geestelijken de zegen wordt gegeven
met het Allerheiligste. Vanaf elk rustaltaar worden er communie en fruitmandijes gebracht naar
de zieken van alle gezindten, als teken dat ook aan hen en hun gezinsleden wordt gedacht tijdens
deze feestdagen. Ook op vrijdag en zaterdag voor de processie heeft reeds een aantal zieken een
fruitmandje ontvangen.

De processie wordt afgesloten in de kerk met het zingen van het Te Deum, Tantum Ergo, de zegen
met het Allerheiligste en het slotlied Aan U o Koning der Eeuwen.




Voorafgaand aan de processie is er om
10.00 uur een plechtige Schuttersmis. In
deze dienst zijn het bestuur, de officieren en
schutters van beide schuttersgilden aanwe-
Zig, evenals het College van Burgemeester
en Wethouders.

De viering wordt voorgegaan door pastor
Thanh en muzikaal opgeluisterd door het
Gemengd Koor en de Leo-Harmonie. Zij
brengen de Deutsche Messe ten gehore.

We hopen dat veel schutters bij deze Schuttersmis aanwezig zullen zijn. Op deze manier kunnen
we uiting geven aan het gevoel van saamhorigheid en even stilstaan bij de oorsprong van kermis
en schutterijen.

Bovendien herdenken we in de Schuttersmis de overleden schutters en schutteressen.

We spreken de wens uit dat veel schutters aan de oproep om de Schuttersmis bij te wonen,
gehoor zullen geven.

De aanwezigheid van beide schuttersgilden in de Schuttersmis en de Sacramentsprocessie is
gen teken van de betrokkenheid bij het kerkelijk gebeuren en de verbondenheid met deze oude
traditie.

En natuurlijk wensen we dat dit tot in lengte van jaren zo mag blijven.

Namens de Stichting Processie Lobith wens ik u heel fijne kermis- en schuttersfeesten toe.

Henk van Aalten

edito

ledereen kan bladen maken.




10 JAAR PERFECT SHOWBAND

Tien jaar lang mochten wij als Perfect Showband de muziek verzorgen tijdens jullie jaarlijks
terugkerende kermis in het mooie Gildehuis. Ik kan mij het eerste jaar nog goed herinneren. Wij
zijn toen pas op zondag begonnen, omdat we zaterdag al ergens anders geboekt waren. Onze
technische crew is toen rechtstreeks vanuit Friesland doorgereden naar Lobith om daar alles
op te bouwen voor het middagoptreden. De muzikanten konden gelukkig nog een paar uurtjes
slapen.

Het eerste jaar was voor ons vooral een kwestie van het leren kennen van de tradities en proto-
collen van jullie Gilde. Gelukkig werden we goed geholpen door Gerard van de Weijer, anderen
uit de muziekcommissie en de Senaat. De jaren die volgden werden we samen een geoliede
machine.

In de tien jaar die we bij jullie mochten optreden, zijn er een hoop dingen veranderd bij Perfect
Showband. Zo hebben we in 2009 een andere gitarist/zanger gekregen, in 2014 kwamen we voor
het eerst met een zangeres en in 2015 met een andere trompettist en zangeres. Ondanks deze
wisselingen hebben we toch iedere keer het vertrouwen gekregen van jullie en daar zijn we jullie
dankbaar voor.

Inal die jaren hebben we
ook een hoop van jullie leren
kennen. Het was altijd weer
leuk om tijdens de kermis
een praatje te maken met
verschillende mensen. Wij
hebben ons altijd welkom
gevoeld.

Nu, na tien jaar, kijk ik terug
op jullie kermis en zie een

feest voor jong en oud, met : :
respect voor tradities en met oog voor de toekoms. Daar kunnen jullie trots op zijn.

Dit jaar zijn wij er helaas niet bij, maar ik heb er alle vertrouwen in dat onze collega’s van
Summerland er een mooi feest van zullen maken.

Namens heel Perfect Showband wens ik jullie een fijne kermis en wie weet zien we elkaar in de
toekomst nog eens!

André van Ham
bandleider Perfect Showband




ALS EEN VAN ONS BEGRAVEN WORDT

“Tis een tied van komme en een tied van gaon”
Met deze woorden maakt commissielid Theo Winters bekend dat hij afscheid neemt van de
begrafeniscommissie. Om plaats te maken voor de jeugd!
Theo is 46 jaar lid geweest van de begrafeniscommissie en heeft namens de vereniging aan
vele schutters de laatste eer gebracht. Namens ons allen wil ik hem hiervoor nogmaals hartelijk
bedanken. |k ga Theo nog wel houden aan de laatste woorden uit zijn “ontslagbrief” namelijk;
“Natuurlijk zie ik jullie nog op de kermis en in het Gildehuis en dan neme we nog een slokske.”

Niet alleen Theo heeft ons verlaten. We werden in 2015 ook overvallen door het overlijden van
Bart Caerteling. Bart is 22 jaar lid geweest van de begrafeniscommissie.

Hij heeft ons in die 22 jaar heel vaak vertegenwoordigd. Ook aan Bart zijn wij onze dank
verschuldigd.

Naast dit slechte nieuws was er ook goed nieuws voor de begrafeniscommissie.
We hebben er twee nieuwe leden bij gekregen: Werner Derksen en Eef Rieswijk.
Welkom heren fijn dat jullie de commissie komen versterken.

Het is een prachtige traditie die al beschreven staat in onze oprichtingsakte uit 1648.

Een traditie die we moeten koesteren en onderhouden. De commissie krijgt achteraf altijd veel
waardering van de nabestaanden. Voor de leden van de commissie voldoende reden om ons
vrijwillig te blijven inzetten voor deze traditie.

Met onderhouden bedoelen we met de tijd meegaan. Een uitvaart kent tegenwoordig vele
vormen. Met de begrafeniscommissie proberen we daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten. Van
belang is dat we na een overlijden zo spoedig mogelijk bericht ontvangen van familie, vrienden
of kennissen. Dat geeft de voorzitter van de begrafeniscommissie de gelegenheid contact op te
nemen met de familie om de wensen en mogelijkheden te bespreken.

Wij gedenken onze overleden schutters en in het bijzonder zij die dit jaar zijn overleden:

Bart Caerteling 21-05-2015 80 jaar 58jaarlid
22 jaar lid van de begrafeniscommissie.
Nol Pastoor 03-11-2015 82 jaar 62 jaarlid

Koning in 1976

René Verborg
voorzitter Begrafeniscommissie.
(0316-541216 of 06-51237531)




60 JAAR SCHUTTER

Op 20-jarige leeftijd ben ik begonnen als schutter. In mijn eerste jaar haalde ik ook de contributie
op met kwitanties. Dat was altijd een heel werk. Sommigen hadden tijdens de kermis nog steeds
niet betaald. Als ik er dan naartoe liep om te vragen hoe dat zat, kreeg ik een grote mond.

Via Theo Naterop ben ik officier geworden. Er was alleen één pro-
bleem: ik had geen witte broeken. Stegeman, aan de Binnenweg,
had nog wel wat broeken liggen en die zaten als gegoten. Nog een
jasje van de officieren erbij en klaar was Kees.

In die tijd liep ik veel bij de koster. Daar kwamen vaak vendeliers
en zo ben ik bij de vendeliers gekomen. Dit heb ik tot ongeveer
1975 volgehouden.

Woensdag vond ik altijd de mooiste dag. 's Morgens aantreden bij i e
de commandant Herman Seising, beter bekend onder de naam de h &
Saks. Van daaruit bezochten wij onder andere de dominee, de pas- ‘j
torie, de president, de oud-koning en de nieuwe koning. Wegens

wangedrag van een enkele officier, waren wij niet meer welkom op de pastorie.

Jaap Eldering, een gast van de Senaat, had de gewoonte om ‘s avonds bij de officierentafel
glazen bier op te drinken. Wij stelden hem voor om de komende woensdag bij hem op visite

te komen, dit ter compensatie. Hij stemde hiermee in met de gedachte dat doen ze toch niet.
Natuurlijk gingen we op de uitnodiging in en kwamen we in de loop van de dag daar aan de deur.
We hebben aangebeld, maar er werd niet open gedaan. Na nog een keer aangebeld te hebben,
werd de deur open gemaakt door de dienstmeid. We hebben uitgelegd dat we waren uitgenodigd,
maar de dienstmeid vertelde dat Jaap niet thuis was. Dit was natuurlijk tegen dovemansoren
gericht en we zijn naar binnen gegaan. Daar hebben we alles wat eetbaar was opgegeten. Jan
Langenhof en Broer Stoll hebben voor iedereen eieren gebakken en soep warm gemaakt. De
dienstmeid zei dat ze van de vrouw des huizes had doorgekregen dat we alles mochten pakken,
behalve de Franse cognac. Je kunt wel raden hoe dat is afgelopen.

Als we 's avonds naar Tolkamer toe liepen, werd er altijd aangebeld bij Fien Jansen. Daar kochten
we een krat bier en die werd dan aan de waterkant opgedronken. Als we dan 's nachts weer naar
huis toe liepen, plukten we onderweg alle bloemen die we tegenkwamen. Aangezien we ze toch
kwijt moesten, hebben we ze toen maar bij de Johanna Stichting neergelegd.

Mijn tijd bij de officieren vond ik de mooiste tijd. Het was van tevoren niet te voorspellen hoe
het af zou lopen. De meisjes werden naar huis gebracht en dan zagen wij wel hoe de avond
zou verlopen. Nu vier ik geen kermis meer, maar kom ik op zondag wel altijd kijken in de zaal.
Zondagochtend zing ik nog wel met het Gemengd Koor de schuttersmis.

Gerard Claassen




DEBUUT OP DE KERMIS BIJ E.M.M. IN LOBITH

Onwetend en naief liepen wij op zondag 17 mei 2015 het Gildehuis binnen. “Onze Hein” zou

die middag, samen met zijn kameraad Theo, onder de vogel gaan staan om te strijden om het
koningschap van E.M.M. Uiteraard waren wij als goede vrienden uit Groessen present voor de
nodige support. Na enkele spannende minuten onder de vogel was het, zoals jullie weten, Hein
die het laatste stukje eraf schoot. En toen pas drong het tot ons door: wij zitten de komende drie
dagen aan de troon van E.M.M. .. Wij, die tot dan toe de Lobithse kermis alleen nog maar hadden
meegemaakt vanuit het kinderperspectief: vanuit de botsauto’s, het reuzenrad, en de voor ons
beroemde “Master”.

Gelukkig had het koningspaar ons perfect
voorbereid op wat komen ging. We hadden
duidelijke instructies gekregen: we werden
niet meer verwacht op ons werk en onze
studie, onze bedden in de residentie aan
de Transeedijk waren reeds opgemaakt en
onze lange jurken en smokings hingen al
klaar. De kermis kon beginnen!

Een aantal uren nadat Hein de vogel naar beneden had geknald, stonden wij dan ook volledig op
chique klaar, benieuwd naar wat ons als buitenstaanders te wachten stond. Wat wij in de daarop
volgende drie dagen mee hebben gemaakt heeft al onze verwachtingen overtroffen: de senatoren
die paraplu’s voor ons vast hielden, de koetsen waarin we al zwaaiend door het dorp werden
gereden, de vendeliers die telkens weer een kwartier lang met hun vendel stonden te draaien, de
extra serenade van de slagwerkgroep van de Leo-Harmonie onder leiding van Rob Barten (die
kennen wij nog wel ergens van. . .), het leren dansen van de Veleta met Hermann, de 14 flessen
Apfelkorn voor de dames, de tosti’s van de koningin in het midden van de nacht, de platte schoe-
nentas, de liedjes van Mees, het speciale lied voor Hein gecomponeerd door Rik, de moppen van
Theo, en boven alles een fantastische kermisploeg die ons met open armen heeft opgenomen in
de groep.

In die paar dagen aan de troon bij E.M.M. zijn wij zelfs zodanig bevriend geraakt met de kermis-
ploeg dat wij hen direct hebben uitgenodigd om een aantal maanden later ook eens een aantal
biertjes en Apfelkorntjes te komen drinken op onze kermis in Groessen. Deze uitnodiging hebben
zij zeker niet afgeslagen en zo gebeurde het dat in september de koning en koningin van het
Lobithse E.M.M. (incognito) en hun hele hofhouding kennis hebben gemaakt met de Groessense
kermis.

Als Groessenaren hebben wij vorig jaar enorm genoten van de schitterende traditie bij E.M.M. in
Lobith. Wij kijken erg uit naar onze laatste avond aan de troon dit jaar met onze koning Hein.

Tot de kermis!
Jannie en Joke Jongen, Groessen




WETENSWAARDIGHEDEN

Contributies:

Contributie schutters: € 30,00 en € 2,50 korting bij automatische incasso (bij nieuwe
inschrijving verplicht).

Contributie ‘Dame van het Gilde’: € 17,50 en € 2,50 korting bij automatische incasso (bij
nieuwe inschrijving verplicht).

Kosten nieuw lintje voor medaille € 4,00.

Nieuwe leden:

Nieuwe schutter: € 53,50 (contributie € 30,00, inschrijfgeld € 5,00 en medaille € 18,50)
Indien vader schutter is bedraagt het inschrijfgeld € 2,50.

Entree en introductie:

Voor schutters en hun dames, ‘Dames van het Gilde’ en weduwen van schutters is de toegang
tot de feestzaal gratis, mits ze in het bezit zijn van een ledenpasje.

Introductie door een schutter is slechts mogelijk voor personen die niet in Lobith-Tolkamer
woonachtig zijn. Op het entreebewijs (tijdelijke ledenpas) van de introducé wordt de naam van
de schutter die introduceert vermeld.

e Kosten introductie: € 12,50 pp per avond.
e (p zaterdagavond is geen introductie mogelijk. Op de overige avonden is introductie na 21.30

uur niet meer mogelijk.

Ledenadministratie:

Eris een nieuw emailadres voor alle zaken die de ledenadministratie betreffen: ledenad-
ministratie@emm-lobith.nl. Dit is het emailadres voor het aanmelden van nieuwe leden,
adreswijzigingen, wijziging bankgegevens, opzeggen lidmaatschap, informatie doorgeven met
betrekking tot het nieuwe toegangssysteem, enz.

Voor degenen die hun gegevens met betrekking tot het nieuwe toegangssys-
teem nog niet doorgegeven hebben, kunnen dat op dit emailadres alsnog doen.
Sociale media: U kunt ons volgen op Facebook en via onze website www.emm-lobith.nl en op
wikepedia.org. (schutterij E.M.M. Lobith-Tolkamer).

Als nieuwe leden van de Senaat zijn John Jansen en Edwin Wienhoven toegetreden.
Dinsdagavond zal er weer de jaarlijkse vendelhulde voor de oud-koningen zijn. De
oud-koningen worden hierbij van harte uitgenodigd.

Woensdagavond 4 mei zal er een delegatie van Senaat en officieren hun medewerking verle-
nen aan de dodenherdenking.

Zondag 26 juni zal ons Koningspaar, Senaat en officierenkorps deelnemen aan het kring-
concours van Schuttersgilde Claudius Civilis in Pannerden en op 14 augustus aan het
Rijnwaarden treffen georganiseerd door Schuttersvereniging E.M.M. Spijk.

Tijdens de kermisdagen kunt u in de feesttent van Excelsior met munten van E.M.M. betalen

en bij ons met munten van Excelsior.
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De mooiste plek van Rijnwaarden|

Restaurant Camperplaats '}
Alacarte de Swaenebloem  pr

——

Shae s S ahe Bt T

Schuttersmenu voor maar liefst €27,50
www.deswaenebloem.com - 0316-541552

AL 40 JAAR EEN BEGRIP!!

utorijschool
ijmink

ACTIE !!
In geheel 2016

Proefles 90 minuten
voor € @ -
Kijk op onze site voor meer info

Tel: 0316 - 542 253 of 06 - 239 67 886
Facebook.com/rijschoolheijmink

WWW.RIJSCHOOLHEIJMINK.NL




TRADITIE

De veranderingen en ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar in een snel tempo op. Het is bijna
niet bij te houden. Zo bijzonder dat we in deze tijd een unieke traditie kennen in deze regio die
jaarlijks terugkomt: de kermis. Gedurende de kermisdagen lijkt de tijd van veranderingen even
stil te staan en is het genieten van onder andere het koningschieten, vendelhuldes en feestvieren
met elkaar.

Aan een buitenstaander is bijna niet uit te leggen dat de kermis een traditie is die jaren terug-
gaat en zoveel meer is dan alleen botsauto’s of een kraampje met snoepgoed. Dat oud-inwoners
terugkomen om kermis te vieren, er mensen zijn die sparen om kermis te vieren en dat vele
kermissen pas officieel beginnen na een processie.

Ook bij Lobede (locatie Diafaan) is het inmiddels een jarenlange traditie dat de schuttersvereni-
ging E.M.M. een bezoek brengt. De bewoners van Lobede kijken er ook dit jaar weer erg naar uit.
Wederom is Schuttersgilde E.M.M. van harte welkom en staat ook Lobede tijdens de kermisda-
gen in het teken van deze unieke traditie.

Namens de bewoners, medewerkers —~

I . . 0.7
en vrijwilligers wens ik u fijne en af  DIAFAAN
plezierige kermisdagen! G

Kim Aleven
Manager zorg Diafaan

Heeft u vragen over de

of wilt u meer informatie over het wonen bij Diafaan?
Bel ons dan gerust [0316]) 284 700

of kijk op www.diafaan.org.







Wij wensen u allen SIU rink
gezellige BV

kermisdagen...

0316 - 541574 LObith

AUTOMATERIALEN - GEREEDSCHAPPEN
TEL: 0316 - 33 15 46

[@’] autoplex zevenaar b.v. r:'u')

SECURITY

‘)' BOOLTINK

Voetreflex,
Indian foot/head
Massage

en

Reiki

INE GEURTS 06-51613579

0316-542267







GERRITZEN vor.

ATTENT SUPERMARKT
& SLUTERU

- Bloemen&Planten - Cartridges

- Cadeau artikelen - Fruitschalen

- Cadeau kaarten - Drankpakketten
- Geneesmiddelen - Kerstpakketten

- Dranklevering voor Feesten & Partijen

EUROPAKADE1 6916 ZG TOLKAMER
Tel: (0316) 54 13 85
Fax: (0316) 54 25 59
E-mail: gerritzen@despar.info

DE MANNEN
MODEZAAK
VAN ‘T EILAND

MODES

Voor gelegenheidskleding o.a.
smoking, rokkostuum en jacquet

OOK WITTE SCHUTTERSBROEKEN

Hoofdstraat 51 - Tolkamer
telefoon 0316 - 54 14 75

Aan de Jachthaven de Bijland:

GRAND CAFE

Speciaal voor de Kermis ook ma/di open:

1) Kip Saté schotel 12,50
2) Schnitzel schotel 11,50
3) Spare Ribs schotel 14,50
4) Kogel biefstuk schotel 15,-

Allen met salade, friet en mayonaise
geserveerd

(Groepen groter dan 6, reserveren i.v.m. tafels klaarzetten)

HAIR
DESI&N

www.kapperkai.nl

Dames en Heren Kapsalon
0316 - 540 333

Haspelstraat 2, Pannerden

Kom gerust langs voor een KaiGioed Kapsel






