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VAN DE REDACTIE

Na alweer een winter met nauwelijks ijs en dus vele schaatsen die in het vet bleven, komt het
voorjaar op gang. Je merkt het aan de knoppen aan de bomen, het gras dat weer gemaaid moet
worden en aan het aftellen naar het schuttersfeest. Donderdag 25 mei wordt door veel schutters
de weg naar het Gildehuis gevonden om daar de nieuwtjes en regeltjes over de kermisviering van
2017 door te nemen.

De redactie is begin 2017 begonnen met het benaderen van mensen om een stukje voor ons
boekje te schrijven. Wij kunnen u verzekeren dat dit gelukt is. Wat mooi dat er zoveel mensen
betrokken zijn bij ons Gilde.

De stukjes in het boekje zijn zeer divers van aard. De viering van het feit dat de Duitse
Kleefse Enclaves, waaronder Lobith-Tolkamer en Spijk, 200 jaar geleden bij het Koninkrijk der
Nederlanden werden gevoegd heeft veel indruk gemaakt. Het komt regelmatig terug in het
boekie.

Naast de vertrouwde stukjes van o.a. de president, de pastoor, oud-koning en burgemeester
kunt u ook verhalen lezen over hoe anderen, die ons Gilde een warm hart toedragen, een en
ander beleven.

De bruur van.........

Het kanon

Koningspaar Excelsior

Wie hangt wat aan de wilgen?

Wie zorgt vooral voor ons “natje”?

Natuurlijk ontbreken ook de wetenswaardigheden over Senaat, Officierenkorps en ons Gilde niet.

Langs deze weg willen we alle schrijvers en adverteerders (bijna allemaal lid van ons Gilde)
heel hartelijk bedanken voor hun medewerking. Zij hebben er mede voor gezorgd dat dit boekje
wederom zeer de moeite waard is om te lezen. We zijn er trots op, dat er een aantal nieuwe
adverteerders zijn bijgekomen. Helaas zijn er ook om diverse redenen adverteerders afgevallen.
In het bijzonder willen we vermelden, dat een adverteerder van het eerste uur, Piet Mulder, ons
dit jaar is ontvallen. Onze gedachten zijn bij zijn familie.

Wij wensen u veel leesplezier en een fijne, gezellige kermis toe.

De redactie




Uw specialist
in vlees &
vleeswaren

@ Marc Voss, keurslager Se—"
Rijnstraat 10, Tolkamer van lekker
Tel. 0316-541317 VLEES
LEEddd  www.voss keurslager.nl

Mini Resto Knaven

Specialiteit:
diverse hamburgers
diverse schnitsels

Markt 3, Lobith
Tel.: 0316 - 528 400

Wij wensen iedereen
een fijne Kermis!

Komstraat 14 - 6915 AG Lobith
Tel. 0316-541345




VAN DE PRESIDENT

Met ons Schuttersfeest in het vooruitzicht kunnen we samen terugkijken
op een mooi Gildejaar.

Voor een groot deel heeft dit Gildejaar in het teken gestaan van de viering
van het feit dat de Duitse Kleefse Enclaves, waaronder Lobith-Tolkamer
en Spijk, 200 jaar geleden bij het Koninkrijk der Nederlanden werden
gevoegd. Ons bijna 370 jaar oude Gilde heeft bij vele activiteiten rondom
deze viering een prominente rol mogen vervullen.

Daarnaast hebben we deelgenomen aan het concours van het
Schuttersgilde Claudius Civilis in Pannerden en het Rijnwaarden Treffen, georganiseerd door
Schuttersgilde EMM Spijk. Bij Huize Bergh is dit jaar voor het eerst een foto gemaakt van alle konings-
paren uit de Liemers en Achterhoek. Dus veel gelegenheden waarbij ons prachtige koningspaar, Piet
en Nanny Mulder, ons mooie en unieke Koningszilver vol trots heeft gepresenteerd.

Voor ons Gilde zijn tradities erg belangrijk.

Door veranderende wet- en regelgeving is het echter soms vechten met de overheid om deze zeer
waardevolle tradities te kunnen behouden. Denk daarbij onder andere aan onze schiettraditie met

groot kaliber. Een goede samenwerking met de Federatie Gelderse Schuttersgilden en Schutterijen St.
Hubertus is hierbij zo waardevol gebleken dat we ons moreel verplicht voelden ons dit jaar als lid bij deze
federatie aan te sluiten.

Voor de toekomst van ons Gilde is aandacht voor onze dames van het Gilde zeker zo belangrijk. We
hebben daarom gemeend voor het Schuttersfeest niet alleen met de schutters, maar eveneens met de
dames te vergaderen om hen op die manier nog meer bij het Gilde te betrekken.

Wat komende activiteiten betreft nemen we dit jaar, samen met de Leo Harmonie, deel aan het
Concours van het Schuttersgilde Excelsior op zondag 7 mei en het Gelders Landjuweel in Oud-Dijk op
zondag 25 juni.

Helaas moet ik nog vermelden dat we het afgelopen schuttersfeest een minder goed gevoel hebben
overgehouden aan het gedrag van enkele(jonge) schutters. Met veel drank op problemen veroorzaken,
(bewust) glazen kapot laten vallen of obscene taal gebruiken jegens onze dames van het Gilde, past niet
bij de normen en waarden welke wij als Gilde hoog in het vaandel hebben.

Ik hoop dan ook dat we er het komende jaar samen voor kunnen zorgen dat we onze waarden met jong
en oud blijven respecteren. Een medeschutter op zijn ongepast gedrag aanspreken kan daarbij zeker
helpen! Om er ook dit jaar weer een fantastisch schuttersfeest van te maken hebben we namelijk elkaar
nodig. Een Schuttersfeest vier je immers niet alleen, een Schuttersfeest vier je samen!

Ik heb er alle vertrouwen in dat dit ons dit jaar wederom gaat Ilukken.

Een fantastisch Schuttersfeest 2017 toegewenst!

Met Gildegroet,

Theo Boerhof

President




BESTE SCHUTTERS

Met plezier schrijf ik een voorwoord voor het kermisboekje van E.M.M. Lobith. Dit is tevens
de laatste keer dat ik aan dit verzoek gehoor kan geven als burgemeester van de gemeente
Rijnwaarden. We staan immers aan de vooravond van de herindeling met de gemeente Zevenaar.

Onze gemeente krijgt een grotere organisatie, een nieuw bestuur en een nieuwe naam. Waar
ik zeker van ben, is dat de waarden en tradities van 't Gelders Eiland ondanks de fusie blijven
bestaan. Veel van die mooie tradities en gebruiken vinden hun oorsprong bij de vele schutters-
verenigingen die dit gebied rijk is en zien we ieder jaar weer terug in de kermisprogramma’s.

Schuttersgilde E.M.M. is één van die verenigingen die deze tradities koesteren en voortzetten.
Vorig jaar heb ik kennis mogen maken met uw mooie vereniging en het fenomeen kermis in
Rijnwaarden. Ik kon me tot dan geen voorstelling maken van hoe zo'n kermisprogramma eruit
zou zien. Ik heb het ervaren als een feest voor jong en oud waar alle schutters en inwoners van
Lobith en Tolkamer welkom zijn. Een feest waar saamhorigheid hoogtij viert. Ook zij die niet meer
in Rijnwaarden wonen, vinden jaarlijks hun weg terug naar ‘t Gelders Eiland tijdens de kermisda-
gen. Ik heb er bijzonder van genoten en verheug me dan ook weer op het schuttersfeest dit jaar.
Als toezichthouder op de gilde-attributen start deze voor mij op de woensdagavond voorafgaand
aan de kermis. Het zilver moet immers weer gepoetst worden Ik doe daar graag verslag van
tijdens de jaarvergadering op Hemelvaartsdag.

Een hoogtepunt is de jaarlijkse schuttersmis met aansluitend
de sacramentsprocessie. Hierna gaan de festiviteiten van
start. Op de zondag is het huidige koningspaar, Piet en Nanny
Mulder, nog in functie. Die middag vindt immers het konings-
schieten plaats en is bekend wie zich koning van E.M.M. in
2017 mag noemen. Net als de schutters kijk ik uit naar het
prijsschieten op de maandag. Op dinsdag 30 mei sluit E.M.M.
de kermis af met het slotbal.

Tijdens de komende kermisdagen zal ongetwijfeld wederom
blijken dat Eendracht inderdaad Macht Maakt! Ik wens het
bestuur en de vrijwilligers van E.M.M. succes met alle voor-
bereidingen. |k hoop dat u allen straks terugkijkt op prachtige

kermisdagen!

Ella Schadd-de Boer
Burgemeester van Rijnwaarden




Broodjes & Zelfservice 5

Tijdens de kermisdagen English i dens de kermis dagen
breakfast incl. worstjes, roerei en
gebakken bacon onbeperkt spareribs
€9,50 €17,50
(tevens mogelijk bij Kade 7, (reserveren aanbevolen)
veserveren aanbevolen)

Team Kade 7 wenst iedereen een
Team Kade 5 wenst iedereen een fijne kermis!
fijne kermis!




KONINGSPAAR 2016: EEN ONUITWISBARE HERINNERING

Na twee eerdere pogingen en gezien mijn huidige leeftijd vond ik het tijd worden om in de voet-
sporen van enkele voorgangers, commandanten van ons Gilde, ook koning te gaan schieten.
Oud-president Jos Lamers gaf me de raad mee om in een vroeg stadium mijn kandidatuur
kenbaar te maken om de meeste kans van slagen te hebben.

Na de toekomstige troon te hebben gevraagd, begon de voorbereiding met vele gezellige bijeen-
komsten. Niets moest aan het toeval worden overgelaten, alles werd onder het genot van vele
drankjes geregeld. Want strijd bij het koning schieten is mooi, doch wanneer je alles geregeld en
voorbereid hebt, is het toch wel heel erg fijn als je dan ook koning wordt.

En al werd de spanning door onze president Theo Boerhof bij het bekend maken van de kan-
didaten nog even omhoog gestuwd, voor mezelf wist ik dat ik de enige kandidaat zou zijn. In
Lobith en Tolkamer kan men zoiets niet voor zich houden. ledereen weet, vooral als het om onze
schutterij gaat, wat er speelt.

In het officierenkorps kwam al direct de discussie op gang. Hoe moet het met de functie van
commandant bij afwezigheid van Piet Mulder? Echter in het verleden werd dit subtiel binnen het
korps geregeld, zo ook nu. Erik-Jan Langenhof heeft de functie op zich genomen en uitstekend
waargenomen, waarvoor dank.

Ook de weergoden waren ons deze kermis goed gezind.

Wat hebben wij als koningspaar, hothouding en allen die aan dit fantastische feest hebben




meegewerkt een geweldige kermis en mooi schuttersfeest gehad. De ontvangst in de zaal op
zondagmiddag was een ontroerende aangelegenheid. Het was een begin van een geweldig feest
welke zijn weerga niet kende.

Ons Gilde is gedurende het jaar zo nu en dan ook nog actief geweest bij diverse evenementen

in onze gemeente. Wij als koningspaar mochten hierbij aanwezig zijn, hetgeen ons vele extra
plezierige dagen heeft opgeleverd. Het kon niet op, radio en televisie waren vaak getuige van ons
optreden, waarbij ons koningszilver een uniek historische blikvanger was.

Hier moeten we trots en zeer zuinig op zijn, met al zijn tradities die hier aan verbonden zijn.
Op 27 mei, kermiszaterdag en met de processie op kermiszondag sluiten we een fantastisch
koningsjaar tezamen met de troon af. Zij heeft op een geweldige manier ons feest compleet
gemaakt.

In een jaar dat ik een aantal mijlpalen bereikte in ons Gilde, was het voor mij heel bijzonder en
een eer om koning te mogen zijn.
Het was een onvergetelijke belevenis en ervaring.

Hofhouding, senaat, officieren, Leo-Harmonie en schutters: bedankt voor jullie bijdrage om dit

voor ons mogelijk te maken.

Piet en Nanny Mulder
Koningspaar 2016
Schuttersgilde Eendracht Maakt Macht Lobith




WOORD VAN DE PASTOOR

Over ruim een half jaar zal de fusie tussen de gemeente
Rijnwaarden en Zevenaar tot de nieuwe gemeente Zevenaar
een feit zijn. Zo'n verandering brengt bij sommigen een
gevoel van onzekerheid met zich mee. Men vreest voor het
verlies aan eigenheid en identiteit, en daarmee de vraag naar
bestaansrecht. Bijvoorbeeld als het om het verenigingsleven
gaat. In de dorpskernen als Lobith en/of Tolkamer is het ver-
enigingsleven sterk geworteld. ‘Kunnen we op dezelfde wijze
feestvieren als we het altijd deden?’, vroeg iemand zich af.

Het gevoel van onzekerheid bemerkte ik als pastoor ook,

toen katholieke parochianen in de parochie Sint Willibrordus

(Doeshurg, Rijnwaarden en Zevenaar) en de parochie Heilige Vier Evangelisten (Duiven en
Westervoort) begin dit jaar te horen kregen dat ze per 1 januari 2018 gaan fuseren tot één
parochie: de Sint Willibrordusparochie. Dit is de huidige parochienaam waar de geloofsgemeen-
schap Lobith & Tolkamer sinds 2010 deel van uitmaakt. Naast Lobith & Tolkamer zullen tot de
nieuwe gefuseerde parochie behoren de geloofsgemeenschappen: Babberich, Doesburg, Duiven,
Giesheek, Groessen, Herwen & Aerdt, Loo, Pannerden, Oud-Zevenaar, Spijk, Westervoort en
Zevenaar.

Bij een (grote) fusie als hierboven genoemd, komt het aan op vertrouwen. Vertrouwen in de
kracht van samenwerking. Het is tevens belangrijk dat iedereen serieus wordt genomen, wordt
gezien en gekend. Hoe Klein een dorp, een vereniging, of hoe een (kerk)gemeenschap ook is,
iedereen doet ertoe. Niemand hangt er zogenaamd maar bij. Dat zou helpen in de erkenning dat
de nieuwe gefuseerde gemeente / parochie ook de mijne is.

Van nature ben ik een positief ingesteld mens. Ik zie dan ook het voortbestaan van de Lobithse
processie en de Lobithse kermis rooskleurig tegemoet. Dit dankzij de inzet van de vele lokale
vrijwilligers. Van harte wens ik hen veel vreugde en sterkte met de voorbereidingen. Ik dank
de leden van schuttersgilde E.M.M. vanwege hun medewerking aan en samenwerking met de
Lobithse processie, die dit jaar voor de 242e keer wordt gehouden. Gods zegen en een fijne
kermis toegewenst.

Thanh Ta,
Pastoor parochies St. Willibrordus en Heilige Vier Evangelisten




MEI 1997 - 2017

De Lobithse kermis staat voor de deur, wat staat er allemaal te gebeuren?
Wie schieten er koning?

Ooit heb ik te kennen gegeven dat wel een keer te willen doen.
De toenmalige senaat o.l.v. president Harry Hulshof “vergaderde” altijd bij ons in café de Boei te
Tolkamer. Na één van de vergaderingen (aan de bar) kwam het ter sprake.




Op kermismaandag 1997 was het zover. Er was nog geen koningskandidaat en ik werd bena-
derd. Na meer dan een uur overleggen wel / niet, hoofdzakelijk met mijn vrouw Wilma, hebben
we besloten om te gaan voor het koningschap 1997, niet wetende wat er allemaal ging gebeuren.
Hofhouding, kleding, personeel voor in het café, alles moest op korte termijn geregeld worden.
Met steun van vele mensen werd er voor de vrouwen Kleding geregeld. De mannen gingen geza-
menlijk naar Arnhem om zwarte pakken te kopen. De kinderen kwamen uit school, niet wetende
wat er aan de hand was.

Dinsdag afhalen van de troon in Tolkamer. Wilma stond op het punt te breken, maar door steun
van senator Wilde en Doortje en Johan Lamers kwam ook dat weer goed.

Ons koningschap hebben wij met een geweldige hofhouding, met als grote animator Herman
Verhey, als iets bijzonders ervaren.

Wij kunnen dit alle schutters aanbevelen een keer te doen (wel goede afspraken maken).
Mede namens Wilma, onze kinderen en de hofhouding willen wij nogmaals iedereen bedan-

ken, niet in de laatste plaats de senaat, officieren en de Leo-Harmonie voor de geweldige
ondersteuning.

Voor dit jaar wens ik iedereen prettige kermisdagen toe.

En....wie wordt er dit jaar koning??7??

Johnny, Wilma Overdreef en kinderen
Koning en Koningin van 1997




DRIE GENERATIES SCHUTTERS

Ons is gevraagd of we een stukje in het programmaboekije voor de kermis 2017 willen schrijven.
Hier geven we natuurlijk met alle plezier gehoor aan.

Drie generaties schutters is iets wat niet al te vaak voorkomt binnen ons Gilde. We beginnen met
de oudste schutter in onze familie. Johan is al ruim 50 jaar schutter en heeft al heel wat kermis-
sen meegemaakt. In de tijd dat hij schutter is heeft hij ook ruim 40 jaar als officier meegelopen
bij ons Officierenkorps. Hier heeft hij diverse functies bekleed, van vaandelofficier tot adjudant.
In 1987, tijdens het 50-jarig jubileum van het Officierenkorps, heeft Johan koning geschoten. Dit
is één van de hoogtepunten in zijn schuttersleven. Verder heeft hij met de vaste kermistafel tal
van feesten en concoursen meegemaakt wat vaak tot in de late uurtjes heeft geduurd. Zijn “alte
kameraden” zijn allemaal schutter en lid geweest van het Officierenkorps. Samen kermis vieren
doen ze nog steeds, maar tot in de late uurtjes doorgaan is er niet meer bij.

Mark is al ruim 25 jaar
schutter. Net als zijn vader
heeft ook hij bij het officie-
renkorps gezeten. Ruim 18
jaar heeft hij dit met heel
veel plezier gedaan. Nadat hij
in 2012, 25 jaar na Johan,
heeft geprobeerd om koning
te schieten (wat helaas niet
gelukt is!) is hij gevraagd om
toe te treden tot de senaat.
Na wat overleg en wikken en
wegen heeft hij besloten om
dit te doen. Samen met de huidige senaat viert hij nu kermis hetgeen tot nu toe zeer goed bevalt.
Misschien dat het koningsschot in de toekomst nog komt.

Dan de jongste telg van de drie generaties. Jelle, schutter sinds zijn 16e verjaardag, krap 6
maanden nu. Wat kan hij over de kermis vertellen? Het jaar 2012 kan hij zich nog goed herin-
neren. Zijn vader die net geen koning werd dat jaar, wat hij erg jammer vond en veel indruk op
hem heeft gemaakt. Hij hoopt in de toekomst ook een keer een prijs te schieten en zo'n mooie
medaille in ontvangst te mogen nemen.

Wij hopen dat we samen nog vele jaren kermis mogen vieren.

We wensen jullie een geweldig leuk schuttersfeest toe.
Groeten,

Johan, Mark en Jelle Lamers




ER IS EEN DING DAT IK NIET ZOU WILLEN MISSEN...

en datis... de kermis. En dan bedoel ik de Lobithse kermis. Met hoofdletters geschreven, want
méér dan een verzameling attracties op een plein, is het een driedaags dorpsfeest waar iedereen
aan meedoet. In mijn kinderjaren, toen het dorpsleven zich nog binnen de dijken afspeelde, was
de kermis hét hoogtepunt van het jaar. Alles moest er dan picobello uitzien, dus ging er een extra
voorjaarsschoonmaak aan vooraf. En als het huis moest worden geschilderd, was de kermis een
vanzelfsprekende deadline. Dan ging overal de vlag uit!

Toen het buitendijkse land werd bebouwd, kwamen er steeds meer
mensen van elders naar Lobith. Een soort viuchtelingenopvang avant

la lettre (haha!). Daardoor zal er in de dorpsbeleving vast een en ander
veranderd zijn. Denk ik, maar merk het niet. Want de weldadige sfeer van
toen ervaar ik nog steeds als ik vanuit Leusden naar de Lobithse kermis
kom. Die terugkeer naar mijn geboortedorp brengt ook een omgekeerde
ervaring teweeg. Zo blij als ik in mijn jonge kermisjaren was met het
weerzien van dorpsgenoten die voor liefde en/of werk naar elders waren
vertrokken, zo blij ben ik nu met het tegenovergestelde. De ontmoeting
met bekenden van naam, maar ook van gezicht, geeft een vertrouwd
gevoel. En na de vraag "Jij bent er toch een van Frans Boerhof?” hoeft er
geen enkele haan te kraaien om weer helemaal thuis te zijn.

Mijn vader, Frans Boerhof, officier in zjjn verkeringstijd met Annie Verborg.

In december van elk jaar komt de gedachte aan de komende kermis al bij mij op. Dat is als ik die
maanafhankelijke dagen in mijn agenda blokkeer. Dan is het maanden wachten tot ik het kermis-
boekje van E.M.M. uit de post gris en lezend van de wereld ben. Vooral om de aardige verhalen
die er altijd in staan. En om te zien wie er een schuttersjubileum vieren. Ik hoop ook een keer

in dat rijtje te staan, al is het maar omdat ik bij mijn eerste jubileum een gezegende leeftijd zal
hebben bereikt. [k ben namelijk een ‘late schutter’. In de veronderstelling dat je alleen schutter
kunt worden als je in Lobith woont, heb ik dit genoegen jarenlang aan mij voorbij laten gaan.
Daar kwam ik pas achter, nadat mijn vader was overleden. Sinds 2001 draag ik met trots zijn
oude medaille. Die ligt op een vaste plek, samen met wat overgehouden consumptiemuntjes en
het pasje van het schuttersgilde.

Eén medaille maar? Jazeker! Want anders dan mijn broer Theo, die scheef loopt van de schut-
terstrofeeén, is geschoten bij mij altijd mis. In die zin, maar alléén in die zin, kom ik jaarlijks van
een koude kermis thuis. Oh wacht. .. ik vergeet er nog een, een hele unieke E.M.M.-'medaiju’
met de inscriptie “Ik bun de oudste bruur v.d. president”. Die kreeg ik in 2014 bij verrassing
opgespeld door mijn neef Herman Verborg, toen mijn broer president werd van het Gilde dat hij
vendelierend en senatorend al jaren had gediend.




Gewapend met die

attributen trek ik jaarlijks

naar Lobith op ‘de tweede

zondag na de eerste volle

maan na de lente-equinox’.

Komend vanaf Elten maakt

het kermisgevoel zich van

mij meester, zodra de

toren van de katholieke

kerk in beeld komt, tegen

de achtergrond van een

(meestal) stralende hemel.

Met de vlag in top! Sinds  Opgetild door mijn grote schuttersneven Frans en Herman Verbory.
de torenbeklimmers in

Lobith lijken uitgestorven te zijn moet ik me dat laatste trouwens verbeelden. Dat geldt niet voor
de traditionele sacramentsprocessie. Die is er nog écht, als wezenlijk onderdeel van de Lobithse
kermis. Net als de apotheose in de bomvolle katholieke kerk, waar de Leo-Harmonie de emoties
tot een hoogtepunt voert bij het massaal gezongen ‘Aan U o Koning der Eeuwen’. Daarna ver-
mengt orgelspel zich met de klanken van de markt, waar de kermisattracties het allegaartje aan
architectuur voor een paar dagen aan het oog onttrekken.

Daar, op de markt, was ik als kind de hele kermis te vinden. Wat zeg ik? Méér dan de hele
kermis. Vanaf zaterdag na schooltijd, omdat de opbouw van kramen en attracties me geweldig
intrigeerde. Vanzelfsprekend tijdens de kermisdagen, waar ik extra genoot als ik in de draaimo-
len de bel voor het einde van elke rit mocht slaan. Tot en met de woensdag erna, op zoek naar
stuivers en dubbeltjes die tussen de klinkers waren achtergebleven. Ik was al vroeg een echte
kermisklant!

Er waren momenten waarop ik van de kermis werd wegge-
voerd. Dat was als de schutterijen door de straten trokken. De
klanken van het Pijperkorps, maar vooral van de multi-instru-
mentale Leo-Harmonie, werkten op mij als een Rattenvanger
van Hamelen. Daar mogést ik achteraan. Ik mengde mij dan
gewiekst tussen de schutterende vlaggetjes. En als ik er ook
één in mijn handen kreeg gedrukt, voelde ik me helemaal één
met het feestvierende legioen. Zo glipte ik onopvallend het
café binnen, waar de schutters bierdrinkend op hun koning
wachtten. Ik met een glaasje prik, aangeboden door één van
mijn ooms die tot het Gilde behoorden.

Mijn kermisattributen, met de speciale ‘medaiju’.




Die optochten kenden saaie momenten en indrukwekkende aspecten, althans voor mij. Saai was
het als de blazers op adem moesten komen en alleen de trommelaars het marstempo bepaalden.
Dan wachtte ik ongedurig op het fluitje dat de Leo-Harmonie weer aanzette tot waarvoor ‘ie
bedoeld was. Indrukwekkend waren de bepluimde officieren die het regiment aanvoerden, zeker
als ze te paard gezeten waren. Als kleine jongen keek ik daar letterlijk en figuurlijk hoog tegenop.
Groter gegroeid vind ik dat nog steeds een imponerend gezicht. Laat ik het zo samenvatten: ik
geniet van de Lobithse kermis met het fanfaregevoel dat Toon Hermans zo treffend vertolkte.

Als kind vooral op de kermis, tegenwoordig ben ik het meest in de schutterstent te vinden. Die
mag ik van mijn broer niet meer zo noemen. Dus doe ik het expres om hem zijn vaste correctie
“Gildehuis!” te ontlokken. Afijn, hoe die hut ook heet, daar gebeurt het. Daar is het feest, daar
klinkt de schuttersmars, daar worden de jubilarissen gehuldigd, daar wordt de nieuwe koning
op schouders binnengedragen, daar schrijdt hij later binnen onder een ereboog van ‘bezwaarde’
Officieren en de plechtige klanken van de nationale hymne, zoals hem elke avond ook uitgeleide
wordt gedaan. Stuk voor stuk sfeerbepalende elementen, guirlandes van het feestelijk samen-
zijn. Met mijn respect voor het behoud van eeuwenoude tradities, die cachet verlenen aan het
schuttersfeest. Desondanks voorzie ik op enig moment een kentering onder invioed van de
toenemende vraag naar diversiteit in topposities: dat niet de schutterskoning wordt begeleid door
Zijn gade, maar de schutterskoningin door haar gemaal. Niet zolang schuttersvrouwen de vogel
slechts mogen knuppelen, maar wel als het Gildehuis wordt voorzien van een glazen plafond.
Dan gaat het mannenmonopolie aan diggelen. Geintje, want ik zie met genoegen dat de schut-
tersdames steeds meer bij het Gilde worden betrokken.

Gerard Boerhof




opifextolkamer@hotmail.com
www.opifextolkamer.nl
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HALLO SCHUTTERSVRIENDEN VAN E.M.M. LOBITH

De redactie heeft ons gevraagd of wij een stukje willen schrijven in het kermisboekje van jullie
E.M.M. Natuurlijk willen wij dat.

Net een half jaar bestuurslid en meteen koningspaar worden van Excelsior, een hele ervaring.
De zaak er nog bij. Het was wel een jaartje hoor. Maar het gaat ook wel heel snel voorbij. Nog
een paar avondjes, de processie en dan zit het er voor ons alweer op.

Een jaar vol uitstapjes, kermissen en concour-

sen. Gezelligheid en kameraadschap. E.M.M. en

Excelsior, samen Lobith — Tolkamer vertegenwoor-

digen. Nou dat is gelukt. Een goed voorbeeld is de

viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden.

Speciaal voor deze gelegenheid zijn onze beide

koninginnen gezamenlijk op pad gegaan om pas-

sende jurken te huren voor deze gelegenheid. Met

drie schutterijen, de Leo-Harmonie en P.C.L. Na de

opening door de burgemeesters van Rijnwaarden en

Berg en Dal, mevrouw Schadd en Dhr. Slinkman, een

uitbeelding van de geschiedenis van deze over-

dracht, door D’ Amateur en aansluitend het hijsen

van de Nederlandse vlag, waren wij uitgenodigd voor

een lunch aan boord van de Graaf van Bijlandt en

een boottocht naar Millingen. Daar aangekomen met de bus naar Kekerdom, voor een lezing
en gezang in het kleinste en nog enige buitendijkse kerkje van Nederland. Helaas was de
ruimte in de kerk beperkt, maar daar hadden de meegekomen officieren van onze schutterijen
al snel een antwoord op. Want waar een kerk is, is ook een ..... . Gezamenlijk zijn zij, die niet
in de kerk “pasten”, naar dat etablissement getogen en hebben de plaatselijke kastelein van
een gedeelte van zijn voorraad ontdaan. Tijdens de terugreis aan boord hebben wij gezamenlijk
een gedeelte van onze gemeentebelasting van het afgelopen jaar terug mogen halen. Een zeer
geslaagde dag, met een gezamenlijke afsluiting tot laat in een van Tolkamerse cafés, waarvan
ik de naam niet zal noemen. Wij willen Piet en Nanny heel hartelijk danken voor alle gezellig-
heid en het plezier tijdens de afgelopen kermis en de gelegenheden gedurende het afgelopen
jaar.

Verder willen wij E.M.M. feliciteren met hun lidmaatschap bij Kring De Liemers en Mark
Lamers heel veel succes wensen tijdens zijn termijn als secretaris van jullie mooie vereniging.

Wij willen tot slot u allen een fijne kermis toewensen.

Patrice en Sonja Papenborg
Koningspaar Excelsior 2016/2017




IN MEMORIAM: ERELID E.M.M. - JAN GEURTS

In de ochtend van 7 januari 2017 heeft mijn vader zijn laatste klus tot een goed einde
gebracht: het had licht gesneeuwd en nadat hij het trottoir aan de voorkant van de woning
netjes sneeuwvrij had gemaakt, werd het tijd om het tuinpad aan de achterzijde van het gladde
goedje te ontdoen. Precies op het moment dat hij de bezem op wil ruimen, maakt een forse
hartaanval een einde aan zijn leven.

De dagen erna kwam het mij steeds meer voor alsof allerlei zaken precies afgewerkt waren.
Het zal wel toeval zijn, maar om maar een voorbeeld te noemen; de reparatie was tot aan de
laatste hak en het laatste stikseltje afgerond en van niemand lag er nog iets te wachten op
afhaling, een unicum!

Niemand weet gelukkig wanneer zijn moment daar is. Wat we wel weten is dat we er tot aan
dat moment iets van moeten proberen te maken. Dat laatste heeft Pa volgens mij al heel snel
tot zijn levensmotto gemaakt.

Hij is 78 jaar geworden en daarbij kun je natuurlijk de overweging maken dat je dan de jongste
niet meer bent, maar een extreem hoge leeftijd om bij te sterven is het tegenwoordig ook niet
meer. Volgens het CBS is de gemiddelde leeftijd bij het overlijden van mannen in 2015 75,4;
doelstelling gehaald zou je zeggen. Als we het hem hadden kunnen vragen dan had hij echter
nog wel minimaal 10 jaar door gewild en daar hadden wij ook meteen voor getekend!

Voor zover ik mij kan herinneren (en sinds 7 januari heb ik dat veel mensen horen zeggen)
probeerde hij overal de zonnige kant van in te zien. Hij was er altijd op gebrand om onenigheid
te sussen, wanneer nodig met een kwinkslag. Gezelligheid en samen zijn met familie, vrienden
en kennissen; daar kon hij gigantisch van genieten. Vandaar ook dat hij schutter/officier was in
hart en nieren. Hij probeerde er altijd voor te zorgen geen uur te hoeven missen van de jaarlijks
terugkerende schuttersfeesten.

Het was voor hem niet meer dan logisch dat daar een koningschap bij hoorde en daar heeft

hij in 1970 dan ook maar meteen werk van gemaakt. [k was destijds erg jong (6 jaar) en
datzelfde gold zeker voor mijn broer Henk (3 jaar). Wij kunnen ons van dat gedenkwaardige
jaar dus niets herinneren. Des te mooier vind ik het dan ook dat ik in 2007 het geluk had om
koning van E.M.M. te mogen zijn, samen met mijn koningin Linda. Op de videobeelden van
toen kunnen we zien hoezeer mijn vader, 37 jaar later opnieuw met

volle teugen genoot van alle festiviteiten die daar bij hoorden.

De schutterijen van het Gelders Eiland moeten nu op zoek naar
een nieuwe reparateur van riemen, sabelschedes, gespen, hoeden
enzovoort.

Een geliefd (Gilde) mens is niet meer onder ons.

Namens de familie,
Wim Geurts.




70 JAAR SCHUTTER VAN “EENDRACHT MAAKT MACHT?”,
DAT IS EEN HELE TIJD.

In 1947 was de kermis het enige feest in een jaar. Je leefde
er een half jaar naar toe en je leefde er een half jaar van.

In al die jaren is het Theo wel, maar Jan helaas niet gelukt om
een prijs te schieten. Een koningsschot hebben ze beiden niet
gelost. Onze jas hangt vol met eremedailles. Dat is natuurlijk
ook een hele kunst.

In de loop der jaren is de kermis wel veranderd, maar

we zijn blij dat er nog vele tradities in stand zijn geble-

ven. Op Hemelvaartsdag hebben we beiden altijd nog de
“kermiskriebels”.

Als leden van het Gemengd Koor hebben we samen aan vele
processies deelgenomen. En daarna naar “Bisseling”, dat was
altijd reuze gezellig.

De maandag blijft toch nog altijd DE SCHUTTERSDAG. Trots met een vlaggetje op je schouder
achter de schutterij aan door het dorp. En voor sommigen is het winnen van een prijs die dag
het ultieme geluksmoment. Theo weet daar nog alles van.

We zijn nu beiden op een leeftijd dat we van de kermis niet alles meer mee maken. Maar
onze vele herinneringen pakken ze ons nooit meer af. Gelukkig loopt de schutterij nog altijd
meerdere keren een rondje over de Dorpsdijk, ze komen dus gewoon voorbij.

We zijn dan ook dankbaar dat we als eersten deze 70 jarige eremedaille in ontvangst mogen
nemen.

Wij wensen koningspaar, senaat,
officierenkorps, achutters en
schutteressen een fantastische
kermis toe.

“GAER VOOR EN GENIET...... ...
MAAK MOOIE HERINNERINGEN
.......PROOST”

Jan Pastoor
Theo Winters




SCHUTTERSGILDE EENDRACHT MAAKT MACHT LOBITH
IS TE GAST OP HET GELDERS LANDJUWEEL 2017.

Schutterij St. Isidorus Oud-Dijk is als organisator van het Gelders Landjuweel 2017 erg
vereerd met het feit dat we Schuttersgilde E.M.M. mogen ontvangen.

Het Landjuweel is een schuttersmanifestatie en is dus anders van opzet dan de gebruikelijke
schuttersconcoursen. De naam “Landjuweel” geeft eigenlijk al aan dat het manifesteren van
onze cultuur de doelstelling is. Sinds 2010 hebben we als organisatoren ons bezig gehouden
met de vraag hoe we van het Gelders Landjuweel het evenement kunnen maken waar we de
maatschappelijke en dus culturele toegevoegde waarde van onze schutters en gildebroeders
naar buiten kunnen brengen. Daarnaast willen we er voor de schutters een onvergetelijke dag
van maken.

Als je het belang van het schutterswezen voor de maatschappelijke samenhang van onze
Gelderse dorpen en steden probeert te vangen in één woord, kom je al snel op het begrip
Naoberschap. Maar het gaat om de werking, de bewerking oftewel het proces rondom
Naoberschap en zo kwamen we op het nieuwe werkwoord Naoberen. Onze Duitse vrienden
vertaalde het naar “Nachbarschafthilfe in der Praxis”. Zo kwamen we op het thema voor het
Gelders Landjuweel 2017.

Zo is 0ok de rol van onder andere E.M.M. in Lobith te omschrijven. Dit wordt ondersteund door
prachtige tradities die hun betekenis en toegevoegde waarde voor de maatschappij vandaag
de dag nog steeds bewijzen. De kermis in Lobith floreert en zorgt er voor dat de leefbaarheid
wordt onderhouden en in stand blijft. Oude banden worden aangehaald en nieuwe worden
gelegd.

Het programma van het Gelders Landjuweel 2017 draagt de geest uit van Naoberschap.

Vrijdag 23-06-2017

e 11:30 uur tot 14:30 uur. Het jeugdlandjuweel (afsluiting van 4 weken project op de zes
basisscholen van Didam).

e Vanaf 14.30 uur. Symposium Naoberen, onder leiding van Clemens Cornielie, commissa-
ris van de Koning, voor bestuurders van schutterijen, overheden en bedrijven.

Zaterdag 24-06-2017

e Vanaf 12:00 uur. Het Naoberfestival voor het grote publiek met veel demonstraties,
schietwedstrijden en twee publiekstrekkers: het Zeeuwse ringrijden (16 Belzen en 40
ruiters) en het Stihl Timbersport Team die onze bielemannen ondersteunt.

e Om 18:00 uur. Officiéle opening op spectaculaire wijze waar zeker 11 schutterijen en
gilden aanwezig zullen zijn, zo'n 500 schutters.
Aansluitend aan de opening het Naoberfeest met Kaliber in de grote tent, voor iedereen

vrij toegankelijk.




Zondag 25-06-2017

e (09:30 uur. Opening en massale erewijn

e 10:00 uur. Grote mars/optocht van de bijna 50 schutterijen en gilden uit Gelderland,
Noord-Brabant en Limburg.

e (Gedurende de rest van de middag zijn er (schiet)wedstrijden en demonstraties van
Gelderse maar ook 13 Brabantse gilden (Gilde vendelen, bazuinen en Gilde tamboers) en
5 Limburgse schutterijen exercities.

e (edurende de middag zal Kiep Movin’ voor gezellige muziek zorgen in de grote tent en zijn
er ook activiteiten voor de kleinere onder ons.

e Rond 18:00 uur zal, na de prijsuitreiking, met de Gelderse en Brabantse opmars het
Gelders Landjuweel 2017 worden afgesloten.

Zoals gezegd is E.M.M. Lobith ook van de partij en we hopen dat u allen naar Oud-Dijk komt
om met ons én de ruim 2500 schutters te Naoberen en samen het leven te vieren.

Graag tot dan,
Landjuweel Organisatie Commissie (LOC)

Bas Loeters
Voorzitter
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Beste schutters en schuttersvrienden van E.M.M. Lobith.

Ook ons is wederom gevraagd een stukje te schrijven voor het programmaboekje voor het
aankomend schuttersseizoen 2017. Dit doen wij uiteraard met veel plezier.

Terugkijkend op de kermis 2016, willen wij met name alle schutters, bestuur, koningspaar en
andere bezoekers van de kermis ontzettend bedanken voor de vele leuke berichtjes, com-
plimenten en soms ook de kritiek. Het is altijd, met name voor de muziek, een behoorlijke
opgave om een band te vervangen die zo lang op de kermis heeft gespeeld. Zeker de Perfect
Showband, een band die net als wij exact weet wat er speelt op een kermis.

Natuurlijk speelt iedere band anders en heeft deze zijn eigen stijl, show elementen enzovoort.
Wij hebben getracht om er alles aan te doen om de eerste kermis van Summerland samen met
jullie tot een succes te maken. Wij denken dat het ook een zeer leuke, gezellige en geslaagde
kermis was. Wij hebben hard gewerkt het afgelopen jaar om wederom met een mooie show en
veel nieuw repertoire aan het kermisseizoen 2017 te beginnen.

Om de kermis tot nog een mooier(e) hoogtepunt(en) te gaan brengen voor ons maar zeker ook
voor alle schutters, zouden wij het zeker appreciéren als er suggesties van jullie kant zijn voor
liedjes die wij voor jullie zouden kunnen gaan spelen. Dit kan middels www.facebook.com/
summerlandband, maar wellicht ook via E.M.M. Wij zullen er alles aan doen om te kijken of we
aan deze wensen tegemoet kunnen komen. Summerland heeft in 2016 getracht een bepaald
verfrissend en vooral allround repertoire te spelen in Lobith om een zo groot mogelijke groep
te bereiken. Uiteraard vinden mensen dit mooi of niet. Ook voor ons was het wennen en kijken
wat men wel en niet leuk vond de eerste keer. Het kan dus zijn dat er schutters zijn die meer
dansmuziek, disco, rock of wat dan ook zouden willen. Dit kan natuurlijk, dus daarom zou het
mooi zijn om dat samen te bewerkstelligen.

Lieve mensen in Lobith, wij zeggen: op naar de kermis 2017. Laten we er een mooi feest van
maken met veel plezier, een prachtig koningspaar, een mooie zaal en breng veel gezelligheid
mee, er is al ellende genoeg op tv en er omheen.......

Groeten van Marloes, Sjaak, Frans, Jody, Jan, Gary en Frans

SUMMERLAND.




AAN DE WILGEN

Na 29 jaar actieve dienst bij de schutterij

hang ik het pak aan de wilgen. Natuurlijk is
dat geen beslissing die je in één dag neemt,
daar gaat veel wikken en wegen aan vooraf.

De schutterij is mij heilig en ik draag E.M.M.
een zeer warm hart toe, maar als bestuurder
van welke vereniging dan ook moet je mijns
inziens je voor de volle 100% kunnen geven
en dat gaat niet meer. De belangrijkste reden
hiervoor is mijn huidige werk.

Mijn baan kent geen werktijden van 9.00

uur tot 17.00 uur, waardoor ik lang niet altijd

meer op de senaatsvergaderingen aanwezig

kan zijn en daardoor een deel van het actieve

contact verlies. Verder merk ik dat het ook

lastig is om in een bestuur te fungeren als

je zelf niet in de gemeente woont. In het begin nam ik dit nog voor lief en reed ik veel van
Nijmegen naar Lobith, wat ik vaak combineerde met een bezoek aan de familie, maar op den
duur wordt het toch belastender.

Tot slot voel ik ook dat het genoeg geweest is en het gevoel is vaak een goede raadgever. Mijn
deelname aan de kermis ging vaak gepaard met een enthousiasme en inzet die meer dan
100% van jezelf vraagt met de nodige krassen, butsen en builen als gevolg. Kortom: het is
mooi geweest.

Als ik terugdenk aan de jaren bij E.M.M. dan overheerst een zeer aangenaam gevoel. Ik heb
me er altijd thuis gevoeld en heb enorm veel plezier gehad. Eerst bij het officierenkorps en
later bij de senaat. De bijeenkomsten in de kleine senaatskamer in de oude zaal zijn onverge-
telijk! Wat kunnen een stel volwassen kerels schik hebben als ze zich gedragen als kwajon-
gens. Niet alleen tijdens de kermisdagen hadden we veel plezier maar ook bij de verschillende
concoursen en bijeenkomsten met de zusterverenigingen. Als ik het pak aantrok kreeg ik toch
een ander gevoel en voelde ik mij sterk verbonden met alle anderen die ook een pak aanhad-
den. Verder had het pak het grote voordeel dat je het telkens mocht laten stomen. Dat was
zeker nodig want er viel nog wel eens een haring op de stropdas of een likje mayonaise op
het gilet. De grootste teleurstelling is wel dat ik in die 29 jaar nog nooit een prijs van de vogel
heb afgeschoten. Natuurlijk wel de jas vol medailles maar dat waren allemaal zogenaamde
“krijgertjes”. Medailles die je krijgt omdat je lid bent, 25 jaar schutter, 25 jaar verdienstelijk
voor het Gilde, verdiensten van opa en wat prijsmedailles van neef Henny.




Graag wil ik iedereen bedanken voor 29 fantastische jaren. Natuurlijk blijf ik kermis vieren,
maar het zal anders zijn. Als het pak aan de wilgen hangt hoeft de rol niet meer gespeeld te
worden en dat zal ik zeker missen. Ik bedank het officierenkorps en de senaat voor de zeer
prettige samenwerking en wens E.M.M. het allerbeste toe waarbij ik verheugd ben om te zien
dat zich weer een aantal nieuwe officieren heeft aangemeld en dat ook de senaat weer op
volle sterkte functioneert. Wij werden grootgebracht met de schutterij en daar ben ik blij om. Ik
heb er volop van genoten en dat gun ik iedereen! Een schutterij uit 1648 die heden ten dage
nog zo leeft moet het zeker nog honderden jaren kunnen volhouden. Daar zijn verstandige
bestuurders voor nodig die zich nog wel voor de volle 100% kunnen inzetten waarbij we de
tradities in ere houden en met de tijd meegaan of zoals Gustav Mahler ooit zei: “Traditie is het
vuur doorgeven, niet de as aanbidden”.

Ik ga zeker kermis vieren, maar minder prominent. Rustiger aan, niet als eerste in de zaal,
minder knoeiend met haring en mayonaise, op tijd naar huis en voorzichtig op de fiets. Het
duurt soms lang, maar iedereen wordt verstandiger. Fijne kermisdagen!

Gildegroet,

Oud senator Gerard van de Weijer

JUBILARISSEN

25 jaar 50 jaar

D.H. Bolt 0.J.M. van Megen
G. Klein Reesink

E.E.H. Harmsen 60 jaar

G. van den Elzen H.G.M. Hugen
M.G.H. Roelofs A.G.J.M. Muskens
40 jaar 70 jaar

R.G. Heijmen J.L. Pastoor

P. Heinst TH.R. Winters
L.A.A. Hugen

H.G.A. Hulshof

M.J.G.M. Mulder

J.H.M. Verheij

M. Wilde

J.M. te Winkel




PRIJSWINNAARS 2016

Prijsschieten 1e vogel:

1e prijs - kop Duke de Raat

2e prijs - re vleugel  Wilbert Stapelvoort
3e prijs - livieugel  Stef van Halteren
4e prijs - staart Jelle Fransen

Prijsschieten 2e vogel:

1e prijs - kop Marco van Megen
2e prijs - re vieugel  Geert-Jan Boerhof
3e prijs - livleugel  Reginald Visser
4e prijs - staart Pim Gebbing

Prijsschieten 3e vogel:

1e prijs - kop Wilfried Grob

2e prijs - re vleugel Dick Korving

3e prijs - livieugel  Kazik Peters

4e prijs - staart Robin vd Meijden

Prijsschieten 4e vogel:
1e prijs - kop Hans Delleman
2e prijs - re vleugel Peter Putman

Vogelknuppelen 1e vogel:

1e prijs - kop Nicky Timmer-Ariessen
2e prijs - re vleugel Rowan Langenhof

3e prijs - livieugel  Kim van Workum

4e prijs - staart Corry Kemperman

Vogelknuppelen 2e vogel:
4e prijs - staart Janneke Fransen




VAN DE PENNINGMEESTER

Vorig jaar heb ik u op deze plaats een gewijzigde barindeling aangekondigd. Tijdens de kermis

en ook nadien, onder andere tijdens de evaluatievergadering, is deze gewijzigde barindeling
besproken. Achteraf kunnen wij concluderen dat deze wijziging niet succesvol is gebleken. Een
veel gehoorde opmerking was dat de nieuwe barindeling voor een stuk minder gezelligheid achter
in de zaal heeft gezorgd. Dit en nog wat andere argumenten heeft ons doen besluiten om de
kelnerbar te verplaatsen. De kelnerbar komt nu weer in dezelfde ruimte te staan als waar deze

2 jaar geleden ook stond. De kelnerbar zal echter alleen een kwart slag gedraaid worden, zodat
de 2 nooduitgangen vrij blijven. Wij verwachten met deze aanpassing gehoor te hebben gegeven
aan onze leden.

Een andere aanpassing was vorig jaar de introductie van een pinautomaat voor het aanschaffen
van de consumptiemunten. De pinbetalingen bedroegen 11,5% van het totaal aan muntverkoop.
Dit percentage geeft aan dat er een behoefte is en vandaar dat u ook dit jaar weer de consump-
tiemunten kunt aanschaffen met uw pinpas.

Wat elk jaar weer terugkomt is natuurlijk de betaling van de contributie. Zonder de betaling van
de contributie is er vanzelfsprekend ook geen kermisviering. Met de invoering van het pasjessy-
steem hebben wij nu direct inzicht aan de deur wie toegang mag krijgen tot de zaal. Begin maart
zijn de contributienota’s weer verzonden en de automatische incasso heeft in de tweede week
van maart plaatsgevonden. Het percentage leden waarbij de contributie automatisch geincas-
seerd wordt bedraagt momenteel 95,8%. Dit aantal groeit door de jaren heen gestaag en hope-
ljk kunnen wij over een aantal jaren een 100% score melden. Het zal de ledenadministrateur en
mij in ieder geval wat werk uit handen nemen.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 17 maart heb ik het financiéle jaarverslag over 2016
en de begroting voor 2017 aan u gepresenteerd. De begroting hebben wij wederom sluitend
gekregen zonder de consumptieprijs te hoeven verhogen. Mijn vermoeden is dat dit waarschijnlijk
wel het laatste jaar is dat we dit tarief kunnen hanteren. Laat ik echter niet op de feiten vooruit
lopen en laten wij ons nu voornamelijk concentreren op de kermisviering van 2017.

Ik verheug me al op het komende schuttersfeest en om jullie allen weer in groten getale in het
Gildehuis te mogen begroeten.

Roy Gerritzen




KRING ‘DE LIEMERS’

In maart mochten we uw vereniging schuttersgilde E.M.M. welkom heten als nieuw lid van onze
schutterskring. Het kermisboekje is een goed moment waarop we ons wat verder aan u bekend
mogen maken.

De Kring is een vereniging die is opgericht in 1947 en die dus dit jaar haar 70-jarig jubileum
heeft. Onze 14 leden bestaan uit de diverse schutterijen en schuttersgilden in de gemeenten van
Rijnwaarden (inmiddels 5 leden), Zevenaar (5 leden) en Duiven (4 leden). Het Montferlandse deel
van de Liemers is een andere Kring.

De eerdere leden zijn opgericht globaal in de periode midden 19e tot midden 20e eeuw. Door
haar hoge leeftijd en ook door het gilde-karakter wijkt E.M.M. wel wat af van de overige leden.
Maar ook tussen de eerdere leden is er de nodige verscheidenheid, die niet in de weg staat van
de onderlinge verbondenheid.

Naast Kring De Liemers zijn er in totaal in Gelderland nog drie van deze kringen: De Achterhoek,
Rijk van Nijmegen - de Betuwe en Montferland. Samen zijn deze kringen verenigd in de Gelderse
Schuttersfederatie St. Hubertus. Ook Brabant en Limburg hebben elk hun eigen federatie.

Het kerndoel van onze Kring is als volgt vastgelegd in de statuten:

“... het schutterswezen voor het nageslacht te bewaren, het bevorderen van de aaneensluiting, de
bloei en de ontwikkeling vanbestaande en nog op te richten dan wel her op te richten schutte-
rijen en/of Gilden ...”

Dat klinkt nogal hoogdravend, maar één belangrijke activiteit daarin is het organiseren van de
zogeheten Kringdagen.

Eénmaal per jaar wordt in het voorjaar een Kringdag gehouden. Deze dag wordt georganiseerd
door een vereniging die - volgens een langjarig vastgesteld rooster - daarvoor aan de beurt is.
Op deze Kringdag worden de bekende wedstrijden gehouden, zoals marcheren, defileren en ven-
delen. Er zijn (soms) ook minder bekende wedstrijden, bijvoorbeeld voor de bielemannen en de
marketentsters. Of zelfs muziekwedstrijden en majorettewedstrijden, al komen die weinig voor.
Vijf wisselbekers van de Kring kunnen worden gewonnen door de deelnemers met de hoogste
‘overwaardering’ in hun klasse. In het algemeen worden de wedstrijden gehouden onder het
reglement van de federatie St. Hubertus. Verenigingen die jaarlijks deelnemen aan meerdere
concoursen, worden ook opgenomen in een federatief schema van promotie en degradatie.

De belangrijkste wedstrijd is wel die voor Kringkoning schieten (of Kringkoningin, kan 0ok).

Alle heersende koningen van de leden van de Kring mogen daarvoor meeschieten. De titel van
Kringkoning geldt de hele periode tot de volgende Kringdag.

Knuppelen of schieten voor de koninginnen wordt ook georganiseerd, evenals het schieten voor
de jeugdkoningen. Dit levert overigens geen titel op, het zijn dagprijzen.

Voor de jeugdkoningen is het bestuur overigens wel doende met het opstellen van een reglement,




met als doel dat ook de titel van jeugdkoning gaat ontstaan.

Het bestuur en de leden proberen de Kringdagen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Deelnemen
aan elkaars Kringdagen is uiteraard op basis van vrijwilligheid, maar natuurlijk is elke organise-
rende vereniging blij met een goede deelname. Wij zien er dan ook naar uit om de Gildebroeders
en -zusters van E.M.M. te mogen ontmoeten op komende Kringdagen.

En, vanzelfsprekend, namens het Kringbestuur een goede kermis gewenst!

Marten Hoekstra
secretaris
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HUISREGELS SCHUTTERSGILDE

EENDRACHT MAAKT MACHT

Algemene Regels

1.
2.

3.
4.
5.

10.
1.

12.

13.
14,

15.

ledere schutter is verplicht tijdens de kermisviering zijn schuttersmedaille te dragen.
ledere schutter, zijn partner en Dame van het Gilde is verplicht zijn ledenpas op de dans-
avonden bij binnenkomst te tonen.

Alcoholhoudende drank wordt niet verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar™.

De schutter is verantwoordelijk voor zijn introduce.

Het Gilde is niet aansprakelijk voor schade aan kleding, verloren voorwerpen of zoekge-
raakte kledingstukken.

Schutters van het Gilde worden geacht op een stijlvolle wijze met elkaar om te gaan.

De toegang tot het Gildehuis is onder voorbehoud; op verzoek dient u zich te legitimeren.
Tijdens dansavonden is er geen toegang onder 16 jaar.

De zaterdagavond is alleen toegankelijk voor leden met hun partners en Dames van het
Gilde.

Op alle avonden zullen toegangsbandjes worden verstrekt. Nog geen 20 jaar? Laat dan je
legitimatie zien.

Gevonden voorwerpen dienen bij de zaalwacht of het bestuur te worden afgegeven.

U dient zich aan de instructies en aanwijzingen van de beveiliging, zaalwacht of bestuur te
houden.

De wettelijke regels en voorschriften betreffende drank, roken, drugs, wapengebruik en
legitimatieplicht zullen strikt worden gehandhaafd.

Kom veilig thuis: Rij alcoholvrij!

Het onrechtmatig dragen van een lidmaatschapsmedaille of toegangsbandje heeft tot gevolg
dat de persoon in kwestie uit de zaal wordt verwijderd.

In alle gevallen, waarin deze huisregels niet of niet in redelijkheid voorzien, beslist het
bestuur (artikel 15 HR).

* Op verzoek van de beheerder dient u zich bij aankoop te legitimeren.

Het is niet toegestaan:

o W

Zelf meegebrachte drank en etenswaren mee het Gildehuis in te nemen;
Jassen en paraplu’s mee de feestzaal in te nemen (afgeven bij de garderobe);
Glazen mee naar buiten te nemen (met uitzondering van het terras);

Zich tijdens het dansen met glaswerk op de dansvioer te begeven;

Lawaai te maken en/of vernielingen aan te richten aan of rondom het pand.

HET GILDEHUIS IS EEN ROOKVRIJ GEBOUW!
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BELEVING VAN EEN SCHUTTER

De editie van 2016 was nog maar net vers van de pers en daar kwam de vraag of ik voor de
2017 editie wilde schrijven hoe wij het schuttersfeest vieren. Dat duurt nog een jaar dacht ik
toen, maar onlangs kwam ik een lid van de boekjescommissie tegen bij de bakker. In zijn ogen
zag ik dat hij met een dringende vraag zat en toen eindelijk de verlossende woorden over zijn
lippen kwamen, werd ik mezelf ervan bewust dat de tijd begon te dringen. Om een lang verhaal
kort te maken, hier mijn verhaal over het schuttersfeest.

Wie ben ik, en wie zijn wij? [k ben Pim Gerritzen. Wellicht kennen jullie mij en anders kennen
jullie misschien mijn ouders of andere familieleden. In 2009 stond ik in het E.M.M. boekje als
jongste schutter en sindsdien vier ik met veel genoegen het schuttersfeest. De ‘wij’ uit de
inleiding is de groep waarmee ik ieder jaar weer met veel plezier deze dagen beleef. Het zijn mijn
vrienden die ik al van jongs af aan ken en wij maken met z'n allen deel uit van sectie APK. Voor
degenen die ons niet kennen, wij zijn de sectie met stemmen als nachtegaaltjes welke in de loop
der dagen veranderen in valse kraaien. Uit volle borst “zingen” wij ons door de kermis heen en
wij laten anderen graag deelgenoot worden van ons plezier. Dit plezier begint al op de woensdag,
nadat de kermis is afgelopen. Vanaf dan tellen wij in onze groepsapp, met willekeurige sprongen
in tijd, af tot de Hemelvaartsvergadering van het jaar daarop. Tussendoor willen we nog wel eens
een feestje houden en ook de sectieavond is ieder jaar weer memorabel. Genoeg over ons, nu
over op het schuttersfeest.

Zoals gezegd begint het voor ons tijdens de vergadering op Hemelvaartsdag. Wij zijn in groten
getale aanwezig en nippen de eerste biertjes gestaag weg en proberen af en toe te volgen waar
de hoge heren het over hebben. Enkele jaren terug nam een van ons de moeite om naar de
microfoon te stappen en daar de legendarische woorden te spreken; ‘Kermis is gezelligheid! Of
zie ik dat nou verkeerd?’ en hiermee sloeg hij de spijker op z'n kop. Voor mij en mijn kompanen
staat gezelligheid voorop. Goedlachs stappen wij ieder jaar weer de deur uit op weg naar een
paar geweldige dagen. De avond gaat meestal verder in één van de lokale uitgaansgelegenheden
en op vrijdagochtend is het eerste slechte moment van de kermis een feit. Vervolgens is het
wachten op de zaterdag. Hoewel we donderdag beginnen, is de zaterdag toch altijd het start-
schot. Afgelopen jaar hadden we de mazzel dat de Giro van start ging in Arnhem. Dus na een
dagje genieten van het wielergeweld werd het aan het einde van de middag langzaam tijd om ons
weer richting het dorp te begeven. Nog even snel een traditioneel biertje nuttigen met de familie,
een snelle hap en dan zorgen dat we er piekfijn uitzien. Met de medaille fier op de borst gespeld
verzamelen we en trekken we erop uit. Even een paar handen schudden en de eerste biertjes
langzaam naar binnen laten glijden tijdens de traditionele bezigheden. Na de polka en allerlei
dansen van dat kaliber (die ik overigens niet beheers) is het de hoogste tijd om de dansvloer
onveilig te maken en al hossend, springend en schuifelend de avond vol te maken.

Zondag, 09:00 uur. Wat een barre ellende. Vluchtig zoeken naar de telefoon om de wekker uit
te drukken en een koude douche nemen om fris te worden. Aan de ontbijttafel even napraten
over de eerste avond en dan in de renovatie om weer op ons best te verschijnen bij de jaarlijkse




familiezaken. Bij de processie op onze vaste stek tegenover Knaven en als de mogelijkheid zich
voordoet zo snel mogelijk de zaal in. Met frisse tegenzin de eerste pétjes bier wegtikken om
daarna op het dooie gemak te kijken wie onder aan de mast zijn zenuwen het best in bedwang
heeft. Echter, het wil nog wel eens voorkomen dat we slechts een gelukszoeker hebben. Mijn
bewondering daarvoor. Ga d'r maar aan staan, met zoveel toeschouwers. Sportief dat sommigen
dan alsnog hun best doen om het zo lang mogelijk spannend te houden. Wanneer hij er dan af
is, snel naar de vlaggetjes om de koning een warm onthaal te geven. In alle hectiek is het dan
de kunst om iedereen mee naar huis te krijgen om de traditionele koude schotel en soep te
verorberen, even een power-napje en dan op naar de tweede avond. Dit jaar was het de kunst
om het eerste en het laatste biertje van de zondag te verkrijgen. Na een rondvraag en wat hulp
van mensen uit hogere kringen hadden we succes. Samen met mijn partner in crime is het ons
gelukt om het laatste biertje van de kermiszondag te krijgen.

Dan de roemruchte maandag. Wie heeft er nog niet gehoord van de APK barbecue. Vette worst
en grimmige gelaatstrekken bij het eerste flesje bier. Al vraag ik mij af of dit alleen door het bier
komt. Na twee dagen vol goudgele rakkers en weinig vast eten is het lichaam van streek. De
gasvorming bij vele dappere strijders wordt niet door iedereen gewaardeerd. ‘Met mes en vork
de lucht weghappen’ is een welbekende uitspraak. Na het rondje cardio om de kerk heen is het
hopen op een gunstige loting. Te vroeg, dan hebben we niets om de schuld te geven. Te laat, dan
is het lastig richten. Ik heb jaarlijks de mazzel dat degene voor mij wel prijs schiet. Nadelig effect
is dat ik nog steeds zonder eremetaal zit. Wie er ook raakt, we gunnen iedereen succes. Zeker
als we dit mee kunnen nemen naar Excelsior. Deze bezoekjes zijn onderdeel van de traditionele
invulling van de APK maandag. Langzaam verstrijkt ook deze middag en dan hik je tegen het
‘make it or break it point’ aan. Hier onderscheiden de echte schutters zich van de rest. Haal je
de maandagavond? Voor de echte schutters is het antwoord natuurlijk volmonding (voor zover




mogelijk) ja. De maandagavond staat dan ook in het teken van acclimatiseren en langzaam het
tempo weer oppakken. Dit gaat niet altijd zonder slag of stoot, maar samen komen we er altijd
doorheen.

De dinsdagochtend. Zo'n typische ochtend waar oude familietradities regeren. De verleiding om
in je bed te blijven liggen om in Tolkamer aan te sluiten is groot. Alleen weet ik één ding zeker.
M’n vader schopt mij het bed uit als ik ook maar enigszins het idee wek in mijn bed te blijven.
Vandaar dat ik tot op heden ook nog nooit de dinsdagochtend heb gemist. Hoe de staat ook was.
Gelukkig is het groepje dat zich bij mij aansluit ieder jaar groter, wellicht heb ik toch een goede
invioed? In het E.M.M. meteen een biertje om door de zure appel heen te bijten en we zijn klaar
voor de wandeling naar Tolkamer. Hier gelden weer andere wetten. Na het vaandelzwaaien bij
Lobede eerst gezamenlijk op zoek naar een goed ontbijt. Vervolgens op de Kade in het ritme
komen en daarna bij de Taveerne dit ritme doorzetten. Zo nu en dan willen we het ritme nog wel
eens doorbreken met een klein shotje om de smaakpapillen een oplawaai te geven. Verstandig?
Niet altijd. Een enkeling uit mijn vriendengroep trekt nog steeds een grimas bij de gedachte aan
dat kleine shotje. Onze ‘kroegentocht’ sluiten we af met een potje darten in de Wacht en dan
begint het. Hoe komen we terug? leder jaar is dat weer een sport en ik denk dat ik mag zeggen
dat ik er patent op heb om een goede lift te vinden. Breng, DHL en anderen hebben onze aftocht
uit Tolkamer in de loop der jaren verzorgd. Waar de stemming hiervoor opgewekt is, treurt een
ieder dat het einde nadert. Nog één keer knallen en dan moeten we weer een jaar wachten. Deze
avond staat dan ook in het teken van het juiste drankje zoeken en dan de laatste energie eruit
dansen met de mensen waarmee je zoveel gezellige momenten hebt gedeeld. Ter afsluiting geza-
menlijk aan de vette hap en that's it. Weer een schuttersfeest voorbij, maar wat was het gezellig.

Pim Gerritzen







GELDERSE SCHUTTERSFEDERATIE ST. HUBERTUS

Als voorzitter van de Gelderse Schuttersfederatie St.
Hubertus, is het voor mij een eer om een artikel te mogen
schrijven voor jullie schuttersgilde. Op die vraag antwoordde
ik direct met een volmondig ja, want er is niets belangrijker
in het schutterswezen dan elkaar op een goede manier

te leren kennen en dit is voor mij een mooie gelegenheid
om zowel mijzelf als ook de verenigingen in de Gelderse
Schuttersfederatie aan jullie voor te stellen.

Mijn naam is Wim Sanders en ik mag sinds 2006 voorzitter
ziin van de Gelderse Schuttersfederatie. Mijn roots liggen
sinds 1963 in Groesbeek alwaar ik 43 jaar het vendel mocht
draaien bij de plaatselijke schutterij. Na mijn koningschap in 1986 is het een en ander in een
stroomversnelling geraakt en ben ik via het verenigingsbestuur, in het kringbestuur van het
rijk van Nijmegen en de Betuwe gekomen en uiteindelijk in het federatiebestuur beland. Vanuit
deze functie vervul ik momenteel ook functies in het inter-federatieve verband met Brabant en
Limburg, ben ik afgevaardigde in de Europese Schuttersgemeenschap en ben ik tevens nog
voorzitter van het Grensland koningschieten van Kranenburg en Berg en Dal en sinds kort ook
van het gemeente koningschieten.
Dan weten jullie in ieder geval wie dit artikel voor jullie op papier heeft gezet. . ..

Toen wij bijna een jaar geleden wat meer via jullie koning, Piet Mulder, in contact kwamen met
jullie schutterij, rees bij mij gelijk de vraag waarom jullie niet aangesloten waren bij onze Gelderse
Schuttersfederatie. Dat antwoord kwam al zeer snel, waaruit bleek dat er nog een hoop oud

zeer bij jullie in de vereniging rond doolde. Na een paar goede gesprekken en gezellige avonden
waren we er eigenlijk vrij snel achter. Zowel de schutterskring De Liemers als ook de Gelderse
Schuttersfederatie, maar zeker ook jullie als vereniging zagen geen enkele belemmering om niet
nader tot elkander te treden. Super trots was ik dan ook dat het verlossende mailtie kwam van
jullie bestuur, waarna we nu over gaan tot jullie opname in de Gelderse Schuttersfederatie St.
Hubertus vanaf maart dit jaar.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om de federatie wat nader aan jullie voor te stellen.
De federatie kent momenteel 62 aangesloten verenigingen waarvan de zuidelijkste is gevestigd
in Niftrik en de noordelijkste in Haaksbergen. Het federatiebestuur bestaat uit 9 personen. Elke
schutterskring is daarin vertegenwoordigd met 1 of 2 personen. De federatie in Gelderland
bestaat uit 4 schutterskringen t.w.: Schutterskring De Achterhoek, Schutterskring Montferland,
Schutterskring de Liemers en Schutterskring Rijk van Nijmegen en de Betuwe.

Al deze schutterskringen hebben een eigen bestuur en organiseren ook jaarlijks hun eigen
schutters kringdag onder auspicién van onze federatie. Daarnaast organiseren wij als
Schuttersfederatie ook het jaarlijkse indoor-vendelzwaaien. Dit is de eerste competitiedag in het




jaar, maar wel lekker overdekt. Daarnaast wordt elk jaar in september de jaarlijkse Gelderse
schuttersdag georganiseerd. Een dag waar veel verenigingen van onze federatie elkaar ontmoe-
ten, feestvieren en wedstrijden met elkaar houden. Aan het einde van het jaar organiseren we
ook het Gelderse bielemantreffen. Een strijd, welke wordt uitgevochten, op tijd en behendigheid
door zo'n 60 tal bielemannen.

Het jaar sluiten we meestal af met een zeer gezellig marketentsterstreffen. Op deze dag laten

de vrouwen van de schutters zien wat zij verstaan onder traditie en feestvieren met elkaar. De
federatie heeft een tweetal commissies.

Op de eerste plaats is daar het jurycollege.

Dit college beoordeelt tijdens een schuttersdag of kringdag in ongeveer 16 disciplines de deelne-
mende verenigingen. Hierbij moet u denken aan, marswedstrijden, defiléwedstijden, vendelwed-
strijden, majorettewedstrijden, marketentsterswedstrijden, bielemanwedstrijden, etc., etc.. U kunt
zich voorstellen dat dit een enorme Kklus is en daarom zijn wij dan ook zeer trots op het feit dat wij
maar liefst meer dan 50 juryleden mogen presenteren tijdens een volle schuttersdag.

Daarnaast beschikt de federatie ook over een schietcommissie. Zij verzorgen en begeleiden alle
schietwedstrijden op de schuttersconcoursen. Hierbij valt te denken aan pistoolschieten, hand-
boogschieten, kruishoogschieten en natuurlijk geweerschieten. Maar ook het koningschieten,
zowel voor de heren alsook voor de dames en de jeugd valt onder hun begeleiding. Zij verzorgen
de administratie en leveren alle schietbanen die nodig zijn voor een dergelijke dag.

Als federatie zijn wij aangesloten bij de Europese Schuttersgemeenschap. De “EGS” organiseert
elke 3 jaar een schuttersevenement van ongekende grootheid ergens in Europa. In dit weekend
wordt er gestreden om de titel van Europese koning en jeugdkoning. Vanwege het ledenaantal
van onze federatie mogen wij met 2 personen in dit bestuur fungeren. Veel van de Gelderse
schutterijen en gilden nemen telkens deel aan dit enorme festijn. Het is ook een geweldige erva-
ring als je schutters kunt ontmoeten uit: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Liechtenstein, Itali€,
Noorwegen, Zweden, Finland, Groot Brittanni¢, Denemarken, Nederland, Belgié, Luxemburg,
Frankrijk, Spanje, Portugal, San Marino, Griekenland, Polen, Hongarije, Slowakije, Tsjechié,
Estland, Letland, Litouwen, Rusland, Georgié, Ukraine, en Kroatié. ... fantastisch toch om te
weten dat hier allemaal schutterijen en Gilden actief zijn. En ook mooi is het om te weten dat we
nauw samenwerken met Brabant en Limburg in vele facetten van het schutterswezen.

Natuurlijk zijn er veel mooie evenementen op regionaal en interregionaal gebied, maar het
belangrijkste is en blijft de schutterij of gilde in haar eigen dorp. Daar moet een schuttersgilde
zijn....daar moet zij de taak op nemen om een dorp of stad te vermaken met haar lokale schut-
tersfeest. Daar moet zij er voor zorgen dat er elk jaar weer een nieuwe schutterskoning is en
daar moet zij de taken op zich nemen die van haar worden gevraagd, zoals het aanbieden van
vendelhulden bij jubilea of feestelijkheden, het opluisteren van lokale evenementen en het in
stand houden van de eigen waarden en normen in het dorp.

Elke verenging in Gelderland vult dat op zijn eigen manier in. En het is mooi dat er een grote
verscheidenheid is aan tradities en gebruiken in elk dorp.




Daarom ben ik bijzonder trots op het feit dat jullie dat ook doen in jullie eigen mooie dorp.

En dat sinds 1648 al. Daarom spreken we bij jullie terecht van een schuttersgilde en niet van een
schutterij, want ondanks dat ze vaak dezelfde taken hadden werden die pas rond 1875/1925
opgericht. Schuttersgilde E.M.M. heeft een enorme rijke historie waarvan nog veel bewaard en
bekend is gebleven. Alleen daarom al mogen jullie trots zijn op jullie schuttersgilde, want jullie zijn
een van de oudsten uit Gelderland.

Niet alleen hebben jullie een rijke historie, maar ook een prachtig heden ten daagse vereniging
waar trots, plezier en traditie een grote rol spelen. De verhalen die ik heb gehoord van jullie
bestuur beloven ons dat wij een gezellige vereniging mogen begroeten in onze Schuttersfederatie.
En daar zijn wij bijzonder blij mee. Want laten we wel zijn. ... Cultuur en tradities staan onder
grote druk in onze samenleving en zijn niet meer vanzelfsprekend voor de jeugd van vandaag.
Daarom is het goed dat we ons verenigen, dat we samen optrekken naar de toekomst waar
Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid nog steeds met een hoofdletter worden geschreven.

Wim Sanders
Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus.
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OVERDRACHT SECRETARIAAT

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 maart jl. heb ik voor

de 252 keer het jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar

voorgelezen. Tijdens het schrijven van dat verslag realiseerde ik me

dat ik een kwart eeuw lang het wel en wee van het Gilde in onze

notulenboeken heb vastgelegd.

In die kwart eeuw is er veel gebeurd en ondanks dat het soms

lijkt alsof alles hetzelfde is gebleven, is er in die tijd toch ook veel

veranderd.

Het ledental is in die jaren flink toegenomen, we hebben afscheid

moet nemen van ons eigen oude vertrouwde Gildehuis, we schieten

tegenwoordig op een vogel die in een kogelvanger hangt en het geweer is op een punt vast onder-
steund, het koningsschieten is op zondag na de processie en niet meer op de maandagmiddag pas
nadat alle schutters geschoten hadden, het openingsbal is op zaterdagavond terwijl veel oudere
schutters nog steeds volhouden dat de kermis pas na de processie begint enz. enz.

Wat niet veranderd is, is de beleving van het schuttersfeest. Veel familieleden van schutters die
inmiddels elders wonen komen tijdens de kermis naar Lobith “efkes kieken” en pikken zo nog wat
mee van de feestvreugde in het dorp en/of Gildehuis.

Alhoewel de maatschappij inmiddels wel wat verhard is, kunnen we de Lobithse kermis altijd nog
zonder al te veel problemen vieren, iets waar we met zijn allen zeker zuinig op moeten zijn.

Als senator en secretaris heb ik veel van de kermisviering en andere activiteiten waarbij het Gilde
betrokken was van heel dichtbij mee kunnen maken. Denk hierbij aan onze jubileumviering in

1998, de inhuldiging van oud-Lobithenaar Clemens Cornielie als Commissaris van de Koningin in
2006, veel activiteiten waarbij het Gilde op verzoek van de gemeente aanwezig was zoals onlangs
de viering van het feit dat 200 jaar geleden Lobith als Kleefse enclave werd overgedragen aan het
Koninkrijk der Nederlanden, de opening van de redoutes vorig jaar, de opening van het nieuwe
Lobede in 2006 en de tewaterlating van het Rode Kruis schip de Henry Dunant in 1996. En dan heb
ik het nog niet eens over alle concoursen en Rijnwaardentreffens waar we samen met de andere
Rijnwaardense schutterijen ons Gilde aan de buitenwacht hebben gepresenteerd. Stuk voor stuk
gezellige en gedenkwaardige evenementen.

Inmiddels heeft senator Mark Lamers zich langs de lijn al een tijdje warm gelopen en ik heb dan ook
met het volste vertrouwen het secretariaat aan hem overgedragen. Het volste vertrouwen ook, dat
de notulen van de ledenvergaderingen en jaarverslagen — zoals het altied is gewis — handgeschreven
in de notulenboeken worden bijgeschreven. Als ‘gewoon’ senator kan ik hier van dichtbij nog enige
tijd op toezien.

Ik heb het secretariaat altijd met veel plezier beheerd en heb hierbij gelukkig altijd de steun gehad
van de rest van het bestuur. Ik ben dan ook alle oud-senatoren met wie ik in het verleden heb
samengewerkt en de huidige Senaat veel dank verschuldigd voor hun steun hierbij.

En uiteraard — en zeker niet op de laatste plaats — mijn vrouw Jolande en de kinderen die me altijd
de ruimte hebben gegeven om mijn werk als secretaris te kunnen uitvoeren.

Michiel Wilde







OVERLEG DAMES

U zult wel denken, overleg met dames van schutters en dames van het Gilde, is dat nu nodig.
Het antwoord is volmondig JA.

Nadat er een datum is vastgesteld, 10 maart 2017, en er een uitnodiging naar de dames is
uitgegaan, is het wachten op de respons van de dames. En...... ja, deze is er.

Op vrijdagavond 10 maart rond de klok van 20.00 uur is er een 14-tal dames op het overleg
aanwezig.

Het complete kermisprogramma wordt doorgenomen en over verschillende onderdelen worden
tal van opmerkingen gemaak.

Hieronder zal ik enkele bijzonderheden (de meest belangrijke punten) vanuit dat overleg (de
dames) noemen.

Een veel gehoorde opmerking is dat het op zaterdag- en
zondagavond erg druk is in de zaal en er weinig ruimte is

om te dansen. Dit komt mede doordat de dansvloer in bezit
wordt genomen door bezoekers die geen tafel hebben, of door
mensen die voor de tafels gaan staan waaraan ze zitten. Aan
sommige tafels zitten meer mensen dan dat er stoelen voor
aanwezig zijn!

Op maandag duurt het allemaal net iets te lang. Het schieten
loopt vaak uit, er is dan geen tijd meer om een dansje te
maken. Ook het vogelknuppelen duurt te lang. Oplossingen
hiervoor worden eveneens aangedragen.

Voor het schieten hebben de dames ook een oplossing, een
tweede schietmast erbij! Dit is echter nog niet zo een, twee,
drie te regelen.

Inmiddels is onder meer naar aanleiding van deze opmerkin-
gen de aanvangstijd voor het ophalen van de vogel en het
inschrijven voor het prijsschieten op de maandag vervroegd
naar 09.30 uur. Ten behoeve van het vogelknuppelen is een
extra set knuppels gemaakt en is het inschrijven voor het
vogelknuppelen met een uur vervroegd, naar 12.00 uur.

Ook blijkt er onduidelijkheid te zijn over de regels van het vogelknuppelen. Senator Ricardo
Tankink zal voor het schuttersfeest met een tweetal dames nog eens naar deze regels kijken
en ze opnieuw op papier zetten, zodat ze voor iedereen duidelijk zijn.

Tijdens het vogelknuppelen kunnen de dames maar moeilijk de bar beneden bereiken om een




drankije te halen. Hier staan veel schutters voor die de doorgang belemmeren. Aankomende
kermis zal er daarom beneden een extra ober worden ingezet die de dames van hun drankje
gaat voorzien.

Er is ook een oproep van de dames: blijf maandag gezellig in de zaal. Het doet vaak leeg en
kaal aan als er een sectie beneden aan het schieten is en de rest van de secties er niet zijn!
De dames dansen ook graag op de maandagmiddag. Als de zaal vol is, is er vaak ook veel
sfeer en gezelligheid.

Voor veel dames was het ook een verrassing dat ze op dinsdag ook mee naar Tolkamer
kunnen gaan en daar samen met de schutters in de cafés een borrel kunnen drinken. Maar
wel samen uit en samen weer naar Lobith toe...!

Dit zijn een aantal voorname punten die door de dames naar voren zijn gebracht. Punten die
snel en makkelijk te regelen zijn hebben we inmiddels aangepast. Naar de overige punten, die
niet zo makkelijk en snel realiseerbaar zijn, zal het komende jaar worden gekeken.

Dames bedankt voor jullie bijdrage.

Namens de Senaat,
Mark Lamers




UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING
“Schuttersgilde HEMELVAARTSDAG 25 MEI 2017

Eendracht Maakt Macht”
Lobith
Opgericht 1648

Hierbij heeft de Senaat het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering op
Hemelvaartsdag 25 mei a.s. om 20.00 uur in het Gildehuis te Lobith.

AGENDA.

01.  Opening, mededelingen.

02.  Afscheid senator Gerard van de Weijer en overdracht secretariaat.
03. Ingekomen/ uitgaande stukken.

04.  Notulen van de algemene ledenvergadering op 17 maart jl.
05. Verslag Stichting Gildeattributen.

06. Kermisviering 2017.

Huisregels en overige huishoudelijke mededelingen.

Uitleg toegangscontrole tijdens schuttersfeesten.
Benoeming begrafeniscommissie.

Benoeming hoogwaardigheidsbekleders.

Schieten.

07.  Kermisprogramma.

08.  Rondvraag en sluiting.

Pocow

Lobith, mei 2017. De president van het Gilde
N.b:
1. U wordt vriendelijk verzocht om tijdens de Hemelvaartsvergadering (alleen) uw lidmaatschapsmedaille
te dragen.
2. Een gedetailleerd kermisprogramma vindt u op onze website http://www.emm-lobith.nl en onze

facebookpagina.

Tevens uitnodiging voor:

Evaluatievergadering op VRIJDAG 23 juni 2017 Aanvang: 20.00u
Locatie: Gildehuis, Dorpsdijk 16 te Lobith.

Agenda:

01.0pening, mededelingen.

02.Evaluatie kermisviering 2017.

03.Rondvraag + sluiting

VerenigingSchuttersgilde “Eendracht Maakt Macht”

Onderscheiden met de Secretariaat : Erdwal 26, 6916 LE TOLKAMER
Koninklijke Erepenning Website : www.emm-lobith.nl
Email - info@emme-lobith.nl

Lid van de Gelderse schuttersfederatie St. Hubertus
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NIEUWE OFFICIER
Beste Schutters,

Het is mij een genoegen om mijzelf aan jullie te mogen
voorstellen als nieuwe officier bij het Gilde E.M.M. Na
mijn opgave bij het officierenkorps ben ik tijdens de
vergadering in november 2016 toegelaten tot het korps.
Ik ben Michiel Timmermans geboren in Zevenaar en
opgegroeid in Lobith waar ik ook nog steeds woon.
Inmiddels heb ik de leeftijd van 35 jaar bereikt. Ik heb
een lieve vriendin llona, met wie ik erg gelukkig ben.
Dagelijks werk ik door het hele land als project engineer
in de IT waar ik met veel plezier klanten met infrastruc-
tuur vraagstukken help.

Hobby’s zijn er genoeg. Zo maak ik onder andere graag

een duikje bij de duikvereniging Sub Aqua Libera in

Lobith, of pak ik de motor om met een stel vrienden te

gaan toeren. Ik sport regelmatig door een balletje te slaan op de squashbaan of een rondje te
gaan hardlopen.

Jaren ben ik een passief lid geweest, maar door de ‘roots’ die er toch in zitten, wil ik graag met
jullie het kermisfeest gaan vieren. Door mij bij het korps aan te sluiten hoop ik de mooie tradities
van het E.M.M. met jullie te kunnen voortzetten en er een mooi feest van te kunnen maken.

Met vriendelijke kermisgroet,

Michiel Timmermans




NIEUWE OFFICIER

Dit jaar zal mijn eerste jaar worden als officier van ons mooie Gilde. Daarbij hoort traditiegetrouw
een Kkleine introductie.

Mijn naam is Jeroen van der Werff en ik ben 31 jaar.
Geboren in Zevenaar en opgegroeid met het kermisvirus
in Lobith, waar ik ook nog steeds woon. In het dagelijks
leven werk ik als software ontwikkelaar. In mijn vrije tijd
probeer ik op zondagmorgen een balletje te trappen bij
sportclub Rijnland.

Na jaren het feest gevierd te hebben samen met mijn tafel,
lijkt het me ook een geweldige ervaring om het feest als
officier te beleven. Na een aantal gesprekken met ver-
schillende officieren, heb ik me daarom ook aangemeld bij
het korps en in november kwam het verlossende bericht
dat ik mocht toetreden.

Het lijkt nu nog zo ver weg, maar ik kan in ieder geval al
niet wachten om het uniform aan te trekken en samen
met u het kermisfeest te vieren.

Met vriendelijke kermisgroet,

Jeroen van der Werff




OVERZICHT SCHUTTERSKONINGEN VAN HET GILDE SEDERT 1970

JAARTAL

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

KONING

GEURTS J.TH.M
WESTERMAN H.G.M.
WILDE A.W.M.
HENDRIKS W.H.
MULDER H.G.A.
PASTOOR G.J.
PASTOORALT.
SMEENK H.
LANGENHOF J.EM.
NATEROP T.J.
RUTJES W.J.
GIELEN M.A.W.
BUIL W.J.A.
WIEGGERS J.G.D.
GERRITZEN A.M.
WIEGGERS J.D.T.
HESSELING A.R.M.
LAMERS J.F.
GERRITSEN G.H.A.

TEN VAARWERK R.S.M.

DERKSEN H.J.T.
VOSS AMW.T.
MERTENS A.M.J.A.
SMEETEN W.H.

VAN HALL G.J.M.
LANGENHOF H.J.T.M.
MUSKENS A.G.J.M.
OVERDREEF J.F.
LAMERS J.AM.
VERHEN F.

SNIP P.

GERRITZEN H.J.M.
ROOSENDAAL A.J.W.
HULSHOF H.G.A.
KORVING M.
JANSEN J.M.H.
VERBORG .A.J.
GEURTS WH.T.L.

JAARTAL

2008
2009
2010
201

2012
2013
2014
2015
2016

KONING

Van HALTEREN J.A.
HENDRIKS P.G.J.
TONISSEN E.G.
LAMERS B.J.M.
JANSSEN R.EW.M.
HEEBING B.M.
GERRITZEN R.E.
JANSSENS H.J.E.M.
MULDER P.G.J.M.



OFFICIERENKORPS

Ik kan het tromgeroffel al horen, het buskruit al ruiken, de smaak van het het bier al proeven; het
moet bijna kermis zijn.

Nadat vorig jaar onze commandant Piet Mulder koning werd, vroeg ik me af of het een soort van
staatsgreep was. Eéntje waar Fidel Castro jaloers op zou kunnen worden. Onze commandant,
koning van het mooiste Gilde dat ik ken. De troepen zullen het nog anderhalve dag zonder hem
moeten doen, maar dan is hij gewoon weer één van ons.

Dit jaar mag ik met trots de uitbreiding van ons officierenkorps met twee officieren aankondigen,
te weten: Michiel Timmermans en Jeroen van de Werff. Beide uit families waar al meerdere
generaties het Gildebloed door de aderen stroomt. Ik ben ervan overtuigd dat voor hun het
schuttersfeest een compleet nieuwe dimensie zal krijgen. Mocht je nu ook denken: dat wil ik
0ok, of wil je weten wat het officiersschap bij E.M.M. inhoudt, spreek hen dan gerust eens aan
en ga rustig een biertje met ze drinken.

Fijne dagen toegewenst en maak er een mooi feest van.

Met vriendelijke Gildegroet,

Wilbert Stapelvoort

HET OFFICIERENKORPS BESTAAT UIT:

Commandant Piet Mulder Luitenanten Sjaak Geurds
Bennie Heebing
Kapitein Wim Buil Tom Klutman
Rob Wilde Hans Smeeten
René Janssen
Adjudanten Erik-Jan Langenhof
Theo Lintsen Vaandel Officieren  Wilbert Stapelvoort
Peter Verkammen
Ordonnansen Mart Bodde Roel Peters
Fedor Naterop Robert Jorna
Timmy Eveleens
Vendeliers Daan Verborg Michiel Timmermans
Hans van de Weijer Jeroen van der Werff
Robin Seising
Bjorn Verhey Vogeldrager Werner Derksen

Daan ten Berge
Dave Banning




BEGRAFENISCOMMISSIE

Een prachtige traditie bij een droevig moment. Een traditie die je vooral op waarde weet te schat-
ten op de momenten wanneer je het meebeleefd. Tradities moet je overdragen, koesteren en
onderhouden. De begrafeniscommissie heeft op dit moment de samenstelling dat we dat voor de
komende jaren kunnen garanderen. Ook dit jaar hebben zich weer nieuwe leden aangemeld voor
de begrafeniscommissie. Welkom aan Geert Jan Boerhof, Jan van Halteren, Dennis Jsveld en
Harry van Megen. Super dat jullie je willen inzetten om namens E.M.M. de laatste eer te bewijzen
aan onze overleden schutters.

Naast deze goede berichten werden we op 7 januari van dit jaar overvallen door het droevige
bericht van het plotseling overlijden van Jan Geurts. Jan is jarenlang lid geweest van de begrafe-
niscommissie en staat bekend als schutter in hart en nieren. Voor E.M.M. was hem niets teveel.
Ook na zijn actieve carriere als officier bleef hij zich inzetten voor de vereniging en voor het
officierenkorps in het bijzonder. Wij zijn Jan veel dank verschuldigd en zullen hem in de toekomst
node missen.

Als begrafeniscommissie willen we dit jaar iets toevoegen aan de eeuwenoude traditie die al
beschreven staat in onze oprichtingsakte uit 1648. We gaan dit jaar voor de eerste keer als
begrafeniscommissie meelopen in de jaarlijkse processie.

Een goede manier om onze overleden schutters te gedenken, in het bijzonder zij die het afgelo-
pen kermisjaar zijn overleden. Wilt u ook uw overledenen op deze wijze gedenken? Sluit u zich
dan bij ons aan! U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te lopen.

René Verborg
voorzitter Begrafeniscommissie.
(0316-541216 of 06-51237531)

Leden Begrafeniscommissie:

Geert-Jan Boerhof  Dennis IJsveld Gerard Claassen  Jan Maas

Werner Derksen ~ Harry van Megen  Jan van Halteren  Eef Rieswijk

Stef van Halteren ~ Hans Stinissen Pieter Hendriks René Verborg voorzitter.

Wij gedenken onze overleden schutters en in het bijzonder zij die dit jaar zijn overleden:

Gerie Merkus ~ 14-05-2016 81 jaar 45 jaar lid.

Frans Jansen ~ 10-07-2016 86 jaar 65 jaar lid. Oud lid van de begrafeniscommissie

Nol Jansen 16-11-2016  78jaar 59 jaar lid.

Piet Mulder 02-12-2016  60jaar 25 jaar lid.

Wim Rutjes 21-12-2016  82jaar 54 jaar lid. Koning in 1980.

Frans Gerritsen  27-12-2016  90jaar 60 jaar lid.

Jan Geurts 07-01-2017  78jaar 59 jaar lid. Erelid, Koning 1970, oud-officier,
oud-voorzitter officierenkorps en lid van de
begrafeniscommissie.




LEO-HARMONIE

Mij is gevraagd om dit jaar een stukje te schrijven voor het boekje van E.M.M. En zoals de
meesten wel weten vieren mijn man Ed en ik alle dagen kermis. Zolang ik getrouwd ben (37

jaar) vieren wij dit geweldige feest. Natuurlijk vierde ik al kermis als puber, maar dat speelde zich
hoofdzakelijk af op het kermisterrein. Het mooiste wat ik me daar onder andere van herinner, was
dat als je na de processie uit de kerk kwam, alle kermiscentjes er doorheen werden gejaagd bij
de vliegtuigjes, de botsauto’s en de cake walk.

Doordat Ed tot de senaat was toegetreden, verhuisden we van beneden in de zaal naar boven.
Dit was voor mij een hele verandering, maar niet minder gezellig. Na een paar jaar nam Ed de
beslissing om vendelier te worden bij de officieren en ik verhuisde weer naar beneden bij de oude
vriendenploeg aan tafel waar we gelukkig nog steeds welkom waren.

Nadat Ed een paar jaar de vlag had gezwaaid, werd hij weer gevraagd om terug te komen bij de
senaat wat hij, natuurlijk in overleg met mij, heeft toegezegd. Ik heb toen wel aangegeven dat ik
bij onze vriendenploeg beneden bleef zitten. Dit was natuurlijk een beetje een vreemde situatie,
maar het werd geaccepteerd. In 2010 kwam onze droom uit en schoot Ed koning. Ik kan wel
zeggen dat dit het mooiste schuttersfeest was dat ik heb meegemaakt.

Al een paar jaar vier ik de kermis nu in combinatie met muziek maken bij de Leo-Harmonie. Dit
is vooral overdag een hele verandering. Je maakt nu echt alles mee wat er allemaal op een dag
gebeurt, want bij alle activiteiten is de Leo-Harmonie aanwezig. Zaterdagavond starten we met
het ophalen van het koningspaar en begeleiden wij het koningspaar en de schutterij naar de zaal.
Op zondagmorgen spelen wij de Deutsche Messe tijdens de schuttersmis, waar ik nog steeds
kippenvel van krijg “zo mooi”. Om 12.00 uur staan we dan klaar om met de processie te begin-
nen. Zolang ik mij kan herinneren, dat zijn toch al wat jaartjes, weet ik niet beter dat om 12 uur
tijdens de processie altijd de zon schijnt en dit vind ik toch heel bijzonder.

Zo maken wij op maandag en dinsdag overdag ook bij alle activiteiten muziek. Ik vind het
muziekmaken met de Leo-Harmonie tijdens de kermis bijzonder gezellig, want we lachen er wat
af. Toch spreek ik hier ook mijn zorgen om de Harmonie uit, want ons clubje wordt steeds kleiner.
Sinds vorig jaar ben ik voorzitter van de Leo-Harmonie en samen met het bestuur timmeren we
behoorlijk aan de weg om jeugdleden erbij te krijgen. Natuurlijk niet alleen de jeugd is welkom,
maar zeker ook ouderen. Zelf was ik 50 jaar toen ik met de muziek begon en het is mij ook
gelukt om mee te kunnen spelen met concerten en andere optredens. Dus stiekem doe ik nu
een oproep aan de inwoners van Rijnwaarden "KOM BIJ DE LEO HARMONIE” want wat is kermis
zonder harmonie??

Ik wens iedereen een bijzonder gezellige kermis 2017.

Marijke Tonissen




TAFEL 18
Hallo schutters en hun dames en dames van het Gilde,

Mogen we ons even voorstellen?

Het is op een avond enkele dagen geleden dat één van onze tafellieden via de WhatsApp een
verzoek kreeg om een stukje te schrijven in het boekje van E.M.M. over onze tafel. Onze tafel:
tafel 18. Dit verzoek komt via een van de leden van de boekjescommissie bij ons terecht,

tevens - hoe toepasselijk ook - één van de leden van de Leo-Harmonie. Hoezo toepasselijk zullen
sommigen van jullie denken??! Juist de harmonie en het maken van muziek is datgene dat ons
van origine (ver)bindt. De oorsprong van onze tafel ligt alweer enkele jaren achter ons, namelijk
aan het begin van de jaren 90. In die tijd heeft een aantal muzikanten van de harmonie het idee
opgevat om samen schuttersfeest te gaan vieren. Hieruit is een hechte vriendengroep ontstaan
die nog altijd samen ook het schuttersfeest beleeft. In al die jaren is de samenstelling van de
tafelgasten wel eens gewijzigd, maar nog altijd vormen we een muzikale, maar bovenal gezellige
vriendengroep. Een vriendengroep die (grotendeels) naast het vieren van schuttersfeest en het
maken van muziek, ook samen een jaarlijks weekendje weg gaat. Naast en ook na alle muzikale
verplichtingen met de harmonie, is er natuurlijk niets leuker dan samen in de zaal het feest voort
te zetten. De meesten kennen tafel 18 wellicht ook wel als de tafel van de harmonie, de tafel
waarbij een aantal leden altijd wat later aanwezig is in de zaal. Onze tafel is dan ook de enige
tafel die in overleg met E.M.M. niet vanaf 19.30 uur bezet hoeft te zijn. Immers, we spelen met
een groot aantal van ons eerst mee om het koningspaar de zaal in te begeleiden. Meespelen met
de harmonie schept verplichtingen, maar schept ook, prettige, precedenten. Zo zijn we nauw
betrokken bij alle ceremoniéle gebeurtenissen die het schuttersfeest met zich meebrengt. Ook
komen we zo nu en dan nog eens bij een koning thuis over de vloer.....Naast onze “vaste tafelbe-
zetting” hebben we geregeld andere muzikanten en/of gasten aan tafel, die samen met ons de
feesten komen beleven.

In 2008, toen de Leo-Harmonie haar 100-jarig bestaan vierde, heeft een aantal schutters van
onze tafel zich gewaagd aan het koningsschot, echter toen hebben we onder de schietmast onze
meerdere moeten erkennen in onze tegenkandidaat, Jan van Halteren. Het had (zo) mooi kunnen
zijn: de harmonie, vertegenwoordigd in tafel 18, die een koning kon leveren in een, voor de har-
monie, jubileumjaar. Wellicht gaan we in de toekomst nog eens een nieuwe poging wagen.

Onze tafel kent een gevarieerde leeftijdsopbouw, zo is onze oudste tafelgenoot de 50 gepasseerd
en onze jongste tafelgenoot nog geen 35.

Muzikale en feestelijke kermisgroeten van tafel 18.

Jolien en Ronald, Andre en Luci, Ton en Natasja, Edwin, Martijn en
Selma, Miranda en Jelmer en Dorien en Mark.




JAC. BONGERS DRANKEN

Op de vraag of ik tekst aan zou willen leveren voor de kermis 2017 zei ik meteen JA natuurlijk!
In de periode dat ik werkzaam was voor Interbrew, het huidige AB-Inbev, Lees Dommelsche
Bierbrouwerij, en momenteel voor Jac. Bongers Dranken in Nijmegen, heb ik vaak met collega’s
op maandagochtend tijdens de kermis E.M.M. bezocht.

Ik woon zelf in Brabant, ook hier is een eeuwenlange historie rondom Gildes en schutterijen.
Maar wat ik steeds beleef als gast bij E.M.M. blijft indrukwekkend en mij steeds weer verbazen.
E.M.M. weet overigens heel goed wat een gast is en gaat daar altijd perfect mee om.

Meestal rijden wij op de maandag van de Kermis rond 10.00 uur weg in Nijmegen. Je bent
druk op maandagochtend, gehaast komen we aan, want altijd missen we natuurlijk net de
pont. Aangekomen is de ontvangst enorm hartelijk en ondanks bestuurswisselingen bij E.M.M.
blijven het voor ons toch steeds de bekende gezichten; het voelt meteen weer een beetje als
thuiskomen.

Indrukwekkend is voor mij steeds de wandeling door het dorp, vooral als je dan in een bocht
omkijkt zie je de lange stoet van mannen en stampend met stokken/lansen op de straatstenen
wat een behoorlijke indruk maakt.

Teruggekomen bij het grote verenigingsgebouw begint op een weiland achter het gebouw het
schieten met een geweer. Voor mij iets wat ik echt nooit doe. Dus om dit één keer per jaar als
gast te mogen doen maakt op mij een behoorlijke indruk. Dat ik geen geoefende schutter ben
blijkt meteen uit de resultaten. Wanneer we geschoten hebben gaan we weer naar binnen. En
drinken uiteraard een goed glas bier.

Rond 12.00 uur start er dan een live band en begint de dansvloer vol te lopen. Op zich een niet
70 vreemd tafereel maar wel voor de maandagochtend.

Het is mooi om hierbij aanwezig te kunnen zijn en om één keer per jaar zo de werkweek te
starten is zeker iets wat ik er nog jaren wil inhouden.

E.M.M. bestuur en alle betrokkenen, ik wens jullie een fantastische kermis toe en op maandag-
ochtend zien we elkaar zeker.

Vriendelijke groet,
Frans Cruijssen

Commercieel Manager
Jac. Bongers Dranken




E.M.M. IN HET GILDEHUIS

In mei is het weer zover, de kermis komt eraan en daarmee ook de Gildefeesten. Traditiegetrouw
viert schutterij Eendracht Maakt Macht dit feest in het Gildehuis.

E.M.M. is eigenaar van de grond, maar sinds 2003 beheert de Stichting Accommodatiebeheer
Lobith-Tolkamer het Gildehuis. De bestuursleden van de Stichting hebben allemaal een band met
één van de verenigingen die in het Gildehuis hun thuishonk hebben. Naast het stichtingsbestuur
is een groot aantal vrijwilligers actief om het bestuur te ondersteunen. Je kunt je voorstellen

dat het runnen van zo'n gebouw de nodige energie kost. Groot onderhoud, een verfbeurt, de
buitenboel en de grote schoonmaak tijdens NL DOET, zijn daar een paar voorbeelden van. Ook
het organiseren van activiteiten die buiten het kader van de vaste gebruikers plaatsvinden, zoals
het jaarlijks terugkerend muziekevenement georganiseerd door de Vrienden van het Gildehuis.
Het gebouw heeft een grote sociale functie, waar veel mensen elkaar ontmoeten.

Ook dit jaar zullen honderden mensen kermis vieren in het Gildehuis. Dan zal het gebouw weer
op zijn grondvesten trillen, op de muziek van Summerland en de kanonschoten bij het koning-
schot of het prijsschieten. Dat daar onze vrouwelijke bestuurleden aan deelnemen is voor ons een
voorrecht en een waar genoegen. Een eerste maal prijs voor een dame komt daarmee steeds
dichterbij.

Vooral op zaterdagavond zal het Gildehuis weer een ware storm van mensen “moeten” door-
staan. Met name de vioer in de zaal van het Gildehuis heeft het dan zwaar te verduren, want nog
steeds wordt het bier getapt in échte glazen, in plaats van plastic bekers. Een traditie die, net als
het dansen van de Valeta, nog steeds is blijven bestaan bij E.M.M.

Wij hopen dat iedereen een heel goede kermis beleeft in het Gildehuis, maar we hopen ook dat
iedereen een beetje rekening houdt met ons mooie Gildehuis!

Laat het motto van deze kermis zijn:

Een fijne kermis in en met respect voor ons mooie Gildehuis!

Namens het bestuur en beheerder van het Gildehuis,

Henny van der Meijden, Ron Droste, Esther Ffeijffer




HET KANON

Graag wil ik na de verhalen over de vogel en het geweer iets vertellen over een ook niet onbe-
langrijk attribuut dat tijdens onze schuttersfeesten gebruikt wordt, namelijk de kattenkoppen
oftewel de kanonnen. Zoals jullie weten wordt er tijdens het schuttersfeest driftig mee geknald
en dit zorgt bij sommige schutters voor een schrikeffect of een geweldig gevoel van blijdschap
(zeker als er prijs geschoten is).

Om te kunnen knallen is er natuurlijk kruit nodig. Na wat speurwerk schijnt het kruit al in de
negende eeuw in China gebruikt te zijn. Een Engelse geleerde genaamd Roger Bacon benoemt
het in een schrijven in 1248 en ook een Duitse Franciscaner Monnik Berthold Schwarz heeft het
over kruit en noemt dit schwarzpulver. Zijn schrijven komt uit het begin van de veertiende eeuw .
Buskruit is een zeer explosief mengsel en werd in het begin vooral gebruikt om schrik aan te
jagen, later om projectielen af te schieten. Ook werd het gebruikt in de mijnbouw en tunnelbouw,
de oudste samenstelling is salpeter 75%), houtskool 15% en zwavel 10%.

Bij ons wordt het kanon natuurlijk

gebruikt om een geweldige knal te ver-

oorzaken en daarmee een activiteit van

ons Gilde onder de aandacht te brengen.

Nu noemen wij onze kanonnen katten-

koppen. Waar dit vandaan komt, kan ik

niet achterhalen en als men bij Google

kattenkoppen in geeft, kom ik uit bij de

dropfabriek in ‘s Heerenberg (wel lekkere

drop trouwens).

Waar onze kanonnen vandaan komen, is

ook moeilijk te vinden. De eerste kanonnen werden ingezet in de Honderdjarige oorlog van 1337
tot 1453.

Ze werden niet ingezet om fysieke schade aan te richten, maar om met de harde knal een
afschrikwekkend en beangstigend effect te creéren. Later om verdedigingswerken te slopen.

Ik vermoed dat de huidige kanonnen eigendom zijn geweest van een vroeger schuttersgilde die
ter verdediging van het Tolhuus hier gevestigd was of door de Fransen achtergelaten tijdens hun
veldtochten.

Het laden is op zich vrij simpel. Men gooit het kruit aan de voorzijde in de loop en sluit met een
grote prop papier die goed aangeslagen wordt de uitgang af. Aan de achterzijde zit een gat waar
men in het verleden met een gloeiende pin het kruit tot ontsteking bracht. Aangezien door deze
handeling het gat aan achterzijde steeds groter werd en het aansteken gevaarlijk werd door de
uitstoot van kruit,nebben we een aantal jaren geleden 1 kanon totaal nieuw laten maken en de 2
andere kanonnen laten aanpassen door Theo Timmer van Timspeed (knap stukje werk). Nu zijn
alle drie de kanonnen voorzien van een slagpen en kan men na het laden simpel een slaghoedje




plaatsen en de slagpen met een touw naar beneden trekken, zodat een vonk het kruit ontsteek.

Voor ons als schietcommissie begint op zaterdagmiddag al de voorpret om proef te schieten en te
testen, wat menig paard of rund in de Geldersepoort een hartverzakking bezorgt. Dan wordt ook
de schietmast geplaatst en kan het feest wat ons betreft beginnen.

Tijdens het schuttersfeest zijn het onze Kanonniers Edwin en Henk die het knalwerk voor hun
rekening nemen en dat dan ook graag laten horen. Bij ons vertrek uit Tolkamer is dat altijd goed
te horen. Zij zijn ook weer bereid gevonden om tijdens de processie vanuit de tuin in de pastorie
te knallen.

Rest mij nog om iedereen een geweldige knallende kermis te wensen en dat de kanonnen voor
een ieder mogen knallen.

Joop Wieland.

obilia Sia,
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KERMIS 2017 LOBEDE
Een jaarlijkse gebeurtenis waar de bewoners van Pleyade Lobede ieder jaar weer naar uitkijken.

De kermis, een dorpsfeestmuziek, vaandelhulde, gezelligheid en bovenal ontmoeten zijn wel de
kernwoorden die bij dit feest centraal staan.

Twee dagen lang mogen de bewoners van Lobede als inwoner van Tolkamer deelnemen aan
dit prachtige jaarlijkse feest. Samen met jullie mooie herinneringen ophalen en genieten van de
rituelen horende bij de kermis.

Wij kijken er dan ook naar uit om schuttersgilde E.M.M. op dinsdag 30 mei tijdens de kermisda-
gen te mogen begroeten en te ontmoeten in de binnentuin en tijdens de koffie in Lobede.

Namens de bewoners van Lobede wensen wij jullie een heel fijne en vooral zonnige kermis toe.

KERMIS 2017 LIEMERIJE

Het is een mooie traditie dat de schutterij ons ieder jaar een bezoekje brengt. Daar kijken onze
bewoners ook naar uit en niet zij alleen maar ook de medewerkers en vrijwilligers. ledereen
zorgt daarom ervoor dat ze tegen half 11 klaar zitten om de schutterij te ontvangen.

Het is een dag vol kermisgevoel, als de muzikanten een stukje spelen gaan bij enkele
bewoners de voetjes van de vloer om een dansje te maken, een ander haakt in of er wordt
meegeklapt met de muziek.

Altijd een zeer sfeervol en herkenbaar gebeuren voor de bewoners.

Als de schutterij is uitgezwaaid, wordt er een kermisborrel gedronken en genoten van een
kermismaaltijd, die door onze vrijwilligers wordt gekookt.

Na de middagrust komt er accordionist om er nog een gezellige kermismiddag van te maken.
Wij willen daarom de schutterij, muzikanten maar ook onze vrijwilligers bedanken voor hun
inzet en hopen dat we er nog jaren van mogen genieten.

Wij kijken uit naar de Lobithse kermis.

Bewoners en medewerkers van
Afdeling Dijkzicht, Liemerije.




Live muziek op
Hemelvaartsdag met
Mees Korving en
kermisdinsdag
vanaf 10.00 uur met

Jan Verkerk




SENAAT

De functies binnen het bestuur zijn als volgt:

Theo Boerhof
Mark Lamers
Roy Gerritzen
Michiel Wilde
Wim Geurts
Edwin Wienhoven
Ricardo Tankink
Ed Tonissen
Marc Voss

Joop Wieland
John Jansen
Gerard van de Weijer

president
secretaris
penningmeester
vice-president
2e penningmeester
2e secretaris

lid

lid

lid

lid

lid

gestopt per
maart 2017

Op de foto wordt de Senaat geflankeerd door vaandel-
officieren Wilbert Stapelvoort en Timmy Eveleens.

Om de bestuurs- en overige taken te verdelen zijn de volgende commissies ingesteld:

Zilver

Mark Lamers
Ricardo Tankink
Edwin Wienhoven
Michiel Wilde

Schieten
Wim Geurts
Marc Voss
Joop Wieland

Werner Derksen (Vogeldrager)

Vogelknuppelen

Ricardo Tankink
Hans van de Weijer

Gildehuis
Joop Wieland

Muziek
Geert-Jan Boerhof
Heidi Dietz

John Jansen

Jolanda van de Meijden

Robin Seising
René Verborg

Programmaboekje

Erik Jagers

Mark Lamers
Nardie Langenhof
Ed Tonissen

Barbeheer

Roy Gerritzen
Ricardo Tankink

Ed Tonissen

Begrafenis
Geert-Jan Boerhof
Gerard Claassen
Werner Derksen
Jan van Halteren
Stef van Halteren
Pieter Hendriks
Dennis IJsveld
Jan Maas

Harry van Megen
Eef Rieswijk

Hans Stinissen
René Verborg voorzitter.



TOEGANGSSYSTEEM

Vorig jaar hebben we tijdens het schuttersfeest voor het eerst gebruik gemaakt van de nieuwe
pasjes. Veel door u aangeleverde gegevens hebben we verwerkt. Foto’s ingescand, geknipt,
geplakt (niet gefotoshopt) en afgedrukt. In de maanden/weken en uiteindelijk zelfs enkele dagen
voorafgaand aan de kermis zijn de pasjes allemaal rondgebracht. Op zaterdagavond was er de
vuurdoop. Vanaf 19.00 uur stonden we paraat om de eerste schutters met partners en dames
van ons gilde te verwelkomen. Scanners in de aanslag en afwachten of het werkte.

We kunnen zeggen; het werkt! De meesten van jullie hadden het pasje al in de hand zonder dat
we er om hoefden te vragen. Velen waren zelfs nieuwsgierig wat er nu gebeurde als er werd
gescand. Uw naam kwam in beeld met als achtergrond een fel groen scherm. U mocht doorlopen
en kermis gaan vieren. Slechts enkelen waren iets minder voorbereid en hadden geen pasje bij
zich. Maar na een administratieve controle en een handmatig uitgeschreven toegangskaart kon
ook voor die schutters de kermis beginnen. Ook op de andere avonden hebben we weinig tot
geen problemen ondervonden. Daar waar er vragen waren, hebben we getracht deze zo goed
mogelijk te beantwoorden. Wij, als senaat, ervaren het toegangssysteem als zeer positief.

Eind 2016 is er nog een brief uitgegaan naar diegenen waarvan we nog geen informatie hadden
ontvangen. Daarop is er door menigeen nog weer gereageerd waardoor ons ledenbestand nu
zeer rijkelijk gevuld is met de benodigde gegevens. Ook zijn er nog weer enkele nieuwe pasjes
aangemaakt voor leden die er nog geen hadden ontvangen of die zich nog niet hadden gemeld
(via het wijzigingsformulier op de website www.emm-lobith).

Aankomende kermis zal blijken hoe zuinig iedereen op zijn of haar pasje is geweest. Op zaterdag
27 mei zullen we weer gereed staan met de scanners. Mocht u onverhoopt toch het pasje kwijt
zijn geraakt, dan is het mogelijk om een nieuwe aan te vragen bij ledenadministratie@emm-
lobith.nl tegen betaling van € 5,00. We zullen dan ons best doen om het nieuwe pasje voor de
kermis bij u te bezorgen. Wees op tijd, want zonder pasje kunt u 's avonds niet naar binnen.

We wensen u heel fijne kermisdagen toe en zien u graag met pasje, en voor de schutters ook de
schuttersmedaille, in ons schuttersgebouw.

Namens de senaat;

Wim Geurts en Ricardo Tankink




WOORD VAN DE PRINS

Wat vliegt de tijd. Nog geen 2 maanden geleden liep ik, als Prins van het Olde Tollus, feestend en
zwaaiend door het Tollusland, terwijl ik nu alweer met mijn gedachten bij het schuttersfeest van
2017 zit. Alle voorbereidingen zijn in volle gang, voor iedereen is het aftellen begonnen, zo ook bij
mij, kijkend naar de Leo-Harmonie, sectie APK en het schuttersfeest zelf.

Inmiddels 9 jaar schutter, wat lijkt alsof ik pas 9 jaar

kermis vier. Dat is echter niet de waarheid. Als lid van

de Leo-Harmonie speel ik al sinds mijn 10e mee met

de straatoptredens, zo ook met de schuttersfees-

ten. Vier dagen voorop in de stoet. Rond de 4° dag

begin ik toch wel iets qua klachten te merken in mijn

schouders, maar de Leo-Harmonie houdt mij tijdens

het schuttersfeest op de been. ‘Hoe dan’? Nou, een

‘powernap’ zit er voor mij niet in, omdat ik elke avond

rond 19.00 uur moet aantreden! Maar erg is het

niet, het voelt als een uitdaging. .. En dat maakt het

trommelen leuk! Eenmaal toen ik een respectabele

leeftijd had bereikt, bleef ik nog wel eens ‘plakken’,

70 in de avond. Het kwam dan ook nog wel eens

voor, dat ik toentertijd later dan menig schutter naar

huis vertrok. Dat kermis vieren in mijn bloed zat, was

voor mij duidelijk!

Zodra ik mijn vakantieaanvraag moet indienen,

zorg ik er direct voor dat ik het weekend na Hemelvaart vrij ben, zo ook de woensdag en de
donderdag na de kermis om zo goed als het kan bij te komen van het schuttersfeest. Vanaf
de Hemelvaartsvergadering ben ik tot en met dinsdagavond met mijn vrienden op stap om het
schuttersfeest te vieren.

Anno 2010, de oprichting van sectie APK, onder leiding van Theo Lintsen. Geweldig, ik herinner
het me nog als de dag van gister. Als Pinthitters stonden we vooraan in de rij om lid te worden
van deze sectie. Zelf kijk ik altijd erg uit naar deze dag, het samen ontbijten, het schieten, het
bezoek dat we brengen aan Excelsior, maar voornamelijk de gezelligheid onderling.

Zoals jullie uit mijn verhaal kunnen lezen, kijken wij erg uit naar het schuttersfeest van 2017. We
gaan er samen iets moois van maken, maar daar heb ik alle vertrouwen in!

Rest mij jullie een fantastisch schuttersfeest 2017 toe te wensen.

Rob Barten
Prins van Het Olde Tollus




WETENSWAARDIGHEDEN

Contributie schutters: € 30,00 en € 2,50 korting bij automatische incasso (bij nieuwe
inschrijving verplicht).

Contributie ‘Dame van het Gilde”: € 17,50 en € 2,50 korting bij automatische incasso (bij
nieuwe inschrijving verplicht).

Kosten nieuw lintje voor medaille € 4,00.

Voor iedere schutter is het verplicht om zijn lidmaatschapsmedaille te dragen.

Zonder E.M.M. pasje heeft men op de avonden geen toegang tot het Gildehuis.

Nieuwe schutter: € 53,50 (contributie € 30,00, inschrijfgeld € 5,00 en medaille € 18,50)
Indien vader schutter is bedraagt het inschrijfgeld € 2,50.

Voor Schutters, ‘Dames van het Gilde" en dames - weduwen van Schutters is de toegang tot
de feestzaal gratis, mits ze in het bezit zijn van een ledenpasje.

Introductie door een Schutter is slechts mogelijk voor personen die niet in Lobith-Tolkamer
woonachtig zijn. Op het entreebewijs (tijdelijke ledenpas) van de introducé wordt de naam van
de Schutter die introduceert vermeld.

e Kosten introductie: € 12,50 pp per avond.
e (p zaterdagavond is geen introductie mogelijk. Op de overige avonden is introductie na 21.30

uur niet meer mogelijk.

Er is een nieuw emailadres voor alle zaken die de ledenadministratie betreffen: ledenadmi-
nistratie@emm-lobith.nl. Dit is dus het emailadres voor het aanmelden van nieuwe leden,
adreswijzigingen, wijziging bankgegevens, opzeggen lidmaatschap, informatie doorgeven met
betrekking tot het nieuwe toegangssysteem, enz.

Degenen die hun gegevens met betrekking tot het nieuwe toegangssysteem nog niet
doorgegeven hebben, kunnen dat op dit emailadres alsnog doen.

Het secretariaat is per 14 maart overgegaan naar Mark Lamers, Erdwal 26, 6916 LE
Tolkamer

Sociale media: U kunt ons volgen op Facebook en via onze website www.emm-lobith.nl en op
wikipedia.org. (schutterij E.M.M. Lobith-Tolkamer).

Voor vlaggen of boeken kunt u terecht bij senator Tonissen (0316 - 54 37 86).

Op de maandag zullen we een half uur eerder beginnen. De schutters worden om
09.30 uur in het Gildehuis verwacht. Het inschrijven voor het vogelknuppelen begint
om 12.00 uur.

Er zijn 2 nieuwe officieren toegetreden tot het officierenkorps. Dit zijn Jeroen van de Werff en
Michiel Timmermans. We wensen ze heel veel plezier toe.

Dinsdagavond zal er weer de jaarlijkse vendelhulde voor de oud-koningen zijn. De oud-konin-
gen worden hierbij van harte uitgenodigd.

Tijdens de kermisdagen kunt u in de feesttent van Excelsior met munten van E.M.M. betalen
en bij ons met munten van Excelsior.

Op 07 mei zal E.M.M. deelnemen aan het kringconcours bij schuttersgilde Excelsior in Lobith.
23, 24 en 25 juni zal Schutterij St. Isidorus Oud-Dijk het Gelders Landjuweel 2017 organise-
ren. Wij als E.M.M. zullen hier ook aanwezig zijn.




GERRITZEN vor

ATTENT SUPERMARKT
& SLUTERMW

- Bloemen&Planten - Cartridges

- Cadeau artikelen - Fruitschalen

- Cadeau kaarten - Drankpakketten
- Geneesmiddelen - Kerstpakketten

- Dranklevering voor Feesten & Partijen

EUROPAKADE 1 6916 ZG TOLKAMER
Tel: (0316) 54 13 85
Fax: (0316) 54 25 59
E-mail: gerritzen@despar.info

DE MANNEN
MODEZAAK
VAN ‘T EILAND

Voor gelegenheidskleding o.a.
smoking, rokkostuum en jacquet

Mode voor jonge mannen

OOK WITTE SCHUTTERSBROEKEN

Hoofdstraat 51 - Tolkamer
telefoon 0316 - 54 14 75

Wij wensen u allen Slurink
gezellige BV

kermisdagen...

0316 - 541574 Lobith

["@J autoplex zevenaar b.v. ’fﬂ

AUTOMATERIALEN - GEREEDSCHAPPEN
TEL: 0316 - 33 15 46









